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Ücretsiz dağıtım noktaları 


Anadoluhisarı 
» BigChefs 


Ataköy 
» Vakkorama Galleria 


Ataşehir 
» BigChefs 


Atatürk Havalimanı 

» Cakesand Bakes 

* Kitchenette 

» Millenium Lounge 

» Tickerdaze (Dış Hat) 


Bahçeşehir 
» Akbatı AVYM 


Bayrampaşa 
» Biletix Forum 
İstanbul 


Bebek 
» Happily Ever After 
» Starbucks Bebek 


Beşiktaş 

» Biletix Gayrettepe 
Metro 

» FatalyZorlu Center 

» Kitchenette Ortaköy 


» The House Cafe 
Ortaköy 
» Workinton Maçka 


Beyoğlu 
» Cezayir İstanbul 
»* Federal Coffee 
* Geziİstanbul 
» İKSV 
* Kitchenette Taksim 
» Masumiyet Müzesi 
»* Pera Müzesi 
» Starbucks 
Fındıklı 
»* Şimdi Cafe Tünel 
» Türk-Alman Kitabevi 
». Workinton Galata 


Etiler 

» Akmerkez Danışma 

» Hillside City Club 
Etiler 

»* Starbucks Akmerkez 

» Starbucks Etiler 

». Vakkorama 
Akmerkez 


Eyüp 

» Big Chefs Göktürk 

» Gezi Pastanesi 
Göktürk 


wWww.timeout.com/istanbul/tr/ucretsiz 


Florya 


Kitchenette Agua Florya Vakkorama Agua 
Florya 


Kadıköy 


Akasya Acıbadem 
Danışma 

Biletix Caddebostan 
Migros 

Cakes and Bakes 
Bostancı 

Cookshop 

Dem Moda 

Le Pain Ouotidien 
Suadiye 

Starbucks Kadıköy 
Çarşı 

Starbucks Moda 
Starbucks Reserve 
Koşuyolu 

Starbucks Suadiye 
Starbucks Şaşkınbakkal Vakkorama Akasya 
Acıbadem 
Vakkorama Suadiye 
Workinton 
Kozyatağı 


Karaköy 


Coffee Sapiens 


» Dem Karaköy 
» İstanbul Modern 


Levent 

» Biletix Kanyon 

» Escale Kanyon 

» Goodville Seasonal 
Kitchen 

» Kitchenette Kanyon 

» LePain Çuotidien 
Kanyon 

» Starbucks Kanyon 

» Workinton Levent 


Maltepe 
: Maltepe Park AVM 


Maslak 

» Cakesand Bakes Unig 
İstanbul 

» Starbucks Maslak Orjin 

. Tickerdaze Unig İstanbul 

» Tamirane Unig 
İstanbul 


Nişantaşı - Şişli 

» BigChefs Astoria 

» Big Chefs Nişantaşı 

» Biletix Cevahir AVM 
» Cookshop 

» Starbucks Nişantaşı 


» The House Cafe 
Teşvikiye 
» VakkoramaCity's 


Sarıyer 

» Big Chefs Tarabya 

» Biletix İstinyePark 

» Hillside City Club İstinyePark 

» LePain Çuotidien 
İstinyePark 

» Sakıp Sabancı Müzesi 

» Starbucks İstinyePark 

» The House Cafe 
İstinyePark 

» Vakkorama 
İstinyePark 


Ümraniye 

» LePain Çuotidien 
Buyaka 

» Workinton Buyaka 


Üsküdar 

» BiletixCapitol 

» Kitchenette 
Capitol 

» Vakkorama Capitol 


Yenikapı 
» Cakesand Bakes 


İçindekiler 


Şehrin gündeminde bu ay neler var? 


Tanıştıralım 


Karşınızda, işlerini merakla takip ettiğimiz 11 genç sanatçı... 


Adalı olmak SAYFA 22 
ya da v ol(a)mamak 


Büyükada'da yaşama deneyimi mercek altında. 


SAYFA 12 


İstanbul'a yakışan bir rehber 


“İstanbul'un Gizlisi Saklısı” kitabını, yaratıcılarından 


4 Şehrin ritmi 36 Yeme-içme 40 Stil 
42 Müzik 50 Film 58 Sanat 


dinledik. 
SAYFA 30 
V 
, “g7 A . 
İSTANBUL'UN Ağustos ile başa Sofralardan ö çıkma kılavuzu sayfalara Yılın en sıcak ayında şehirden İlk kitabını yayınlayan mekân kaçamayanlara tavsiyeler... sahibesi Ece Aksoy ile konuştuk. 
El SAYFA 8 SAYFA 20 
: VHER AY 
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Seda Pekçelen 
Yazı İşleri Müdürü 


Yaz, sizin için ne ifade ediyor? Mevsimi iple çekenlerdenseniz, yazın büyük bir kısmını İstanbul dışında geçiriyor olmanız muhtemel. 
Yazın çağrışımlarını asıl, sıcak günleri İstanbul'da geçirenlere sormak gerek. Siz de onlardan biriyseniz, sıcaklarla başa çıkabilmek için biraz desteğe ihtiyacınız var. Bu sayımızda toplu taşımadan tutun, sosyal medyadaki tatil paylaşımlarına kadar; yazla birlikte hayatımıza giren çeşitli sorunları nasıl arkamızda bırakabileceğimizi ele aldık. 
Ağustos ayı, önerilerimize kulak verirseniz, emin 

olun daha güzel geçecek. 


melt 


İSTANBUL 


Time Out İstanbul, Time Out Group Ltd London UK. 
lisansı ile Ajans Medya tarafından yayınlanmaktadır. 


© Yazı ve fotoğrafların tüm hakları Time Out İstanbul'a aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. 
Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


Aylık, süreli, yerel 
İstanbul, 
Temmuz 2017 


Ajans Medya 
Adına Sahibi Turgay Huysal/turgay© ajansmedya.com Genel Yayın Yönetmeni Deniz Huysal/deniz© ajansmedya.com Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) Seda Pekçelen/seda&© timeoutistanbul.com Yazı İşleri Onur Aymete/onur©timeoutistanbul.com 


Mehmet Ak, 
Kültigin Kağan Akbulut, Nihan Bora, Ralf Cebeci, Sarp Dakni, Begüm Egeli Bursalıgil, Eda Erdoğan, Aslı Ildır, Ediz Pekinli 


Belma Saraççı/belma© ajansmedya.com, Banu Karaduman / banu©ajansmedya.com 


Mete Çarkcı, Senem Sinem 


Berna Abik/berna© timeoutistanbul.com 


Caner Yoğurtçular/ caner&ajansmedya.com 


Direktör İbrahim Onar/ ibrahim©ajansmedya.com Koordinatör Berna Tunca/berna©ajansmedya.com 


A4 Ofset. Oto Sanayi Sitesi, Yeşilce Mahallesi Donanma Sokak 16, 
Kağıthane. | Tel. (0212) 281 64 48 
ww.adofset.com 


ajans| medya 


Mim Kemal Öke Caddesi Arel Apartmanı 6/5, 34367, Harbiye/Şişli 
Tel. (0212) 287 1990 

Faks (0212) 287 35 16 
info©timeoutistanbul.com Ww.ajansmedya.com 


Gartandthestreet, Gistanbulugezerken, ©bloomyframe, N ©fperiloglu, Kuruçeşme Heybeliada Bebek Baylan Üsküdar Devlet Tiyatrosu 


©timeoutistanbul facebook.com /timeoutistanbul ©timeoutistanbul 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VW İIZ7ZI EDE RPEDAİ 
Ii Anim it bim it ei 


AVUCUNUZUN İÇİNDE 


Turkcellliler, 300 popüler dergiyi tarifelerine ek ücret ödemeden okuyor. 5 GB internet hediyesi ile dergilerini, internetini harcamadan indiriyor. 


LP 


TURKCELL'LİLER 
DERGİLİK İÇİN 
TARİFELERİNE 
EK UCRET 


ÖDEMEZ 


Tarife paketlerine Dergilik ve Dergilik'te geçerli ayli 

hatlı Turkcell aboneleri, tarifelerine ek herhâng indirebilir, okuyabilirler. Dergilik ve Dergilik'te geçerli paketleri listesine www.turkcell.comitr'den ulaşabilirsin faydalanabilir. Dergilik bir Turktell Bilişim Servisleri A:Ş'ür 


Pı i 
App Store'dan Google Pla il Pia 


SCOTTY: BATUHAN ASLAN 


Çare motorda 


HANGİMİZ TRAFİKTE SIKIŞIP kalmış bir aracın penceresinden, özgürce yoluna devam eden bir motosikleti hüzünle izlemedi ki? Artık giden motorların ardından bakakalmanıza gerek yok; dilediğiniz an ayağınıza bir motor çağırıp, sürücünün arkasına atlayarak trafiği alt edebilirsiniz. Bu mucizevi hizmeti veren uygulamanın adı Scotty. Uygulamanın yaptığı iş aslında çok basit; ek gelir kazanmak isteyen sürücüleri, motor vasıtasıyla trafiği atlatmak isteyen yolcularla buluşturuyor. Biz yolculara da uygulamayı açarak gideceğimiz adresi belirtmek ve motor geldikten sonra bize sunulan kaskı takıp, sürücünün arkasına yerleşmek kalıyor. Scotty, bu sene başında çıkmasına rağmen 40.000'den 

fazla kullanıcıya ulaştı bile. Uygulamanın İstanbullular tarafından kısa sürede benimsenmesinin bir sebebi de hesaplı sayılabilecek bir ulaşım yolu sunması. İlk kilometre 3 TL'den açılırken, ardından kat edeceğiniz her kilometre için yalnızca 1 TL ödüyorsunuz. Taksilerdeki kilometre başı ücretin 2,1 TL olduğunu düşünürsek, tek başınıza yapacağınız yolculuklar için epey cazip bir alternatif. 

>Scotty'yi App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 


Onur Aymete onur&timeoutistanbul.com 
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E Nuit! 


1 i Divan AE 
Brasserie Beyoğlu Terrasse 


Bu eşsiz manzaranın yanında harika bir caz Olea'da sipariş ettiğiniz pizzalar açık mutfakta, Asmalımescit'in yeni teras barında her 


dinletisine kim hayır diyebilir? Ağustos sonuna gözünüzün önünde hemen hazırlanıyor. çarşamba içecekler sizden, karpuz-peynir ikilisi kadar her cuma 20.30'da Bidar Kalender Trio Pizzaların hepsi ince hamurlu; nasıl olduğunu şirketten. Yaz bitince, teras yerine cumbalı sahnede. Yemeklere gelirsek, klasikleşen anlamadan koca bir pizzayı katını da ziyaret etmek üzere Nuit Terrasse'ı menüden dana şnitzeli hâlâ tek geçiyoruz. mideye indirebilirsiniz. aklımıza yazdık bile. 
İstiklal Caddesi 181 Yeni Çarşı Caddesi 46/A —>Ensiz Sokak 10/1 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FESTİVALLER 
BAŞLIYO00. 
0000000R" 


DENEYİME, KEŞFE, EĞLENCEYE DOYAMAYAN ŞEHİR İNSANI! g<: 


TÜM BUNLAR İÇİN YILLIK İZNİNİ BEKLEMENE GEREK YOK. 
MANDANI, KALEMİNİ, NOT DEFTERİNİ YANINA AL. 
ŞİMDİ SANA ŞEHRİN EN GÜZEL FESTİVALLERİNİ SIRALIYORUZ. 


İSTANBUL COFFEE FESTIVAL 


KÜÇÜKÇİFTLİK PARK 


İSTANBUL COFFEE FESTIVAL İSTANBUL COMICS AND ART FESTIVAL ACI FEST GHILI&CHILL 
ANKARA COFFEE FESTİVAL 


HADİ, BAHANE YOK. FESTİVAL ŞEHRİNDE. g<i 


SEN NEREDESİN ? ACI FEST CHLIRCALL 


19-19 


BİLETLER 'DE DSMTIGKET.COM/DSMBİLET.COM 


ORGANİZASYON 
İ dsm group 


dsm.com.ir i KÜÇÜKÇİFTLİK PARK 


29 EYLÜ 1-1 E ki MER 
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KIASMOS: HEDİNN EİRIKSSON 


Şehrin ritmi 


İŞİ BİLENE 


SORDUK 


Eser Aksan 
Pilot, Pegasus Hava Yolları 


Küçükken pilot olmayı düşler miydin? 
Çocukken uzakları görmeyi hep hayal ederdim. 
Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gidip uçakları izler ve insanların nereye uçtuklarını çok merak ederdim (Aksan, Hollanda doğumlu). Özellikle F-16 uçaklarında uçmayı çok istiyordum, bunun için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne başvurdum fakat çeşitli sebeplerden dolayı giremedim. Ama pilotluk sevdamdan hiçbir zaman vazgeçmedim ve zorlu bir sürecin sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Şu an, her ne kadar yorucu olsa da, mutlu bir şekilde işime gidiyorum ve savaşa, şiddete karşı olduğum için iyi ki askeri pilot olmamışım diye düşünüyorum. 


Pilot olmak için nasıl eğitimlerden geçtin? 
Yaklaşık üç yıl süren yorucu bir eğitim süreci oldu. Yolcu uçaklarıyla uçuşa başlamadan önce, eğitim uçakları ile temel uçuş eğitimimi tamamladım. Bu süreç yaklaşık iki yıl sürdü. 
Sonrasında da şu an uçtuğum uçak tipinde tip eğitimi olarak adlandırabileceğim bir süreçten geçtim. Meslek itibarıyla eğitim ve öğrenme hiç bitmiyor; altı aylık periyotlarla olası acil durum ve olağan dışı senaryoları da kapsayacak şekilde simülatör uçuşlarına devam ediyoruz. 


Ayda ortalama kaç ülkeye gidiyorsun? 
Ayda 70-80 saat arası uçuş yapıyorum. Bazı 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aylarda bu uçuşların ağırlığı Türkiye içindeki havalimanlarında oluyor, bazı aylarda da yurt içi ve yurt dışı uçuşlar eşit olarak dağıtılıyor. 
Ama ortalama bir sayı vermek gerekirse, ayda 15 
ülkeye uçtuğumu söyleyebilirim. 


Bu kadar sık seyahat etmek, bünyeni nasıl etkiliyor? 

Bazen günde dört farklı uçuşu üst üste yapıyoruz, uçak içindeki kabin irtifası ortalama 2.500 metrelik bir dağın tepesindeki seviyeye eşit olduğundan, basınç değişiklikleri rahatsızlık verebiliyor. Eve geldiğim zamanlarda bazen yorgunluktan uyuyamadığım oluyor. 


Kokpitte çalışmak nasıl bir deneyim? 

Dünyanın en güzel ofis manzarasına sahip olduğumuzu içtenlikle söyleyebilirim. Her 

gün farklı hava ve zaman koşulları altında havalimanlarına yaptığımız uçuşlardan dolayı manzaramız sürekli değişiyor. Kimi zaman Kuzey Avrupa'ya uçarken mükemmel bir gün batımını, kimi zaman da İstanbul Boğazı'nın doyumsuz manzarasını izleme fırsatımız oluyor. 


Ziyaret ettiğin ülkeleri gezebiliyor musun? 

Yatı olarak tabir ettiğimiz genellikle kısa süreli konaklamalarda, kendi adıma mümkün olduğunca gezmeye çalışıyorum. Genellikle bir ülkede ortalama yarım gün veya tam gün kalıyoruz, dolayısıyla bu kısa zaman aralığında önceden araştırıp gezmeye çalışıyorum. 
Normalde insanların tatil konusunda pek değerlendirmeyeceği noktalarda yatılarımız oluyor ve buralarda beklenmedik güzellikte gezilecek yerlerle karşılaşabiliyoruz. 


Uçmanın en sevdiğin anı hangisi? 

Gün batımında iniş ve kalkış sırasında bizim “bulut sörfü” diye tabir ettiğimiz şekilde, bulutların arasından alçalmayı çok seviyorum. 


6 


BİLETİNİ 
AL! 


Timber Timbre 


TIMBER TIMBRE 
Kimdir? Geçtiğimiz aylarda altıncı stüdyo albümleri “Sincerely, Future Pollution'ı yayınlayan Kanadalı folk grubu. 

Ne zaman? 4 Ekim 
Nerede? Babylon 
Ne kadar? 45 TL, öğrenci: 30 TL 


TOM ODELL 
Nedir? Duygusal parçaların genç ustası. Henüz 26 yaşında olan İngiliz müzisyen, ismini “Another Love” parçası ile duyurmuş ve ikinci albümü “Wrong Crowd'ı geçtiğimiz yıl yayınlamıştı. 

Ne zaman? 23 Eylül 
Nerede? Zorlu PSM Ana Tiyatro (sahne üstü ayakta konser) 
Ne kadar? 105-120 TL, öğrenci: 80TL 


KIASMOS 
Kimdir? Neo-klasik müziğin tanıdık siması Ölafur Arnalds'ın Janus Rasmussen ile hayata geçirdiği elektronik müzik projesi. 
Salon İKSV'nin Gezgin Salon adlı etkinlik serisi kapsamında 

İstanbul'da olacaklar. 

Ne zaman? 10 Eylül 
Nerede? Beykoz Kundura 
Ne kadar? 89 TL, öğrenci: 

67,50TL 


Yeni Opel 


“CROSSL 


1.255 Litreye Varan Bagaj Hacmi" 
1809 Panoramik Geri-Görüş Kamerası: 


Head-Up Display 


© #1S0 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarak, tavana kadar tamamen dolu hacimdir. 
** Araç geri vitese geçtiğinde 10 km/s altındaki hızlarda aktiftir. Infotainment Sistemi aracın renkli kuşbakışı görüntüsünü, aracın hemen arkasını ve 180 dereceye kadar yanlarını referans çizgileriyle birlikte gösterir. 
Görülen ekipmanlar Türkiye paketlerinde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sunulabilir. 

Ortalama yakıt tüketimi 3,9 ile-5,4 1t/100.km arasında, ortalama CO, emisyon değerleri R (EU) 

715/2007 ve R(EC) No. 692/2008 direktifine göre 102/123 g/km arasındadır. 


GELECEK HERKESİNDİR 


Yazın en sıcak ayı ile mücadele ederken güneş kreminden daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Bir dedektiften barbekü uzmanı bir şefe, farklı konuların bilirkişilerine danışarak İstanbulluların bu ay karşılaşacağı sorunlara derman olmaya çalışıyoruz. Yazı: Ediz Pekinli, Eda Erdoğan; İllüstrasyonlar: Tom Havell Cehennem 


Sicaklarında 


erimeden şehir içinde nasil seyahat 


edebilirim? 


S izde bizim gibi olduğu aşikar. Dünyanın şehrin toplu ulaşım dört bir yanında, İstanbul araçlarından düzenli dahil 39 şehrin toplu olarak faydalanıyorsanız, ulaşım ağını haritalayan muhtemelen yaz aylarını Citymapper'ın Türkiye endişeyle beklediniz. Genel Direktörü Erhan Ağustos geldiğinde ve Erdoğan bu sene yeni termometreler iyice hizmete giren İstinyekızardığında endişeleriniz, Çubuklu ve Üsküdarönüne geçemediğiniz bir Eyüp vapur seferlerini de korkuya dönüşmüş olabilir. o gözden kaçırmamanızı Belki de kliması çalışmayan Oo tavsiye ediyor. Otobüsle otobüsler ve minibüslerde yolculuk edecekseniz, yakınlaşmak zorunda aracın en arkadaki kaldığınız koltuk altları kapısının muhtemelen kabuslarınıza giriyor. Panik (o daha sıcak olacağını olmayın, bir bardak soğuk unutmayın. Gizemli su için ve alternatiflerinizi bir şekilde klimadan değerlendirin. Kara yolu pek etkilenmeyen bu yerine metro ve deniz bölge, motorun ısısını da yolunun çok daha ferah hissettirebilir. 
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nstagram ciddi bir iş. Yaz mevsiminde terasa çıkan her 


insanoğlu gibi siz de daha iyi görüntü harika bir gün batımı yakalayabilmek için fotoğrafı yakalamanın manuel müdahaleye izin 


peşindesiniz. Fotoğrafçı 
Mete Çarkcı, İstanbul'da gün batımı fotoğrafı için 


en doğru lokasyonun ortasında beliren kareyi Moda Sahili olduğunu kullanarak, ışığı azaltın. 
söylüyor. “Hem gün Çekiminizi mutlaka batımı hem de İstanbul güneş, binaların arkasına silüeti çekmek için geldiğinde yapın. Makine mükemmel bir nokta. ile çekiyorsanız tripod Gün batımını beklerken kullanın. Makinenizin oturabileceğiniz bir ayarlarından beyaz 

sürü çay bahçesi de var.” dengesini “bulutlu” Galata da Mete'nin gün veya "gölgeye alırsanız, batımı fotoğrafları için gökyüzü daha kırmızı favori semtlerinden. çıkacaktır.” 


ola ve türevleri bir yere 
K kadar. Anlık çözümler 

yerine daha sağlıklı içeceklere yönelmek lazım. 
Mesela, son dönemin trendi kombucha nefis bir alternatif. Instagram'daki Kombuchist hesabının sahibesi Merve Taşkent 
Arman, “Yaz akşamları düşen enerjimizi yenilemek, ferahlamak için tüketebileceğimiz, soğuk içilen, gazlı, harika bir fermente içecek” olarak tanımlıyor kombucha'yı. 
“Kombucha içerek tatlı krizlerini engelleyebilir, kronik yorgunluğunuzla 


Mete'nin verdiği teknik detaylar da çok işinize yarayacak: “Telefonla 


veren, ProCamera gibi uygulamalar kullanın. Ve çekim anında ekranınızın 


savaşabilirsiniz. 
Araştırmalar metabolizmayı hızlandırdığını, sindirim sistemine ve eklem rahatsızlıklarına iyi geldiğini gösteriyor.” 
Kombuchist'in mahsullerini Kurtuluş”'taki Oplevelse'de ve 
Nişantaşı'ndaki Kase No. 
16'da içebilirsiniz. Evde yapmak için ise gerekenler 
1lt. kaynamış su, iki poşet yeşil ya da siyah çay, 

100 ml. başlangıç çayı 
(kombucha çayı), SCOBY mantarı, 60-70 gr. şeker, bir dilim karpuz püresi ve 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Püfür püfür mekânlar 


yarım çay kaşığı toz kırmızı biber. “Demlediğiniz çayı şekerle karıştırıp, cam bir kavanoza aktarın. Oda sıcaklığına geldiğinde, mantarı ve başlangıç çayını ekleyin, kavanozu bir mutfak bezi ile kapatıp, altı-sekiz gün arası güneş görmeyen, oda sıcaklığında bir ortamda fermente 

edin. Sonrasında çayı süzerek, kilitli şişelere alın. 
Üzerine bir dilim karpuz püresi ve yarım çay kaşığı toz biber ekleyip, bir-iki gün daha fermente edin. 
Buzdolabına kaldırın ve mutlaka soğuk tüketin.” 


Ağustos 2017 Time Out İstanbul 


Ağustos kılavuzu 


Y az mevsiminin son ve en Zor durağı olan Ağustos sıcaklarına hoş geldiniz. Şanslıysak bu ay sonunda kurtulacağımız bunaltıcı sıcaklar yüzünden sürekli soğuk bir şeyler içmek isteyecek, içtikçe de tuvalete gitme ihtiyacı duyacaksınız. Keşke hayatınızı değiştirecek bir tavsiye verebilseydik fakat bu konuda doğanın çağrısını dinlemekten başka çareniz yok. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Şahin, “İdrar tutma alışkanlığı olan kişilerde mesane kaslarındaki aşırı gerilme, bir süre sonra mesane kaslarının yorulması ile tembel mesane denilen tablo ile sonuçlanır,” diyor. 
“Bu durumda artmış mesane kapasitesi nedeni ile kişilerde “sıkışma hissi” ancak çok daha fazla miktarda idrar ile oluşur. Fakat artık mesane kasları normal şekilde kasılamadığından ıkınarak idrar yapabilir hale gelirler.” Üstelik Dr. Şahin, idrar tutma alışkanlığının ters tepebileceğini ve mesanenin duyusal uyarısını zayıflatabileceğini, bu yüzden de tuvalet ihtiyacının farkına varamama gibi sorunların da görülebileceğini söylüyor. İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar Kegel egzersizlerinden biraz olsun faydalanabilse de bu yöntemin mucizevi bir çözüm olmadığını unutmayın. 
Gülerken altınıza yapmanın önüne geçebilirsiniz ama vakti geldiğinde sizi ancak bir tuvalet paklar. 


* 


Suma Beach” 
karşılaştığım n 


eski sevgili kaçabilirim? en Nasıl 


uma Beach değiştirebileceğinizi söylüyor 

gediklisiyseniz, MaviAy Dedektiflik'ten burada partilerken sosyal İsmail Yetimoğlu. Mesela çevrelerinizin az çok gözlüklüyseniz gözlüğünüzü kesiştiği eski sevgililerinizle çıkarabilir veya gözlük karşılaşmanız mümkün. kullanmıyorsanız Her ilişkinizi dostça arkadaşlarınızdan ödünç bitirmediğinizi varsayarsak, alacağınız bir gözlüğü onlarla karşılaşmadan takabilirsiniz. Pek çok ortamı terk etmek ya da görevlinin kol gezdiği bir kamufle olarak geceyi etkinlikteyseniz, çalışanların 


tamamlamak isterseniz sizi anlayışla karşılarız. 
Kalabalık etkinliklerde ve 


kılığına girebileceğinizi veya onları taklit edebileceğinizi de ekliyor Yetimoğlu. Personel 


festivallerde görüşmek kıyafeti temin etmeye istemediğiniz biriyle çalışırken başınıza daha karşılaştığınızda saçınızın büyük bir bela açmamaya başınızın şeklini çabukça dikkat edin. 
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eçtiğimiz ay Yeşilköy Sahili'nde yapılan operasyon, mangal yasaklarını hatırlatmış olsa da bir kez daha vurgulamak boynumuzun borcu: Aksi belirtilmediği takdirde, İstanbul'daki parklarda ve sahillerde mangal yapmak yasak. Yine de açık hava barbekü keyfiniz engellenmiş sayılmaz, mesela Haliç ve Yedikule Sahili'nde mangal yapabilirsiniz. Ayrıca Polonezköy veya Çırçır gibi yerlerdeki “kendin pişir, kendin ye restoranlarına yolunuzu düşürebilir ya da kullan-at mangallardan satın alarak, bir terasta veya en üst katta yer alan 

bir balkonda da barbekü partisi verebilirsiniz. 
Tercihiniz kullan-at mangallardan yana ise Mutfak Sanatları Akademisi Yönetici Eğitmen Şefi Cem Erol, “Kullan-at mangallarda pişirmek için en uygun ürünler, ufak parçalara bölünebilen ve hızlı pişen ürünler olacaktır,” tavsiyesini veriyor. “Sucuk, köfte, her türlü kıyma, küçük balıklar, sosis gibi ürünler uygundur. Hem hızlı pişer, hem de pişerken mangalın ısısını düşürmez. Ayrıca alümünyum folyolara bebek patates ve arpacık soğan sarıp, kömürlerin içine gömebilirsiniz.” Mangal konusunda uzmanlaşıp, nefis tariflerin ustası olmak isterseniz 19 Ağustos Cumartesi günü MSA'da gerçekleşen *BBO Partisi? atölyesine katılabilirsiniz, ücreti 190 TL. Ev yapımı BBO soslu ızgara acı 

tavuk kanatları, lime ve Worcestershire marineli dana antrikot ve çok daha fazlasından oluşan, konuklarınızın aklını alacak bir menü öğrenme 


Piknik yapmak için favori mekânınız Maçka Parkı'ysa ve yolunuz Nişantaşı'ndan geçiyorsa, Kantin Dükkan'da bir mola verin. 
Kantin'in meşhur ekşi mayalı ekmekleriyle donatılmış bir piknik sepetinden daha nefis bir seçenek düşünemiyoruz. 

Milli Reasürans Pasajı 50, Nişantaşı 


Diyelim ki Levent civarında çalışıyorsunuz, iş çıkışı en yakın yeşillik alana kendinizi atmak ve piknik yapmak için yanıp tutuşuyorsunuz. O zaman istikametiniz Kanyon'un üst katı olsun. Hub Kanyon'un paket ürünlerinin satıldığı reyonlardaki salata ve sandviç çeşitleri sizi memnun edecek. 

Büyükdere Caddesi 185, Levent 


Bize sorarsanız Moda Sahili'ndeki bir piknik için en iyi malzeme tedarik noktası Food Project. Taze 


meze çeşitleri (favorimiz Çerkez tavuğu), organik meyve paketleri ve renk renk, çeşit çeşit limonatalar ile mükemmel bir piknik sepeti oluşturabilirsiniz. 
Dr. Esat Işık Caddesi 33, Moda 


fırsatı bu atölyede. 


günlerde feiğim 


nasıl geçebilirim? 


apılacak yığınla iş varken, tanıdıklarının tatil Y fotoğraflarına bakarak iç çeken sadece siz değilsiniz. 

BKM Mutfak başta olmak üzere pek çok mekânda psikoloji hakkında talk show'lar yapan Ferhat Aydın “Size bu satırları Kelebekler Vadisi'nden yazarken, tatile çıkamayan arkadaşlara karşı çok iyi empati yapamadığımı söylemeliyim,” diyerek şakayla başlıyor söze ve “İnsanlar sosyal medyada göründükleri kadar mutlu değiller,” tespitiyle yüreklere biraz olsun su serpiyor. “İnsanın iyi hissetmeye değil, her şeyi hissetmeye ihtiyacı var. 
Tatil yapan insanların paylaşımlarına bakıp üzülmek, ZN kıskanmak, küfür etmek, doğal ve normal duygular esasında.” Hafta sonu kaçamaklarıyla tatil yapamamanın acısını biraz olsun bastırabileceğinizi söylüyor Aydın ve devam ediyor: “Patronculuk oynayan, çalışanlarını motive etmeden üretkenlik ve performans bekleyen eski kafalı yöneticilerin olduğu yerlerde çalışanlar için isedurum biraz daha vahim. Şikayeti bırakıp “Yapabileceğim bir şey var mı?” diye sormakta, hayatta yenilik ve değişiklik için adım atmakta fayda var. Monotonluk hepimizin ortak zehirlerinden biri.” Aydın, Bar Psikoloğu gösterisiyle 
5 Ağustos'ta BKM Mutfak'ta. 
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Şehrin kaosundan uzaklaşıp huzuru 
Adalar'da bulmak mümkün mü? Uzun yıllar İstanbul'un göbeğinde yaşadıktan sonra Büyükada'ya taşınan Sarp Dakni 
Ada'da yaşama deneyimini anlattı. 
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Yazar Mehmet Uhri, Aralık 2003 tarihli 'Adalılık ve adalı olma' başlıklı yazısında “Bir adada yaşamak, adalı olmak nasıl bir duygudur hiç düşündünüz mü?” sorusuna yanıt aramıştı. “Adalılık, kültürün salt, yalın haliyle insan ve onun kültürü olarak yeniden tanımlanmasıdır sanki... Adalılık akışkandır...” 

Uhri'nin yalın ve etkileyici tespitlerle dolu yazısının tamamını okumak için internette küçük bir araştırma yapmanız yeterli. Okumakta olduğunuz yazı ise mikro bir bakış açısıyla adalı olma kavramını Büyükada üzerinden ele alıyor. 


Nasıl Büyükada'ya taşındık, neler bulduk? 


Yaklaşık 12 yıl boyunca sırasıyla Tophane, Asmalımescit ve son olarak Cihangir'de yaşayıp Beyoğlu'nun görkemli çöküşüne tanıklık ettikten sonra bir yol ayrımına gelmiştik. Kabataş ve Karaköy'ü hızla etkisi altına alan dev projelerin camlarımızı zangırdatan gürültüsünden ya da işkencesinden hızla kurtulmamız gerekiyordu. 
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Adalı olmak 


Cihangir'de oturduğumuz zarif Art Deco apartmanın yüksek girişinde yer alan dairenin Adalar manzaralı küçük penceresi de bilinçaltımızı tetiklemiş olmalı ki Bodrum mu Büyükada mı ikilemini (neyse ki) B şıkkını seçerek çözdük ve eşyalarımızı toplayarak hızla yola koyulduk. 

Yaşamımızın yeni durağı olan Ada-i 
Kebir yani Büyükada, yaklaşık 1200 
yıldır kulaktan kulağa yayılan efsanelere, sürgünlere ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren göz alıcı ışıltısıyla bugün hâlâ konuşulan eşsiz bir yaşama ev sahipliği yapmış. Bugün ayakta kalmayı başarmış kimi köşk ve evler dışında Ada'nın söz konusu eski hayatının izini sürebileceğiniz hiçbir şey kalmadığını ekleyelim. 

Ailesi 100 yılı aşkın süredir yazlarını Büyükada'da geçiren ada bilgelerinden saygın cerrah ve yazar Akillas Millas'ın çocukluğunu, ilk gençliğini yaşadığı hatta evlenip balayını geçirdiği Büyükada'ya 
1989 yılındaki dönüş ziyareti fazlasıyla 
hüzünlüdür. Bundan neredeyse 30 
yıl önce gerçekleşen bu ziyaretin detayları, kalp kırıcı bir dönüşümü resmeder. Tarihi(!) olduğu iddiasındaki dondurmacılar; köfte, lahmacun, kokoreç kokuları; durmadan fotoğraf çeken, birbirlerine artistik pozlar veren günübirlikçi ziyaretçiler; kıvrılarak uzayan fayton kuyruğu; kiralanan sayısız bisiklet... Bunca yıl sonra bu görüntünün neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Üç ya da dört tekerlekli elektrikli arabaları eklemeyi de unutmamalı. “Yani Ada son dönemde hiç değişmemiş mi?” sorusu akla gelebilir. Ada her gün büyük bir hızla değişiyor. Gerçek adalılar yerini hızla bizim gibi şehirden 


ül İN ii 


kaçan maceraperestlere bırakıyor. 
Günübirlikçilerin sayısı katlanarak artıyor. 
Fayton tartışmaları hâlâ hararetini 

koruyor. Kaldırılmasını isteyenler kadar kimi eski adalılar da göz ardı edilemeyecek bilimsel ve teknik sebeplerle kalmaları gerektiğini savunuyor (Not: Biz fayton kullanmıyoruz). 
İskeleden sonra sizi çepeçevre kuşatan çarşı sokaklarının çirkinliği bizi hâlâ her ayak basışımızda dehşete sürüklüyor. 
Büyükada'nın güzelliklerini ancak çarşıdan tamamen uzaklaştıktan, Maden ya da Nizam mahallelerinin içlerine doğru ilerledikten sonra görebilirsiniz. Büyükada tıpkı İstanbul gibi giderek kirleniyor, bozuluyor, çirkinleşiyor. Ortadan kaybolan her güzelliğin yerini mutlaka bir çirkinlik alıyor. Ancak bu bakımsızlık ve kaderine terk edilmişliğin altında hâlâ göz alıcı güzellikte bir kadın yaşıyor. İstanbul'un küçük kız kardeşi. Prens adalarının en büyüğü ve kimilerine göre en önemlisi... 


Adalı olunca hayatımızda neler değişti? 

Büyükada'da ilk kez 1909 yılında kayıt altına alındıktan sonra önemli bir 

tadilat geçirerek ayakta tutulabilmiş 

olan eski ve zarif bir köşkün üçüncü katına yerleşiyoruz. Kasım ayında ilk 

kez ayak bastığımız Ada sokakları kış mevsiminin sessiz ve huzurlu örtüsünü üzerine alıp uykuya çekilmiş. Beyoğlu'nun 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Gerçek adalılar yerini hızla bizim gibi 


şehirden kaçan maceraperestlere bırakıyor. 


çöküş dönemiyle gelen ıssızlaşma sürecinde bile alışmadığımız bir dinginlik bu. Koskoca 
Ada kış uykusuna çekilmiş uyuyor. 
Köpeklerle birlikte uzun yürüyüşlere çıktığımızda neredeyse kimseyle karşılaşmıyoruz. Önceleri yadırgasak da kısa süre içinde müthiş bir rahatlık hissi veriyor bu durum. 
Kendimize “geçici adalılar? diyoruz. Zira adalı olunmaz adalı doğulur kavramının ne kadar doğru olduğunu her gün yaşadığımız olumlu ve olumsuz tecrübelerle biraz daha iyi anlıyoruz. Adalı olmak dakik olmak demek. Vapuru, motoru kaçırmayacaksın. 
O yüzden iskeleye hiç değilse beş dakika erken gitmeye çalışıyoruz ama kendimizi sürekli saniyelerle yarışırken ve ter içinde koşarken buluyoruz. Şehirli tembelliği burada da yakamızı bırakmıyor. Ada zamanın durduğu bir yer. Vapurları yakalama yarışı dışında 7/24 ensemizde hissettiğimiz dakikalarla yarışma hissinin burada yok olup gittiğini şaşırarak fark ediyoruz. Adada yaşarken serbest çalışan ya da evini ofisi haline getirmiş biri için motor ve vapurların kış tarifelerinin seyrek olmasının pek bir önemi yok. 
Yazın sıklaşan motor ve vapur saatlerine bir de deniz otobüsü trafiği ekleniyor. 
Keşke eklenmese (mi) diyoruz hep. Cevabı herkes için farklı. Düzenli işe gidip gelen biri için özellikle lodos tam bir korku kavramı. Adalı herkes lodosu takip ediyor. 
En hafif lodoslarda bile motor ve vapurlar peş peşe iptal olabiliyor. Yani şehirde 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Alışveriş Merkezi 


LOC'ADA: ÖZGÜ İRİKÖK 


Adalı olmak 


bir arkadaşınızın kapısını çalmanız ya da en yakın otele doğru yönelmeniz an meselesi... Yine de İstanbul'da çalışıp düzenli olarak işe gidip gelenlerin sayısı az değil. 

Şehirdeki tüm sosyal aktivitelerden hızla uzaklaştığımızı fark ediyoruz. 
Partiler, yemekler, konserler birer birer hayatımızdan çıkıp gidiyor. Önceleri şaşırıyor ve panikliyoruz. Ama sonra bu duruma alışıyoruz. Alışamayanların Ada'da çok uzun kalamadıklarını duyuyoruz hep. Doğru bu. Taşındıktan sonra hayal kırıklığı yaşayıp ilk yıl dolmadan geri dönenlerin sayısı oldukça fazla. Dışarıda yemek yemek kavramı da ister istemez hayatımızdan çıkıp gidiyor. Ada'da yaz kış açık olan restoran sayısı azımsanamayacak kadar çok. Ancak bunların kaç tanesinde gerçekten iyi yemek servis ediliyor derseniz bu başka bir yazının konusu olacak kadar uzun ve karmaşık... Ada restoranlarıyla bir türlü yıldızımız barışmıyor. Sevdiklerimiz de var elbet (örnekler için 'Ne yemeli?” listemize göz atın), yine de ister istemez yüzümüzü mutfağa dönüyoruz. Perşembe günleri gerçekleşen mahalle pazarında enginardan avokadoya, peynirden pul bibere kadar her şey mevcut. Genç ve güler yüzlü esnafın sosyalliği insanın içini pozitif hislerle dolduruyor. Artık her perşembe pazardayız. Hatta esnafla oturup tadına doyulmaz bir menemene bile gömülüyoruz. 

Kışın sessizliği ve huzuru Haziran ayı ile birlikte yerini sıcak havaya ve insan kalabalıklarına bırakıyor. Özellikle Ramazan ayı sonrası bayram günleri ada cennet olmaktan çıkıp cehenneme dönüyor. Bu yazıyı okuyanlara en önemli tavsiyemiz, eğer kendinizi seviyorsanız 


Time Out İstanbul Ağustos 2017 


İİ vi ğ >? di A emeği m he sea —E Re al 


bayram günleri Büyükada'dan 

uzak durmanız olur. İnsan kalabalığının güzel bir habitatı nasıl çirkinleştirdiğini görmek ve sıcaktan fenalık geçirmek istiyorsanız o başka. 

Büyükada kış mevsiminde ince bir örtüyle gizliyor kendini. Sabredip bu örtünün altındaki güzellikleri keşfetmek insana büyük bir mutluluk verirken, olgunlaşmaya başladığınızı hissediyorsunuz. Ancak yaz aylarında bu örtü ortadan tamamen kalkıyor. Ada'nın tüm çirkinlikleri de çıplak güneş ışıkları altında ışıldamaya başlıyor. Bu çirkinlikleri keşfetmeye kalbiniz dayanırsa yaz mevsimini de Büyükada'da rahatlıkla geçirebilirsiniz demektir. Gerçek Adalılar onu hep eski güzel günleriyle görüp anıyor olmalı. En azından mutlu görünüyorlar ve bugün yaşanan tüm çirkinlik karşısında hissettikleri öfke ya da üzüntüyü pek belli etmiyorlar. 

Bu yazıyı yine Uhri'den bir alıntıyla bitirmek pek uygun olacak. “İnsan ve onun kültürü de doğa ile birlikte kent kültürü içinde hızla başka bir şeylere dönüşüp yok oluyor. Halbuki doğası ve kültürü ile birlikte insanlığın varolabilmesi, yaşayabilmesi adalılığı tanımak, adalı gibi düşünüp yaşamaktan geçiyor. Her ne kadar kent hayatı unuttursa da gerçekte dünyamız da adaya benziyor. Evren denizinin ortasında kaynakları sınırlı biricik yaşam alanımız dünya ve bizler de bu adanın sefil sakinleriyiz aslında...” Yolunuz düşerse sizi de bu küçük dünyaya, Ada-i Kebir'e yani Büyükada'ya bekleriz. Daha fazla dönüşüp tamamen yok olmadan önce... 
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NEREYE 
GİTMELİ? 


> Kadıyoran Yokuşu'nu yürüyerek tırmanıp İsa Rum Manastırı önündeki bankta dinlenin. 


> Club Mavi Sunset Restaurant'da gün batımını izleyin. 


> Cumartesi günleri, Adalı kadınların açtığı ikinci el stantları ziyaret edin. 


> Rum Yetimhanesi'ne doğru ormanda bir yürüyüşe çıkın ve Generalin Evi'ni keşfedin. 


€Loc'Ada'nın küçük sahilinde güneşlenip dilerseniz denize girin. 


NE 
YEMELİ? 
> Cafe Spitz'te çikolatalı naneli 


dondurma 


3 Yalovalı Kardeşler Şarküteri'de 
patates kroket 


> Club Mavi Sunset Restaurant'da kahvaltı 


> Hile Balık'ta tereyağlı karides 
3 Loc'Ada'da cevizli ezme 


> Bahçede Sinek Kafe'de parmesan çıtır 


YAZIN KEYFİNİ İSTANB ULUN- 
| SAYIN. 


Özel lezzetleri ve serinletici kokteylleriyle Titanic Business Bayrampaşa ve Titanic Business Kartal sizi, yarı olimpik havuzunun keyfini yaşamaya davet ediyor. 


TITANIC 
HOTELS 


titanic.com.tr #MyTitanicStory 


TITANIC HOTELS 
ANTALYA | ISTANBUL | BODRUM | BERLİN GO) 


FOTOĞRAFLAR: ÖZGÜ İRİKÖK 


Adalı olmak 


Nihan Aşıcı, 30, oyuncu-çevirmen 


“Ada'ya yaklaşık üç buçuk 

sene önce taşındım. Sanırım bunun için şükretmediğim gün sayısı bir elimin parmaklarını geçmez. Tersine, daha önce taşınmadığım için pişman olduğum zamanlar oldu. 

Ama Ada'nın kıymetini daha iyi anlamak için şehri iyice sömürmek gerekiyor. 

Ada'da sevdiğim yerler bana özel kalsın isterim. Bilenler bilsin, bilmeyen yolu düşerse keşfederek öğrenmenin keyfini yaşasın. Mutlaka bir yer söylemem gerekiyorsa, Eskibağ Teras Restaurant'ın devamında 
500 metre kadar ileride terk 
edilmiş bir ev var, kartal yuvasına benziyor. Yassıada 

ve Sivriada manzaralı, gerisi sadece açık deniz. İşte o noktayı çok seviyorum.” 


L 


Barış Çakmakçı, 
37, marka iletişim danışmanı 


“Ada'ya hiç yakıştıramadığım şeyler var. Halen çoğunlukla sayfiye muamelesine tabi tutulan sosyo-kültürel yaşam; kendi içine kapalı, 'öteki'ni gözetleme ritüelini şiddetle 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Deneyim konuşuyor 


körükleyen ruh hali; nereden, nasıl ve hangi koşullarda 

yeşil alanlara kondurulduğu anlaşılmayan çay bahçeleri... 
37 sene şehrin tam göbeğinde 
yaşamış ve İstanbul'un içinde mobil olarak çalışan biri olarak ciddi ve çetin mücadelelerle doluydu Ada tecrübem. Ulaşım için sürekli hesap yapmak; sosyal hayata belli ölçülerde veda etmek ve hepsinden önemlisi mevsimlerin, 

doğa, deniz, sis, lodos ve 

bizi karanlığa gömen saat uygulaması sayesinde 

her anını hissederek yaşadığım bir kıştı. Adalılık bir durum değil, ruh haliymiş; onu anladım.” 


Orhan Aker, 37, avukat 


“Büyükada'nın en güzel sırlarından biri Değirmen Plajı'nın yanındaki Pavli Mağarası. Ada'nın simgesi Tarzan Pavli'nin sürekli gittiği ve adını verdiği bu mağarayı hâlâ pek kimse bilmiyor. 
Burada her şeyi kendim 


yapmaya çalışıyorum. Şehirdeki 


hayatımla karşılaştırdığımda önceleri biraz zor geldi bana. 
Ama daha sonra büyük keyif almaya başladım. Artık şehre gitmek çok zor gelmeye başladı; açıkçası İstanbul'un keşmekeşi gözümde büyüyor. Bu yüzden çok mecbur değilsem şehre gitmiyorum, eğer gideceksem gitmemek için kendime bahaneler arıyorum.” 


Emre Önol, 42, turizmci / Güneş 
Onol, 36, öğretmen 


“Ada'daki bir yoga kampına katıldıktan sonra buraya taşınmaya karar verdik. 

Kısa süre önce de İstanbul Bienali için Ada'yı günübirlik Ziyaret ettiğimizde 'Neden burada yaşamayalım ki?” 

diye aklımızdan geçirmiştik. 
Birlikte gittiğimiz bu kamp ise burada yaşamanın harika bir fikir olduğuna bizi ikna etti. 
Genelde evde vakit geçirmeyi tercih eden bir çiftiz. Dışarı çıktığımızda Eskibağ Teras ve Prinkipo restoranlarına gidiyoruz. Her iki mekân da gerek menüleri gerek servis kaliteleriyle bize kendimizi çok iyi hissettirdiği için favorilerimiz arasında.” 


&/ 


Sinan Yaşar, 27, boksör 


“Yaklaşık iki senedir Büyükada'da yaşıyorum. 
Mesleğim sebebiyle Ada'da herhangi bir spor salonunun hâlâ olmayışının büyük 

bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yüzmek için havuzlar var ama maalesef başka bir seçenek yok. Şehirde hiçbir şeyi özlemiyorum. 


Bazen gidip dönmek yorucu olabiliyor. Ama Ada'ya adım attığım an o yorgunluğu 

da hızla unutuyorum. Gün doğumuna tanıklık etmeyi, sessizliği, burada yeni tanıştığım güzel insanları ve saatler süren sohbetleri hiçbir şeye değişmem.” 


Özgü İrikök, 26, reklamcı 


“Ada'da yaşıyorsan ve şartların uygunsa köpek sahibi olmak yapılacak en doğru şeylerden biri. Ada'daki en iyi arkadaşım elbette köpeğim. Birlikte yürüyüşlere çıkıyoruz, ormana gidiyoruz, denize giriyoruz... 
Kalabalık ve motorlu taşıtların korkusu olmadan özgürce dolaşabiliyoruz. Üstelik köpeğin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından da son derece faydalı bir durum. İstanbul'un stresli ve yorucu ortamıyla sürekli iç içe olmak en son istediğim şey. Zaten olur da 

bu sakinlikten daralırsanız, şehir de bir yere kaçmıyor, tam karşınızda duruyor!” 


Alper Balkanlı, 44, ” 
tasarımcı 


“Merkezden hafif tepeye doğru çıkıldığında, denizin tam ortasında olduğunu anlamanın yaşattığı his hiçbir şeye değişilmez. Etrafı çevreleyen sonsuz bitki ve ağacın arasında yürümek zorunda(!) kalmayı da seviyorum.” 


2007 YILINDA KURULAN 
Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü'nün turistik açıdan hareketli bir noktasında yer alıyor. Cumhuriyet'in ilk bankasını odağına alan müzede sadece kurum tarihine değil Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin geçirdiği ekonomik ve toplumsal değişimlere de tanıklık edebilirsiniz. 

Tarih kokan, görkemli bir binada yer alıyor müze. 
1892'de postane olarak inşa edilen binaya banka 1928'de yerleşmiş. Burası, İş Bankası'nın İstanbul'daki ilk şubesi. 
Zamanla efsaneleşen şube, 2004'e dek hizmet vermiş. 


Sizi neler bekliyor? 

Gezmeye üst kattan başlayıp yönlendirmeleri takip ettiğinizde, tarihe kronolojik olarak tanıklık ediyorsunuz. İlk salon 1924-1930 yıllarına ait. 
Bankanın kuruluş yıllarından belgelerin görücüye çıktığı salonda şube açılışlarında çekilmiş fotoğraflar da var. 
İlginç bir anekdot: İş Bankası, esnaf ve tüccarların imzalarıyla dolu mektuplar almış hep. Bu salonda söz konusu mektupların ilk örneklerinden biriyle karşılaşıyoruz. Uşaklı tüccarlar 
1928 tarihli mektupta, kredi 
alabilmek için İş Bankası'nın Uşak'ta bir şube açmasını 

talep ediyorlar. Salonun en 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ilginç bölümlerinden biri 

ise şubelerde kullanılan eski aletlerin sergilendiği bölüm. 
Kimi 1800'lerin sonunda üretilen cihazlar, geçmişte bankacılığın nasıl yapıldığını hayal edebilmenizi sağlıyor. 
Sonraki salonlarda da bu cihazların teknolojik gelişimi takip edilebiliyor. 

İkinci salonda, kumbaraları inceliyoruz. 1928'de İş Bankası'nın Türkiye'ye getirdiği kumbara, tasarruf kampanyalarında önemli roller oynamış. Tasarruf Haftaları'ndan fotoğrafları incelerken, Samsun'da deve ile gezdirilen devasa bir kumbara ile karşılaşacak ve gülümsemeden edemeyeceksiniz. 

İlerledikçe 30'lu ve 50'li yıllara uzanıyoruz. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nı takip eden senelerde İş Bankası önemli sorumluluklar almış. 
Şeker ve dokuma fabrikalarının İş Bankası'nın önderliğinde açıldığını biliyor muydunuz? 
İlgili belgeleri ve yurt dışında açılan İş Bankası şubelerinin 


tarihi önemini anlatan belgeleri 


de bu salonda göreceksiniz. 
Müzenin etkileyici noktalarından biri de Atatürk Odası. Buradaki eşyalar Yenicami ve Ankara Merkez Şubesi'nde kullanılmış. 
Atatürk'e ait hisse senedi, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki 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nkası Müzesi'ni 
(IYOTSUNUZ. 


hesabının dökümleri de burada yer alıyor. 

Giriş katında, binanın hikâyesinin anlatıldığı bölümler de ilginç. 1934”te bu şubede çekilen, bankanın servis servis çalışma biçimini anlatan bir kısa film; bankanın orijinal bankoları; oturma alanlarının replikaları ve çok daha fazlası var burada. 

En alt kattaki kasa dairesi de mutlaka görülmeli. Nakit ve kıymetli evrakın tutulduğu kasalar ve ilk dönem para bağlama makineleri birebir korunmuş. Kasa dairelerini bağlayan ışıklı koridorda, para seslerinin ve bankada kullanılan aletlerin gürültüsünün duyulduğu, rakamların duvara yansıtıldığı, Instagram dostu bir video enstalasyonu bulunuyor. 
Müzede çocuklar için pek çok etkinlik düzenleniyor. 

Bu etkinlikleri müzenin web sitesinden takip edebilirsiniz. 
Bankacılar Caddesi 2, Bahçekapı. 
Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 
arasında açık, giriş ücretsiz. 
muze.isbank.com.tr 


İş Bankası şubelerinde kullanılan eski bir daktilo 


nden fazlasi 
İstanbul'da yaşayıp Türl gezmediyseniz, çok ş 


BUNLARI 
BİLİN 


> Müzenin kuruluşu sırasında bankanın kağıt ve görsel malzemeden oluşan arşivi de koruma altına alınmış. 1 milyona yakın belge dijital ortama aktarılmış, 
114 bobin film gerekli müdahaleler 
yapılarak elden geçirilmiş. 


> Radyo yayıncılığının başlamasında İş Bankası'nın katkısı var. İlk radyo yayınını yapan Türk Telsiz Anonim Şirketi'nin işletmesini kuranlar İş Bankası ve Anadolu Ajansı. Banka, sinema işletmeciliğine de el atmış. Ankara'da sinema salonları işleten banka, Amerikan filmlerini getiren İpek Film ile güçlerini birleştirerek Fitaş'ı kurmuş. 


Binanın girişindeki mermer Atatürk büstü 1928'de buraya yerleştirilmiş. 
O dönem Atatürk büstleri yaygın olmadığı için bu büstün ilklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 


TIME OUT 
RÖPORTAJI 


Uzun yıllardır mekânları ve yemekleriyle bildiğimiz Ece Aksoy, şimdi her besini birer karakter gibi işlediği kitabı “Yemekte Rüzgâr Var” ile karşımızda. Yazı: Nihan Bora, Fotoğraf: Senem Sinem 


Tam 35 yıldır zevkle insanların karnını doyuran bir isim Ece Aksoy. Bu serüvene Egemen Bostancı'nın ricasıyla Şan Tiyatrosu'nun fuaye barında başlamış. Asmalımescit'teki 

9 Ece Aksoy isimli mekânında 
ise insanları lezzetli yemeklerle mutlu etmeye devam ediyor. Yıllardır sadece yemek yapmakla kalmayan, yazmayı da sürdüren Aksoy'un öyküleri “Yemekte Rüzgâr Var' adıyla Doğan Kitap'tan çıktı. 
Aksoy'la mekânında buluştuk, yemeğe dair nefis bir sohbete oturduk. 


Çok tuhaf bir duygu. Ben şimdi kitabı okuyorum biliyor musunuz? Başkasının kitabı gibi. Okuyorum ve tuhaf bir şekilde zevk alıyorum. Acaba zevk almamam mı lazım, tükenir miyim ben bunlardan zevk alırsam? Beğenmemem mi lazım? Beğeniyorum 

ama ne yapayım. İki-üç kere kitaptan okuduğum hikâye oldu. İnandığınız, hoşunuza giden bir şeyin başkaları tarafından da alınması, okunması zevk veriyor 

doğal olarak. Onlara da zevk verdiğini düşünüyorsunuz. 


ivilesi 


Çok güzel bir duygu. İnşallah iyi gelir. 
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Çok uzun zamandır yazıyorum. Şiirle başladım. 16- 
17 yaşında yazıyordum. Bir de 
kitap çıkardım, kendi paramla bastırdım. O da satılmadı. 
Hatta Refik Durbaş kitabımı işportada satmaya kalktı. Kısa hikâye çok seviyorum. Çünkü o kısa hikâyeler aslında çok şey anlatıyor. Hikâye yazmaya başladım, yayımlamak hiç aklıma gelmedi. Şu an bir kitaplık daha hikâye var. 


ıl seçtiniz 
Yıldırım Türker seçti. 
Öykülerimin hepsi Yıldırım Türker'de. O yüzden 
“kitabımız! diyorum. Ben hikâyelerimi hep Yıldırım'a veriyordum, çok beğeniyordu. 
Her şeyi organize etmiş, aramış Cem'le (Erciyes) görüşmüş. Kitap olmasına karar verdikten sonra hiç ilgilenmedim. Ne kapağını sordum, ne de ne zaman basılacağını. Basılmadan 
Doğan Kitap'a gittim, sözleşmeyi imzaladım. Yazdım bitti benim için. 


Karmakarışık. Sadece bu 35 
sene değil, bunca zamandır biriktirdim. Meraklı olduğum, gözlemlediğim için bir sürü şey öğrenmişim 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ve biriktirmişim. Onları kullanıyorum şimdi. Zannetme ki artık biriktirmiyorum, hâlâ öğreniyorum ve biriktiriyorum. 
Bak geçen hafta Ganos'a gittim, bir dikeni ilk defa gördüm. Gittim, onu ve yanındaki kekiği topladım. 
Yabani sarımsakları gördüm kırlarda, onları da topladım. 
İlktir benim hayatımda bu, 15 
gün önce bunları bilmiyordum. 
Meraklı olduğum için birikiyor; öğreniyorsun, görüyorsun, tutuyorsun. Sonra herhangi bir hikâyede tüm bunlar ortaya çıkıyor. 


Kitapta bolca yemek var ama yemek tarifi gibi değil, sohbet edercesine oldukça yalın bir dille kaleme almışsınız her şeyi... 

24 saatin içinde yemek 
olmaması mümkün mü? Bir hikâyenin de içinde yemek olmaması mümkün değil. Onu es geçiyor insanlar, yazarlar. 
Sadece o durumu anlatıyorlar ama ben aynı zamanda yemek 
yapmayı çok sevdiğim ve 35 
senedir de yemek yaptığım için hikâyelere onları koydum. 


Zaten yiyecekleri çok iyi tanıdığınız için onların dilini de çok iyi yazıyorsunuz. 

Tabii, emin olmadığım şeyleri de araştırıyorum. Nerede, nasıl yetişiyor diye bakıyorum. 


Sizin için iyi yemek yapmanın sırrı ne? 

Birincisi malzeme, ikincisi aşk. Yedirme, beğendirme isteği; bir de artistlik, alkışlanmak var, onu da es geçmeyelim. 


Amacınız insanlara iyi vakit geçirtmek ve iyi yemek sunmak mı? 

Birinci amacım, insanların karnını doyurmak. Kompleks midir, nedir bilmiyorum; gördüğüm her insana “Aç mısın?” diye soruyorum. 
Karnı açsa aç, toksa tok. 
Mesela içki içenlere 35 senedir sorarım; adam içkisini içmek istiyor ya, bırak içsin. Hayır, faydalı bir şey varsa mesela, “İki lokma ye, sonra iç,” diyorum. 


Aileden gelen bir yemek yapma ve sunma düşkünlüğünüz var mı? 

Evet. Dar gelirli bir ailem 

ama yaratıcı bir annem vardı. 
Mesela bir çuval unla, bir işkembeyle 15-20 çeşit yemek yapardı. Beş kardeştik biz, demek ki et almaya parası yok; işkembede de protein var. İşkembeyi de her gün çocuğa işkembe olarak vermek istemiyor, bıkar. Onu çeşitlendiriyor. O yüzden annemden geçme bir yemek durumu var tabii. Bizim evimiz, annem de anneannem de yemeğe çok meraklı olduğu için devamlı doluydu. 
Akrabalar, komşular hep bizim evde yemek yerdi. Çok büyük sofralar olurdu. Böyle bir aileden geliyorum, etkilemiş beni demek ki. 


Şan Tiyatrosu'nun fuaye barında başlayan serüven; Etiler, Arnavutköy ve Kuruçeşme'nin ardından Asmalımescit'e geldi. 
10 yıldır da burada yolunuza 
devam ediyorsunuz. Sizin başladığınız zamanlarla şimdi arasında epey fark var her anlamda. Hem yeme-içme 

hem eğlence anlayışı bakımından... 

Çok fark var. Bir kere insanların hayatında yemek” diye bir şey yok. Özellikle gençlerin hayatında. Ben, eskiden kalma, yaşayan müdavimlerim için yemek yapıyorum. Bir de tabii Gezi olaylarına kadar yabancılar için yapıyordum. Çünkü yabancılar da beni çok tanıyor. İtalyanlar, Fransızlar, Avustralyalılar hep ellerinde adresle gelirler. 


İyi yemek başka bir şey sonuçta... 

Onlar çok az. Gidin bir lokantaya bakın, herkes yiyor. 
Seçimsiz yiyor. Ben önüme gelen her şeyi yiyemem, seçerim. İyinin ne olduğunu bilmiyorlar. Yemek mi yemek, barbunya pilaki mi barbunya pilaki. Ama o barbunya pilakinin lezzetini yakalamak öyle önemli ki. Ben malzeme için dağ taş geziyor, bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. 
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EE — | 
Kitaba yakın 


MI OYA 


(DA ADD. 


Ece Aksoy'un ilk kitabı “Yemekte Rüzgâr Var”; içinde doğanın, bitkinin, sebzelerin, meyvelerin bolca yer aldığı başarılı bir ilk kitap. Ece Aksoy iyi bir aşçı olmasının yanı sıra kelimeleri de ne kadar maharetli kullandığını öyküleriyle kanıtlıyor hepimize. 

Naif ve içten hikâyelerin her birine, gizlice ve özenle yemek tarifleri yerleştirilmiş. Yemek tarifi diyerek basite indirgemek yanlış olabilir, zira hiçbir yemek tarifi daha önce öykülerin içine böylesine zarif bir şekilde sızmamıştı. İnsanın kıymaya, tereyağına, soğana, salataya bakış açısını değiştiren öyküler bunlar. 
Hepsi birer karakter ve onları gerçekten anlamazsanız, çok şey kaybedebilirsiniz. 

Acıklı, hüzünlü hikâyelerin ardından kendini gösteriyor bu yemek tarifleri. 
Adeta bir terapi, şifa niyetine hazırlanıyor o yemekler. Kimi zaman da mutluluğun paylaşılmasına aracılık ediyor. Ece Aksoy'un yaşamı boyunca gözlemlediği, hafızasına kaydettiği, özümsediği tecrübelerinden birer birer, özenle dökülüyor hatıralar öykülere. Bir bakıyorsunuz, anneannesinin kendisine söylediği, “Tırnaklarını gül ağacının dibine koy ki, ellerin gül koksun,” cümlesini alıyor, bir öykünün en güzel yerine yerleştiriveriyor. Her okuduğunuz öyküdeki tarif anı, sizi mutfağa ve hatta o öykünün içine girmeye teşvik ediyor. Bu güzel öyküleri bizden sakınmadığı için Yıldırım Türker'e teşekkürü borç bildiğimiz, mutlaka okumanızı tavsiye ettiğimiz bir kitap “Yemekte Rüzgâr Var”. 

Doğan Kitap, 208 sayfa, 19 TL 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DARKAGE OF LOVE: ERİNÇ SEYMEN KOLEKSİYONU 


Yeni nesil sanatçılar 


p SadıkArı 


Desen, gravür, mürekkep ve sulu boya çalışmalarını yıllardır takip ettiğimiz Sadık Arı, doğa ve insan ilişkisi üzerine işler üretiyor. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nden mezun. 

İlk solo sergisi “İntaniye'yi geçen Kasım ayında Artnivo'da açan sanatçı, ardından Blok Art Space'in “Botanik Üzerine isimli karma sergisine iki gravürüyle katıldı. 


Tuhaf hayvanların ve bitkilerin yer aldığı resimlerinde “doğanın vahşi kısmıyla ilgilendiğini” belirten Arı, sergisinde hem distopik hem de fütüristik bir atmosfer sundu. Fatih Özgüven'in, “İntaniye sergisinin katalog yazısında da belirttiği gibi, “çok ayrıntılı doğa betimlemelerine benzer bir tekinsizlik” hâkim Arı'nın işlerinde. Tıpkı Rönesans ya da Barok dönemlerdeki gravür ve desen ustalarının eserlerinde olduğu gibi... Sanatçı, desenlerinin köklerinin çocukluğunda merak saldığı ansiklopedik çizimlerde olduğunu söylüyor: “Oradaki öğretme amacıyla yapılan çizimlerde bir istifleme var. Bütün figürleri tek bir görselde betimlemeye çalışıyorsun. O görsellere gerçekten aşıktım. Hem bana korkutucu geliyordu, hem de her şeyin her şeye dönüşebileceği bir şey vardı: Organik akış.” İlk solo sergisinde desenlerini daha dikkatli inceleme fırsatı bulduğumuz Arı, önümüzdeki sezonun karma sergilerine hazırlanıyor. Bu sefer üçüncü boyutu da işin içine katarak... 


Burak Kabadayı 


Video, enstalasyon, desen gibi farklı formlarda ürettiği kavramsal işlerinde sanatta temsil meselesini irdeleyen Burak Kabadayı, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. 

Bu sezon önce Mixer'deki Açık Depo' seçkisinde “20'sinden | Sonra' adlı solo projesini sundu ve Alt” taki “Hiçbir Şey Görememek' V karma sergisine “Bırak Orada Kalsın” isimli işiyle katıldı. Ardından N da Tarlabaşı'ndaki Pasajist inisiyatifiyle beraber “24 Saat” isimli solo çalışmasını sergiledi. Son olarak da Adahan Istanbul Hotel'deki “Bir Yaşam Aralığında sergisinde “124 m. videosuyla yer aldı. 
İşlerinde temsiliyet ve tanıklık gibi konuları ele alıyor. İnsanların ve doğanın hikâyelerini en az müdahaleyle kayıt altına alan/ aldıran Kabadayı, bunları son dokunuşuyla sanata dönüştürüyor. Kavramsal sanat gibi genç bir isim için riskli olabilecek bir formun altından sadelikle kalkan sanatçı, bu sezon içinde çok önemli projelere imza attı. '20'sinden Sonra' projesinde Çatalca bölgesindeki ormanlardan kömür elde eden köylülerin hikâyesini anlattı. “Bırak Orada Kalsın” işinde ise Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çatışmalardan artakalan izler üzerine çalıştı. “24 Saat” projesinde de Tarlabaşılı çocukların zamanla ilişkilerinden yola çıkarak bir duvar saati üretti. 


“20'sinden Sonra” 
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Yeni nesil sanatçılar 


Didem Erbaş 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun. Resim başta olmak üzere farklı formlarla çalışıyor. 

2016'da Sınırlar Yörüngeler yarışmasına Eren Sulamacı'yla beraber hazırladığı “Tortu adlı işiyle katılan Didem Erbaş, yarışmadan ödülle dönmüştü. Ardından Tomtom 
Gardens'taki Artist Room'un ve Unkapanı'nda yer alan 5533 
inisiyatifinin sergilerinde yer aldı. Son olarak da Marsistanbul inisiyatifindeki “Faydalı Uğraşlar, Faydasız İşler sergisinde ve Circuit İstanbul'da işlerini gördük. 

Hafıza ve tarih kavramları üzerinden işlerini üreten sanatçı kişisel geçmişiyle toplumsal geçmiş arasında bağlar kuruyor. “Faydalı Uğraşlar, Faydasız İşler” sergisinde mekânın alt katında sergilediği Asker Askeri Tekmeler” çalışmasında basit bir fotoğraf üzerinden şiddet hakkında bir okuma yaptı. “Teslimiyetsiz Bayraklar” isimli işini oluşturan beş parçalık siyah bayraklarla da 


Lara Ögel 


İngiltere'de güzel sanatlar okuyan Ögel, işlerinde bir arkeolog, 

edasıyla aile, ev, üretilen ve hayal edilen mekân gibi kavramları sorguluyor. 
Geçen yıl Moda sokaklarını dolaşan “Red Bull Art Around” 

projesinde ve Öktem&Aykut Galeri'deki 'O Ağacın Altı” ve DEPO'daki 

“Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş” karma sergilerinde yer aldı. Ardından 

da Protocinema ile birlikte Paris'te “Geri Dön! Her Şey Affedildi' solo sergisini açtı. Bu yıl boyunca da 5533, Hah Mekân ve Depo gibi yerlerin yanı sıra Belçika ve Hollanda'da da işlerini sergiledi. Şu sıralarda Atina'da Fondazione Prada'nın “Driftwood, or How We Surfaced Through Currents” sergisinde yeni bir işi yer alıyor. 

Ögel, 2014 yılında Öktem&Aykut'ta açtığı 'Mutlu 

Vasat” sergisinde aile yapısını ve ev kavramını sorgulamıştı. Sonrasındaki yoğun üretim sürecini de “O zamandan bu yana ürettiğim işler ve üzerine düşündüğüm şeyler de hep “Mutlu Vasat'ın devamı gibi...” diyerek tanımlıyor. Ancak mekânsal deneyimlere de açık olduğunu ekliyor. 

Tek başına duran sanat eserleri üretmektense yerleştirmeyi çağrıştıran, mekânla birlikte hareket edip büyüyen işler sergiliyor. Genç bir sanatçı için kabarık sayılabilecek bir portfolyoya sahip olan Ögel, katıldığı farklı ülkelerdeki ve mekânlardaki sergilerde birbiriyle iç içe geçen üretimlerini görücüye çıkarmaya devam ediyor. 


“TEMSİLİYETSİZ BAYRAKLAR' VE 'ASKER ASKERİ TEKMELER': NESLİHAN KOYUNCU 


25 


| Cizre halkının beyaz bayrakla olan ilişkisi arasında bağlar kurdu. 


Yeni nesil sanatçılar 


Meltem Şahin 


Bilkent Üniversitesi'nde grafik tasarım okuduktan sonra Maryland Institute College of Artta illüstrasyon üzerine yüksek lisans yapan Meltem Şahin, şu sıralar çalışmalarını Atölye İstanbul'da sürdürüyor. 

“Negative Pleasure' isimli optik illüzyon oyuncaklarından ve animasyonlardan oluşan ilk kişisel sergisi Mixer'in 'Açık Depo' seçkisinde yer aldı. Bant Mag. Havuz'da, 

19 kadın sanatçının işlerinin yer aldığı “PMS” sergisinin de 
küratörlüğünü üstlendi. 
Meltem Şahin'in işleri ilk bakışta illüstratif görünebilir. Ancak felsefe tarihinin köşe taşlarıyla altyapısını döşediği “Negative Pleasure' sergisinde, animasyon ve optik oyuncak gibi araçların eğlence sektörü dışında da anlamlar taşıyabileceğini gösterdi. 
Bir yandan çeşitli kurumlar, dergiler ) için tanıtım GIF'leri ve animasyonlar da hazırlayan sanatçı, çocuk kitapları için illüstrasyonlar da yapmış. Amerika menşeli çocuk kitabı 'P is for Pussy” için hazırladığı illüstrasyonlar yurt dışında epey ilgi gördü. Bant Mag. Havuz'da açılan “PMS” sergisinde dünyanın farklı bölgelerinden, artırılmış gerçeklik üzerine çalışan kadınları bir araya getirdi. Önümüzdeki senelerde Şahin'in işlerini kitaplardan dergilere, tanıtım görsellerinden sergilere kadar birçok yerde göreceğiz. 


Ki a 
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Doruk Kumkumo$lu 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu olan Doruk Kumkumoğlu görüş, algı ve illüzyon konuları etrafında alışkın olmadığımız araçları birleştirerek işler üretiyor. 

2016 yılında Akbank Günümüz Sanatçıları 
Yarışması'ndan ödülle dönen sanatçı, sonrasında Bilgi Üniversitesi'ndeki “Reset” sergisine ve Amsterdam'da bulunan Corridor Project Space'teki “Even My Mum Can Make A Book” sergisine katıldı. Akbank Sanat'ın “Sanat Rastlantısı / Rastlantının Sanatı karma sergisine de yeni işiyle katkıda bulundu. Son olarak da Dolapdere'deki Gaia Gallery'de Deniz Derbent ve Ufuk Barış Mutlu'yla beraber hazırladığı “İllüzyonoskop” sergisinde işlerini topluca görmüş olduk. 

Doruk 
Kumkumoğlu'nun temel meselesi görsel algı, aldatıcı temsiller ve gören-görülen ilişkisi. Sanatçının çalışmalarının formunu tarif etmek zor. Bir yandan yeni medya araçlarını kullanıyor, ancak bir yandan da antik çağdan kalma optik oyunları sanata dönüştürüyor. Günümüz Sanatçıları Ödülü alan “Kazı” adlı enstalasyonunda hem mağara resimlerini hatırlattı, hem de bilginin arkeolojisine dair düşüncelerini etkileşimli bir şekilde sundu. 


*MUHAKEME': MAMUTART POJECT'İN İZNİYLE. 'HER ZAMAN, BURADA": SANATÇININ İZNİYLE. 


Eda Aslan 


Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Eda Aslan, bellek mekânları üzerine işler üretiyor. 

Zilberman Gallery'nin “Genç Yeni Farklı” sergisinin yedinci edisyonuna seçilen sanatçı, Siemens Sanat'ın Sınırlar Yörüngeler yarışmasından da ödülle döndü. Son olarak da bu yılki Mamut Art Project'te işlerini sergiledi. 

Aslan işlerini “tarih, mekân ve kolektif bellek gibi kavramlar üzerinden” kurguladığını söylüyor; Walter Benjamin'den referansla şimdi ile geçmiş arasında, anlatılar ve tanıklıklar üzerinden bağlar kurduğunu belirtiyor. İstiklal Caddesi'nden taşınan Kelebek Korse'nin 6-7 Eylül olaylarında aldığı bir balyoz darbesinin kalıbını çıkarıp dükkânın vitrininde sergileyen sanatçı, bir anlamda geçmişin izini görünür kılmıştı. Benzer şekilde Gazi Mahallesi'nden, Kamp Armen'den, Galatasaray Meydanı'nın zemininden aldığı kalıpları sergileyen Aslan, bir yandan bu mekânların kaybolmakta olan tarihini haritalıyor. 


“Her Zaman, Burada' 


Gizem Karakaş 


Paris'te plastik sanatlar ve yeni medya eğitimi alan Karakaş, performans temelli işlerinde sanat dünyasının dinamiklerini sorguluyor. 

Geçen yaz Gaia Gallery'deki “Glory Hole sergisinde “Yerin Kulağı Var” performansını sergileyen sanatçının işlerini yıl boyunca farklı mekânlarda gördük. Galeri 5'te “Mutluluk Duası isimli performans temelli işini sergiledi. Bu seneki Mamut Art Project'te üç saatlik 'Muhakeme' performansını izledik. 
Bağımsız sanat inisiyatifi Hah ile beraber çalışmalarını sürdüren Karakaş, inisiyatifin ilk sergisi “Vesile'de “Göründüğü Gibi Değil yerleştirmesini sundu. 

İki yıl önce 

Galerist Studio'da açtığı ilk solo sergisi “Studio'yu Gezmek İçin Son Şansınız!” Karakaş'ın üretimlerine dair ipucu vermişti. Bir galeri çalışanı olarak sanat dünyasıyla ilişkisini masaya yatıran Karakaş, mizah ve ironinin eksik olmadığı işler üretiyor. 
“Yerin Kulağı Var? performansında içinde bulunduğu karma serginin sanatçılarının dedikodusunu yapan Karakaş'ı izlemek epey eğlenceliydi. 


“Muhakeme', Mamut Art Project 


Yeni nesil sanatçılar 


“What is a Baby?”, “Bu Aptalca' sergisinden 


Elif Biradlı 


Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve 

Video Bölümü'nden mezun olduktan kısa bir süre sonra ilk kişisel sergisini açtı. Doğum ve ölüm temaları etrafında topladığı fotoğraf, video, resim ve enstalasyon çalışmalarında canlı renk paletleri kullanıyor. 

2016'da Mamut Art Project'teki işleriyle dikkat çeken Elif Biradlı, bu seneki Contemporary İstanbul fuarında Versus Art Project standında yeni üretimleriyle yer aldı. Hemen ardından da Versus'ta ilk solosu “Bu Aptalca'yı açtı. 

Biradlı'nın çalışmaları ilk bakışta canlı renkleriyle izleyiciyi tavlıyor. Ki kendisi de ziyaretçiyi renklerle cezbetmeye çalıştığını söylüyor: “İzleyici ilk başta renkler güzelmiş diye yaklaşıyor, sonradan depresif yönlerini görüyor. İzleyiciyi renkle kandırıyorum, işin derinine girmesini istiyorum.” Çok değil, bir iki kat derinde ürpertici şeylerle karşılaşıyorsunuz. Doğum ve ölüm, tedirginlik ve netlik gibi karşıt ancak iç içe geçmiş kavramlar, varoluşa dair sorgulamalar için alan açıyor. 
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EOUATION .24P-1: ÖZLEM DİKEL 


Yeni nesil sanatçılar 


Özcan Saraç 


Kimdir? Paris ve Zürih'te yeni medya eğitimi alan Özcan Saraç, bilgisayar teknolojilerini temel alan işler üretiyor. Sanatçı, yaptıklarını yeni medya” yerine “kavramsal sanat olarak tanımlamayı tercih ediyor. 

Neler yaptı? 2016'da Mamut Art Project'te sergilediği “System .binary işiyle yapacaklarının sinyalini veren sanatçı, sonrasında 'Mixer Sessions” seçkisinde ve 'Gözlemlenir Gerçekler” karma sergisinde yine yazılım temelli işleriyle yer aldı. Ayrıca ArtBizTech tarafından düzenlenen bang. Art Innovation Prix yarışmasına seçilerek 42 Maslak'taki sergiye katıldı. 

Neden takipteyiz? Matbaa kadar geç kalmasa de yeni medya kavramının bize ulaşması epey zaman aldı. Yeni medya sergisi diye girip, video izleyerek çıktığımız pek çok etkinlik oldu. Ancak Özcan Saraç'ın işleri, yeni medya denilen formun hakkını veriyor. İşlerine “kavramsal sanat” demeyi tercih ettiğinden bahsetmiştik, çünkü yeni medyayı teknik bir mesele olarak görmekten çok düşüncesinin, anlatısının formuyla birleştiriyor. Yapay zeka, bilgi ve politika ilişkisine dair göndermeleri olan işler üretiyor. 


“eguation .2Xp-1” 


Berkay Buğdanof#lu 


Kimdir? Maryland Institute College of Art'ta 

illüstrasyon eğitimi alan Berkay Buğdanoğlu, çelik üzerine 

resimler işliyor ve heykeller üretiyor. 

Neler yaptı? Son dönem çalışmalarını içeren “Reclamation' solo sergisiyle Mixer'in sezon açılışını gerçekleştirdi. Ardından Art Stage Singapore fuarındaki Mixer standında “Typhon' işiyle yer aldı. 
Neden takipteyiz? Sanatçı çelik üzerine pas kullanarak yaptığı işleriyle zaman ve oluş kavramlarını irdeliyor. Zamanın geçişine işaret eden pas kullanımı bir yandan da yağlı boya geleneğine karşı duruyor. Organik olarak dönüşen bu materyaller bir yandan göz alıcı, bir yandan da kaotik. 'Reclamation' adlı ilk solo sergisiyle çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde görme olanağı bulduğumuz sanatçının, heykel ve enstalasyonlarıyla da ilk kez bu sene karşılaştık. Antik Yunan Tanrıçası Venüs'ün heykelinden ilham alan “Islah” heykeli ve heykelin yanma sürecine dair videosu, sanatçının düşünce biçimini özetliyor. Çelik, ahşap ve özel bir yazılımdan oluşan “Shear? enstalasyonunda ise fikirlerini farklı formlarla ifade edebileceğini gösterdi. 
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En değerli 


yatırım tavsiyemiz: 
Kadırga Koyu - Behramkale - Küçükkuyu 


Kadırga Koyu Türkiye'nin en güzel denize sahip bölgelerinden birisi. Sakin plajları ve eşsiz manzarasıyla tam hayallerinizdeki gibi bir seyahat noktası. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize 

yer açın diye, İş Bankası'nın Yüz Yüze Bankacılık Hizmetleri hep yanınızda. Size özel müşteri ilişkileri yöneticileriyle hızlı hizmet veriyor, yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. 


Siz hayallerinize bakın, gerisini bize bırakın. 


İstanbul'a akışan ir rehber 


Galatasaray Üniversitesi 


profesörlerinden Emre Öktem, ihtisas alanı olan uluslararası hukuku bir kenara bırakarak İstanbul'un gözden kaçan gizemlerini derlediği bir rehbere imza attı. Öktem ve rehberin fotoğrafçısı Mesut Tufan ile “İstanbul'un Gizlisi Saklı” adlı kitaplarını ve şehrin dipsiz tarihini 


konuştuk. Mehmet Ak 


Projenin hikâyesi ile başlayalım isterseniz... 
Emre Jonglez, büyük şehirlerin gizli, bilinmeyen, esrarengiz yönlerini anlatan özel rehberler basan bir yayınevi. Yayımcı Letizia Missir de Lusignan benimle temasa geçti. Ben de bir deneyelim dedim. 
İlk fotoğrafçım Letizia idi, iki yıl kadar birlikte çalıştık. Ama o Brüksel'de yaşıyor. 
O yüzden son üç yıl da aile dostumuz, Galatasaray Lisesi'nden de ağabeyim olan Mesut Tufan fotoğrafçılık yaptı. 


Aslında hukukçusunuz, daha önceden bu konuda bir çalışmanız var mıydı? 

Emre Ben son anda hukukçu olmaya karar verdim. Çocukluğumdan beri istikrarlı bir biçimde arkeolog olmak istiyordum. 
Sınava bir yıl kala karar değiştirdim ve hukuk eğitimi aldım ama bir ayağım 

hep arkeolojide kaldı. Bunun verdiği bir motivasyon vardı. Bir de ben uluslararası hukukçuyum, temel çalışma alanlarımdan biri Türkiye'deki dini azınlıkların hukuki statüsü. Oradan öğrendiğim şeyler ve tanıdığım kişiler rehberin yazımında çok yardımcı oldu. Binalara ulaşmak, giriş izinleri ve gerekli bilgi desteğini almak bakımından çok büyük fayda sağladı. 


John Freely'nin çalışmalarından Murat Belge'nin rehberlerine, Istanbul hakkında yazılmış birçok kaynak var. Fakat kitabınızı 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okurken en sık akla gelen isim Reşat 

Ekrem Koçu oluyor. Ne düşünüyorsunuz 

Koçu hakkında, yazım sürecinde “İstanbul Ansiklopedisi'ne eliniz gitti mi? 

Emre Elbette yararlandım ama biliyorsunuz onun İstanbul Ansiklopedisi” G harfinde bitiyor. A harfi, Âli Paşa Camii'nden, Sultan Abdülhamit'ten bahsederken çok işime yaradı, ayazmalar konusunda çok yardımcı oldu. Koçu elbette ciddi tarihle popüler tarihi buluşturması bakımından çok değerli bir isim. Eleştirilse bile tarihi sevdirmek 

ve bilinmeyenleri su yüzüne çıkarmak açısından muazzam hizmetleri olmuş biri. 
Mesut Merak uyandırmak konusunda ustadır. Hep alengirli konulara değinir. 
Emre İstanbul tarihine bir muazzam 

katkısı da 1950”lerde birçok tarihi eser kaybolmadan önce onlarla ilgili son bilgileri kayda geçirmiş olması. Mesela, Koçu'nun ansiklopedisinde 100'den fazla ayazma, 

adres ve tarihleriyle birlikte kaydedilmiş. Bunların 96901 şu anda yok. Bunları son kayda geçiren Koçu'dur. 


birçok 


var.” 


Bir taraftan da nerdeyse bir Borges hikâyesiymiş gibi çok ciddi konulardan önemsiz hatta gerçeküstü meselelere 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“İstanbul'un 


yerinde çok dilli kitabeler 


-Emre Öktem- 


hızlı sıçramalar var Koçu'nun yazdıklarında. 
Emre Bir anda durup kendi yaşadıklarını anlatmaya başlar, Suadiye'de gezerken yalın ayak gördüğü bir kız çocuğundan bahsediverir. O biraz Koçu'nun kendi rengi; İstanbul'un tuhaf, marjinal katmanlarına hep çok meraklıdır. Bu tarz çalışmalara tadını veren de biraz bu detaylar oluyor. 


Peki, faydalandığınız diğer kaynaklar nelerdi? 

Emre Rehberde uzun bir teşekkür listesi var, olistede yer alan herkesin bana az ya da çok bir yardımı dokundu. Biraz da İstanbul göz göre göre elimizden kayıp gittiği 

için konunun uzmanları elimizdekileri değerlendirmek adına yardım konusunda çok hevesli oldular. Nurhan Atasoy, Baha Tanman gibi hocalarla görüştüm. Biraz üzücü görüşmeler oldu bunlar, çünkü mesela Nurhan Hoca büyük bir hevesle “Aman şunun fotoğrafını çek muhakkak,” diyordu sonra bakıyorduk ki o yapı çoktan yıkılmış. Hukuk alanında çalışırken tanıştığım gayrimüslim din adamlarının hem eserlere erişim hem de bilgilendirme konusunda muazzam destekleri oldu. 


pil 


AYA ANDREA RUS KİLİSESİ: MESUT TUFAN 


Erişimimizde olmayan Ermenice ve Rumca kaynaklar sağladılar bize. 

Mesut Hiçbir kaynakta yer almayan bilgiler paylaştılar bizimle. Mesela Heybeliada'daki Mührü Süleyman'ın ortasında duran İsa ikonasının neden orada olduğunu bize manastırın başpapazı Nektarios anlattı. 

Her sembolü teker teker açıkladı. Manastır Kudüs'e bağlı olduğu için başpapaz senede iki kere geliyor üstelik. 

Emre Müslüman din adamlarından da çok büyük dostluk gördük. Mesela Bodrum Camii'nin imamı iki defa çekim için 

bize yardımcı oldu. Caminin küçük bir kütüphanesi var, İslam ilahiyatı klasikleriyle Bizans klasikleri yan yana duruyor. İmam caminin Bizans geçmişine de sahip çıkmış. 
Güzel bir İngilizceyle, gelen turistlere oranın tarihini anlatıyor. Böyle imamlarımız da var, değerlerini bilmek lazım. 


Konu başlıklarını nasıl seçtiniz? 

Emre Bir kısmını tabii ansiklopedilerden ve danıştığımız insanlardan ayıkladık ama önemli bir kısmını Mesut Ağabey buldu. 
Mesut Lisedeyken amatör olarak arkeoloji ve rehberlikle uğraştım. Liseden sonra Fransa'da yaşadım. Tarih ve siyaset sosyolojisi çalıştım, bir de Doğu dinleri üzerine bir çalışma yaptım. Ama en önemli kırılma sanırım üniversite yıllarında büyük İstanbul tarihçisi Stefanos Yerasimos'dan ders alma şansını yakalamış olmamdır. 
İstanbul'a uğramış bütün seyyahların anılarını okuttu bize. 


Yaptığınız keşiflerin sahihliğinden nasıl emin oldunuz? 

Emre Bazı şeyleri doğrulamak gerçekten güç. 
Söz gelimi, bildiğimiz en az iki Koyun Baba var. Bir tanesi Fatih'teki bilinen türbe. Diğeri ise bir iş hanının içinde saklı kalmış. 

Mesut İş hanındaki türbenin makbul ve maktul Pargalı İbrahim Paşa'nın kendisi olduğu rivayet ediliyor. Rivayeti teyit eden bazı deliller var. Mesela Arnavut denizciler İstanbul'a geldiklerinde mutlaka oraya 

gidip dua ederlermiş. Paşa'nın Arnavut olup olmadığı kesin değil, ama onların yaşadığı bir bölgeden geliyor. 


Kitaptaki en çarpıcı yanlardan biri de semavi dinlerin İstanbul'da nasıl iç içe girmiş olduklarını göstermesi. 

Emre İstanbul genellikle Sünni İslam âlemine ait bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Fakat öte yandan birçok kesişim 

de var. Balat'taki bir Rum kilisesinde 

delik taştan geçme ritüeli var. Aynısı Nevşehir'deki Hacıbektaş ilçesinde de 

var. Sonradan öğrendik ki Süryanilerde ve Bulgarlarda da varmış. Şimdi gerçekçi olmak lazım, bunun temelleri tek tanrılı dinlerde değildir, ne İslam'da ne de Hıristiyanlıkta böyle bir ibadet var. 


Mesut Bu biraz antik dönemdeki dinlerin, Tanrılarını birbirlerine ödünç vermesi gibi. 
Emre Dinlerin Ortodoks akımlarının bu 

tür kaynaşmalara ne kadar sıcak baktığı şüpheli. Ama buna rağmen eski İstanbul'da, Venedik'tekine benzer bir getto yoktur. 
Yahudi muhiti nerede bitiyor, Müslüman mahallesi nerede başlıyor belli değildir. 
Beraber olmasa da yan yana yaşarlar. Bugün hâlâ Büyükada'daki Aya Yorgi ayinlerine katılanların ciddi bir kısmı Müslümandır. 


1950'lerdeki yıkıma rağmen ayakta kalan hatırı sayılır bir miras var. Bütün şehre kıyamamışlar mı dersiniz? 

Emre 50'ler İstanbul'u iki defa yıkıyor. 

Bir yandan korkunç bir yıkımı bizzat gerçekleştiriyor, bir de sonraki yıkımların yolunu açıyor. Mimar Sinan'ın eseri camilerden tutun da evliya mezarlarına kadar her şeyin yıkılabilir olduğuna dair bir algı yaratıyor. 


Gayrimüslimlerin şehri terk etmesi de kaybı hızlandırıyor sanki. 

Emre Kitapta pek kullanamadık ama İstanbul'un birçok yerinde çok dilli kitabeler var. Mesela Kapalıçarşı tarafında bir tarakçı reklamı var. Osmanlıca, Ermenice, Rumca, Fransızca, İbranice (ya da İbrani harfleriyle İspanyolca) tam beş dilde yazılmış. 
İstanbul'un eski halkı bu. 


Şu anki vaziyet nedir? 

Emre Tarihi Yarımada'daki 16. yüzyıldan kalma taş iş hanları mesela. Çoğu atölye olarak kullanılıyor, feci halde tahrip edilmişler. Gözetilmesi gereken iki değer var; birincisi bu binaların restore edilmesi lazım, ikincisi ise burada çalışan insanların ekmeklerinden edilmemesi gerek. 

Mesut Öncelikle mimari karakterini kazansın bu yapılar. Fakat bir kamusal alan kültürümüz de yok, bu binalar ne olacak bilmiyorum. 

Emre İstanbul Üniversitesi, etrafındaki medreseleri alıp kendi bünyesine dâhil etmeye başlamış. Özel eğitim kurumu bile olsalar razıyım ben. Topluma hizmet eden mekânlar olsunlar yeter ki. 


En heyecan verici keşifleriniz hangileriydi? 
Emre Benim için Heybeliada Ruhban Okulu'nun bahçesindeki kuyu bileziğinde yer alan simya sembolüydü. Kendisi Ermeni olan ama Rum kilisesine bağlı bir kişinin yaptığı bağışın üzerinde, sadece 18. 
yüzyılda rastlanılan bir simya taşı sembolü var. Onun orada ne aradığını hiçbir zaman açıklayamayacağız. 

Mesut Benim için sanırım Sultanahmet Camii'nin bir köşesindeki Bizans Hipodromu'ndan kalan tek taş koltuktur. 
—Jonglez Yayınları, 288 sayfa, 59,90 TL, www.editionsjonglez.com 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KİTAPTAN 
ÜÇ CEVHER 


İstanbul'un üç gizli saklı yerini, kitaptan alıntılarla gün yüzüne çıkarıyoruz. 


7 
dj 


Aya Andrea Rus Kilisesi “Karaköy'de yürürken başını kaldıran, tipik 19. yüzyıl Rus 

mimarisini yansıtan binaların tepesinde kiliseler görür. Bunların en meşhuru Aziz Andreas'a adanmış eski bir misafirhane olan Aya Andrea çatısındakidir.” 
> Mumhane Caddesi 39, Karaköy 


Balıklı Ayazması 
Meryem Ana Kilisesi 
Zoodhos Piği' (Hayat veren kaynak) olarak da bilinen Meryem Ana Kilisesi'nin girişinin yanından dar bir merdivenle inilen yer altı ayazması tam bir su kilisesi olup her yere sinen rutubete dayanması için ikonostasis bile mermerden yapılmıştır.” 
—Sivrikapı Sokak 3, Zeytinburnu 


Gec 


Kangelaris Anıt Mezarı 
“Aya Yorgi Manastırı'nın bahçesinde, bir zamanlar camlı bir kubbenin örttüğü sekizgen bir yapının ortasında yer alan Kangelaris çiftinin anıt mezarı, kesik bir dikilitaştan oluşmaktadır. İngiltere'nin Gemlik (Kios) konsolosu olan Spyridon Kangelaris, güzeller güzeli karısı 
Sevasti'ye delicesine aşıktı. 1865 
yılında karısını kıskançlıktan öldürdü.” 
> Oruç Reis Sokak 27, Heybeliada 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/ SHUTTERSTOCK.COM. UTKU ÖGETÜRK: ILGIN ERARSLAN YANMAZ. 


BEYOĞLU SİNEMASI: ISTANBUL IMAGE, VIDEO 


Sinema 
İ “yüzleri - 


yo ÖL SİNEPNASI ani 


Kapanma riski karşısında sadakat kartı projesiyle ayakta durmaya çalışan Beyoğlu Sineması'nın işletmesi, artık sinema yazarları Cem Altınsaray ve Utku Ögetürk'e emanet. Kart projesiyle fuayesi hareketlenen 

sinemanın çalışanlarıyla görüştük. Onur Aymete 


Time Out İstanbul Ağustos 2017 


— 


Sinema yazarı, FilmLoverss Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni 


Öncelikle bu soruyu cevaplamadan önce, destek veren herkese teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Beyoğlu Sineması'nın kaybedilmesi, Atlas'ın, Rex'in 

ve kapısı sokağa açılan tüm sinema merkezlerinin kaybedilmesi anlamına geliyordu. Birer birer devrilen domino taşlarından birini ayağa kaldırdık. Beyoğlu Sineması'nın kapanması bağımsız sinema için büyük bir kayıp olacaktı. 


Hedefimiz sinemanın var olan borçlarını kapatmak olsa da beklentileri bilerek hareket etmeye çalışıyoruz, küçük ama güzel adımlar attığımızı düşünüyoruz. Kurulduğu günden bu yana POS cihazı olmayan Beyoğlu Sineması'nda artık kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor, Sinemia gibi kartlar 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da kullanılabiliyor. Fuayeye Wi-Fi bağlandı ve tuvaletleri ücretsiz yaptık. 


Borçları kapatabilirsek sinemaseverlerin çok daha konforlu film seyredebilecekleri; fuayesinde çok daha güzel vakit geçirebilecekleri; atölyelerin, özel gösterimlerin düzenlendiği; sinemanın her alanından isimlerin buluşma noktası olacak bir sinema merkezi yaratmak istiyoruz. 


Öncelikle FilmLoverss'ta beraber çalıştığım birçok arkadaşım projeye gönüllü destek verdi. Ancak, böylesine kalabalık bir grubun oluşması yol arkadaşım sevgili Cem'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla gerçekleşti; binlerce kişi destek vermek istediğini açıkladı. Ardından Facebook'ta Beyoğlu Sineması Gönüllüleri isimli bir 

grup açtık. Gruba onlarca insan üye oldu; bugün web sitemizden fuayedeki Beyoğlu Sineması Kartı standına kadar birçok konuda bu arkadaşlar bize destek veriyor. 
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Şehirdeki Cennet 


istanbul.intercontinentakcom 


£ (O) 7intercöntinentalistanbul 


Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim 34435 İstanbul #90 212 368 44 44 
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Sinema çalışanı 


46 yıldır sinemalarda çalışıyorum 
ama daha 10 aydır buradayım. 
Bundan önce kapanana kadar, 26 
yıl boyunca Emek'te çalıştım. 


Eğer salonun içinde, mesela yer göstericisi olarak görevliysek tabii 

ki, bir şekilde izliyoruz. Hatta bizim Emek Sineması'nın işvereni filmi mutlaka izlememizi söylerdi. O zaman iletişim çok yoktu daha, internet falan... Müşteri sorardı bize, “Bu film nasıldır, içeriği nedir?” diye. 
Dilimiz döndüğünce müşteriye bilgi vermek için o filmi izlemiş olurduk. 


Yeni yönetimdeki Cem ve Utku Bey bu işe el atınca bir hareket geldi. 
İnşallah da sinema kapanmayacak. 
Daha kalabalık olmasını isterdim ama yaz dönemine denk gelmesi, insanların tatilde olması da etkili olmuştur. Ağustos'tan sonra bir patlama olmasını bekliyorum. İçime doğdu; bu sinema rahatlayacak, bir nefes alacak ve öyle devam edecek. 


FOTOĞRAFLAR: SENEM SİNEM 


Sinema çalışanı 


Bizi düşünen müşterilerimizin sesi çıktı. Ama şu anki tatil modu var ya, o yüzden çok hareketlilik olmadığını düşünüyorum. 


İmece usulü. Buradaki gönüllüler sağ olsun, yardımcı oldular. 
Benim elime kalmış olsaydı bir günde bitiremezdim. 


Clark Gable pozu bu, o öyle bakardı. 
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Gişe görevlisi 


Tarihi ve eşine az rastlanır bir yer, keza Emek de öyleydi. Emek'in kapanış sebebi çok farklıydı ama orayı kaybettik, burayı yaşatalım 


istiyoruz. Burası Avrupa sinemasının ve festival filmlerinin döndüğü ender 


salonlardan bir tanesi. 


Burası çok sakindi. Birkaç senedir en yoğun zamanımız Filmekimi 

ve İstanbul Film Festivali'nin olduğu dönemler. Kart satışıyla bu kalabalığı yakalayamasak da, en azından yarısını bile görebilmek bizi hem umutlandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Kart taleplerinin çoğu öğrencilerden, iyi ki öğrencilerimiz var diyorum. 


Umut fakirin ekmeği ya... Umutla yaşıyoruz, o umut olmasa herhalde 


V 


şu konuşmayı yapmazdık, ben de böyle gülümsüyor olmazdım. 
Umudumuz var, ne kadar destek alırsak o kadar sağlam temeller oluşturuyoruz. Daha nice festivaller göreceğimizi, nice güzellikler yaşayacağımızı düşünüyorum. 


Sinema çalışanı 


2000'li yıllarda ben işe başladığımda kafede altı kişi, büfede üç kişi çalışıyordu. İnsanlar burada oturmak için sıra beklerdi çünkü Beyoğlu'nda başka böyle kafe yoktu. Bir Dünya Sineması'nda, bir de burada vardı. 
Sigara içme yasağıyla insanlar yavaş yavaş kafelerden çıkmaya başladı. 
Son zamanlarda da Beyoğlu'nda insanların sosyalleşme alanı kalmadı, bu da sinemaya yansıdı. 


Kek ve börekte iddialıyım. Ispanaklı böreğim ve cevizli-tarçınlı kekim çok meşhurdur. Festivallerde ve hafta sonları yapıyorum genellikle. 


Onlara teşekkür etmek lazım, inanılmaz derecede verimli çalışıyorlar. Biz bu sinemayı ve işimizi kaybetmek üzereyken burayı hareketlendirdikleri için çok mutluyuz. Onların desteğiyle çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. 


Şehrin tadını Time Out İstanbul'un mobil uygulamasıyla çıkarın. Yepyeni bir restoran, harika bir konser veya kaçırmamanız gereken bir etkinlik yalnızca bir dokunuş uzağınızda. 


ÜSTELİK ÜCRETSİZ. 
HEMEN İNDİRİN. 
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Sürpriz salata 


Anadolu'dan topladığı kumaşlar ve doğal boyalarla harika giysiler tasarlayan Gönül Paksoy, Atıksız Mutfak adlı bir yemek kitabına imza attı. Sürdürülebilirlik konusunda edindiği deneyimleri mutfak bilgisiyle birleştiren Paksoy'dan öğrendiklerimizi özetliyor, devamını keşfetmeyi size bırakıyoruz. Eda Erdoğan 


Ardıç kuşundan ilham al 
“Ardıç kuşu, çok sevdiği ardıç meyvesinin kendisine gerekli kısmını yedikten sonra çekirdeğini midesinde çimlendirip toprağa hem 

de bir ardıç ağacının dibine bırakırmış,” diyor Gönül Paksoy. 

Asırlık, heybetli ardıç ormanları meğer böyle oluşurmuş. “Atıksız Mutfak'la ardıç kuşundan ilham almayı öğretiyor bize Paksoy. Tüketmeyi değil, dünyaya fayda sağlayan alışkanlıklar edinmeyi öğreten bir kitap bu. Dünya genelinde gıdaların üçte birinin atık olduğunu düşünürsek; atıksız bir mutfak peşinde koşmanın hayal değil, hepimiz 

için bir ödev olduğunu 

da anlarız. “Denklemin gücü biziz,” diyerek, yemek alışkanlıklarımızı değiştirmeye davet ediyor bizi Gönül Paksoy. 


Yeşil çorba 


Gönül Paksoy 


Kabuk deyip geçme 
“Vitamini kabuğunda” 
sözlerini siz de mutlaka duymuşsunuzdur. 
Domatesin, elmanın kabuğunu israf 
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“Denklemin gücü biziz.” 


etmememiz için söylenir ve genelde başka meyveleri, sebzeleri tüketirken pek aklımıza gelmez. Paksoy'un kitabı, bu konuda da ufkunuzu açacak. Karideslerin sert olduğu için tüketmediğiniz kabuklarını rondodan geçirip, soslarda lezzet verici bir malzeme olarak kullanabileceğinizi; karpuz kabuğuyla hafif ve nefis zeytinyağlılar, hatta tatlılar hazırlayabileceğinizi; 
muz kabuğu ile bile bir çeşit dolma yapabileceğinizi keşfedeceksiniz. 
Tabii ki benzer bir durum sebze ve meyvelerin sapları, başları, daha nice atık deyip geçtiğimiz parçaları için de geçerli. 


kabuğu 


Pratik bilgiler keşfet Sürdürülebilir bir beslenme tarzının peşinde koşmak, 

yeni bir gastronomik trend değil. Gönül Paksoy'un da işin 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moda tarafıyla bir ilgisi yok zaten, o daha iyi bir dünya ve daha sağlıklı bir yaşam için tavsiyeler veriyor. Üstelik verdiği tavsiyelerle normalde de yediklerinizi daha lezzetli bir hale getirebiliyorsunuz. Mesela taze Antep fıstıklarının etrafındaki pembemsi kabukların pilava ne kadar yakıştığını keşfedebilirsiniz. Reçinemsi bir lezzeti olan bu kabuklar, pilavlara karakteristik bir tat katıyor. Paksoy moda tasarımı ve gastronomi konusunda uzman biri olmasının yanı sıra, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun bir kimya mühendisi aynı zamanda. Bu tecrübesi, malzemelerin içeriğini de detaylıca incelemesine 

olanak veriyor ve bu konudaki 

bilgilerini de bizimle paylaşıyor. 


Zeytinyağlı salatalık Örnek olarak, portakal kabuklarının 


yüksek oranlarda limonoid adlı bir antioksidan içerdiğini ondan öğrenebilir ve bu kabukları beslenme 

alışkanlıklarınızın bir parçası yapacak tarifler keşfedebilirsiniz. 
—'Atıksız Mutfak'ın ciltli edisyonu 250 TL, ciltsiz edisyonu 200 TL. Gönül Paksoy'un tüm yemek kitaplarını www.gonulpaksoy.com'dan ve Akkavak Sokak 4/A, Nişantaşı adresindeki Gönül Paksoy Mağazası'ndan satın alabilirsiniz. 


İSTANBUL 
ELİNİZİN 
ALTINDA 


Şehrin gündemini yakalamak için bizi takip edin. 


WWW.TIMEOUT.COM/ISTANBUL/TR 


mel 


KEŞFET | DENEYİMLE | PAYLAŞ 


Yeme-içme 


Yume Food Empire 


AXX 


NEDİR? 


NEDEN GİTMELİ? 


Odun Pizza 


BİLİYORUZ, SİZ DE ev yemeği yiyemediğiniz öğünlerin çoğunda kendinizi burger siparişi verirken buluyorsunuz. 
Yemeksepeti'nde en çok tercih edilen ikinci yemek türünün burger olması bunun bir kanıtı (birincilik tabii ki lahmacunun). Doğal olarak İstanbul'da pek çok burgerci açılıyor, ama bize sorarsanız bu konuda da bir doyum noktasına ulaşıyoruz. Neyse ki Yume, farklı ve özgün burger reçeteleriyle benzerlerinin arasında parlıyor. 
Birkaç sandviç ve dürüm çeşidi de sunmasına rağmen burası öncelikle bir burger mekânı. 120 gramlık köfteyle yapılan klasik burgeri (19 TL) gayet başarılı; köftesinin sululuğu ve yağlılığı orta kararda. Esas akılda kalan ise köfte yerine ciğer kullandıkları dark burger 

(24 TL). Tereyağında kızartılan ciğer, keçi peyniri ve pancar sosuyla nefis bir uyum yakalamış. Izgara tavuklu ve maydanozlu, sumaklı, soğanlı fit burger (19 TL) ise 


b yapanların tek tercihi olmak zorunda değil. Ekmek 


ı yerine marul parçaları kullanılan, 

” sağlıklı burgerler de yiyebilirsiniz. 
Her burger çeşidi için geçerli olan bu seçeneği, tahmin ettiğinizden daha lezzetli bulacağınıza bahse gireriz. 
Yedikten sonra pişmanlık duymanızı engelleyen bir diğer sağlıklı seçenek ise yenilebilir çiçekler ve filizlerle renklendirilen; unsuz, glütensiz ve şekersiz Yume cake (12 TL). 

M Ediz Pekinli 


KAAXX 


“BİZCE HARİKA PİZZANIN Sırrı, malzemesinden çok hamurunda saklı.” Odun Pizza'nın manifestosu bu. İki gün boyunca mayaladıkları hamuru, sadece odun ateşi kullanılan bir fırında pişiriyorlar. Odun'un ortakları Can Ünsal ve Suat Palpas, bu sayede kaliteli bir pizzanın hamuru için gereken standartları yakalamışlar; peki ya malzemeler? Kasap sucuklu pizzalarının (35 TL) sucukları bol baharatlı ve yağlı; enginarlı ve kuşkonmazlı pizzalarındaki (29 TL) sebzeler bir hayli taze, Bergama tulum peyniriyle uyumları da şahane. 
Odun'un kurucularından 
Can Ünsal'ın, Mest 

adlı bir restoranı da 

var. Odun'un menüsü oluşturulurken Mest'in en sevilen ürünlerinden de faydalanılmış; 

Mest müdavimlerinin favorilerinden ördek confit'nin parçalar halinde pizza hamuru üzerine serpilerek, karamelize 


NEDİR? 


NEDEN GİTMELİ? 
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soğan ve üzümle beraber sunulduğu ördekli pizza 
(49 TL) ve Mest'in meşhur profiterolü (20 TL) gibi... 
Paket servis hizmeti 

veren bir pizzacı olmasına rağmen aynı zamanda dört dörtlük bir restoran 
Odun. Öncelikle ferah bahçesinde, içeceğiniz eşliğinde farklı farklı pizzaları tadarak kendinize bir ziyafet çekmenizi tavsiye ederiz. 

M Ediz Pekinli 
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KISA KISA 
Alışveriş vakti 


The Istanbul Butcher 
Cemil Topuzlu Caddesi 17/1, Çiftehavuzlar NEDİR? Şık bir kasap dükkânı. 
NEDEN GİTMELİ? Tam bir tasarım harikası. Birinci sınıf et ve şarküteri çeşitlerinin ağırlıkta olduğu ürün seçkisi, nadir bulunan peynir çeşitlerinden şişe şişe kemik sularına kadar uzanıyor. 


Bo 
Koru Sokağı 2, Zincirlikuyu NEDİR? Zorlu Center'daki Eataly İstanbul'un pratik meyve-sebze reyonu. 
NEDEN GİTMELİ? Eataly'nin manav bölümünden alacağınız her şeyi Pronto'da yıkatabilir, doğratabilir ve paketletebilirsiniz. 


 KOÇuLU 


KARS KASABI 


Kars Kasabı 
Cumhuriyet Caddesi 14, Göktürk NEDİR? Kars'ın meralarında doğal yollarla ve gezerek beslenen hayvanlardan elde edilen ürünleri sunan, benzersiz bir kasap. 
NEDEN GİTMELİ? Kars Kasabı'nın ürünlerini yiyince, daha önce yediklerinize aynı gözle bakamayacaksınız. Tamamen katkısız sosis ve sucuklarını kesinlikle denemelisiniz. 


DUYDUNUZ MU 


9) 
El 


Yeme-içme 


Adada tango 
Görüp görebileceğiniz en nefis manzaralardan birine sahip olan, Büyükada Anadolu Kulübü'ndeki Lavie Cafe'ye uğramak için bahaneye ihtiyacınız yok. Kabak tavası ve diğer meze çeşitleri eşliğinde gün batımını Lavie'de izlemek eşsiz bir deneyim. 
Eğer tangoyla aranız iyiyse, her perşembe Lavie'ye uğramayı da alışkanlık haline getirebilirsiniz. 
20.00'de başlayan Milonga Princesa gecelerinde yıldızların altında dans edebilirsiniz. 
23 Nisan Caddesi, Büyükada. Giriş 40 TL, 
rezervasyon için: (0216) 382 44 44 


Kanalıma hoş geldiniz Nişantaşı'ndaki Kantin'in sahibesi Şemsa Denizsel, tartışmasız İstanbul'un en iyi aşçılarından. Hünerlerini bu kadar övmemizin bir sebebi de yemek sevgisini ve bilgisini paylaşmaya açık olması. Denizsel artık tariflerini ve mutfakta çok işinize yarayacak önerilerini, geçtiğimiz günlerde açtığı YouTube kanalında paylaşıyor. Bu videolarla Kantin'in meşhur şnitzelini evde yapmayı da öğrenebilirsiniz, mutfakta her daim işinize yarayacak bir tavuk suyu tarifini de keşfedebilirsiniz. 
>www.youtube.com/semsadenizsel 


içiniz açılsın 
Misk'i tek kelimeyle tanımlamak imkânsız. Burası hem bir çiçek tasarım atölyesi, hem de bir kafe. 
Dilerseniz boş bir vazo getirin ve içini rengârenk çiçeklerle yapılan bir tasarımla doldurun; dilerseniz bagel ve tost çeşitlerinin ağırlıkta olduğu menüsünü denemek için uğrayın. Misk'in çiçekleri arasında vakit geçirmek size huzur verecek. Misk'in çiçek tasarımlarını web sitesinden de satın alabilirsiniz. 
> Emirgan Sokak 22/A, Reşitpaşa. 
www.miskistanbul.com 


Prof. Orhan Ersek Sok. No. 3/B Nişantaşı- İstanbul 
1102121233 84 28 -J05321J 295 07 77 - (05421245 65 73 
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İstanbul çıkışlı Reflect, toplumsal sorunlara eğilen, katılımcı ve sürdürülebilir tasarım anlayışı ile yepyeni bir manifesto ortaya koyuyor. Begüm Egeli Bursalıgil 


ECE ALTUNMARAL İLE Edipcan Yıldız'ın yolları kesiştiğinde, iki buçuk yıldır finansal danışmanlık sektöründe çalışan Ece, sosyal etkiye dönüştürülebilecek bir fikir; Boğaziçi'nden yeni mezun Edipcan ise günlük tüketim alışkanlıklarının 

sosyal bir amaca hizmet 

edebileceği bir anlayış bulma peşindeydi. Merkezine “insan 

faktörünü koyan bir marka 

yaratma fikri onlar üzerine 

konuştukça olgunlaştı ve ete 

kemiğe büründü. Kıyafetlerin Lİ güçlü birer iletişim aracı 

olduğu gerçeğinden hareketle, manifestolarını yaymak için 

modadan yola çıkmaya karar 

verdiler. Uzun bir süre araştırma yaptılar; “Sürdürülebilir moda kavramı nedir”, Bu konuda Türkiye nerededir?” gibi sorulara yanıt aradılar. 

Koleksiyonlarının DNA'sını oluşturan fikri Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre belirliyorlar. 
“Solidarity” (dayanışma) isimli ilk koleksiyonlarının belkemiğini ise eğitimde fırsat eşitsizliği oluşturuyor. Bu konuyu Türkiye'de bir yaşam kurmaya çalışan Suriyeli mülteci çocukların üzerinden 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işlemeye karar veriyorlar. Hedef, yuva dahil okul çağına gelmiş, 12 yaşından küçük çocuklar. Bu çocukları topluma kazandırmak üzere Small Projects İstanbul isimli kurumla anlaşıp 60 çocukla yola çıkıyorlar. Çocuklara boyalarla özgür çizim çalışmaları yaptırıyorlar. 
Çocukların travmalarını kâğıda | dökmelerini istiyorlar. 
izi Çocuklar boyuyor, boyuyor... Amaçları güvenli bir ortam içerisinde çocukları iyileştirecek terapilere imza atmak. Öyle de oluyor. Çocuklardan ve Small Projects 
İstanbul'dan aldıkları geri bildirimler, sanatın iyileştirici yanını gözler önüne seriyor. 
Çocukların eserlerini farklı disiplinlerden kişiler yeniden yorumluyor. 


İllüstratörler, ressamlar, tasarımcılar 

ile çalışıyorlar. Desenlerin son hali 

hazır olduğunda sıra, tamamen organik 

materyaller ile üretim yapmaya geliyor. 

Bugün Reflect'in koleksiyonunda bir 

çocuğun kaleme aldığı kraliçe resminin 

kısmen kullanıldığı çoraplara veya bir 

otoportreden uyarlanan çocuk figürlü bir 

tişörte rastlamak mümkün. 

“Üretimin çok olduğu durumda, tüketim 

arzusu da gereksiz yere pompalanıyor” fikrinden hareketle yüksek adette üretim yapmayı reddeden Reflect için bir fikrin ürüne dönüşmesi altı ay alıyor. İğne iplikle dikilene kadar dokunduğu her kişi ve kurumu geliştiriyor, sosyal olgulara karşı bilinç yaratıyor bu ürünler. 

Ürününden paketlenmesine, etiketinden felsefesine kadar sürdürülebilir bir marka olma hedefi ile 2016'da yola çıkan Reflect, az zamanda çok işler başardı. Ece ve Edipcan 

dışında Egemen Filiz ve Eray 

XX, Erdoğan'ın da bulunduğu ekip senede iki proje, yani iki koleksiyon yaratmayı planlıyor. 
> Reflect ürünleri Soug, Lunapark ve reflect.ist'te satışta. 


Ece Altunmaral İ 


FAVORİ MASKARAM 


“Yoğun iş temposunda uygulaması kolay, ayrıca kremsi ve yumuşak dokusu sayesinde rahat ettiriyor; 
| vazgeçilmezlerim arasında. Aynı 


FAVORİ İNCELTİCİM 


Clarins Body Fit 

“Selülit oluşumundan sorumlu 

üç yağ dokusunu hedefleyen, incelme hareketini destekleyen bir ürün. Selüliti azaltmak, vücudunu yeniden şekillendirmek ve cildini sıkılaştırmak isteyenler için harika.” 

>259TL 


rujlarını da çok seviyorum.” 
>89TL 


CLARINS 


4 


Body Fit 


AYIN MAĞAZASI 


Diego Dalla Palma Mascaragogo 


doğallık hissini veren nude tonlardaki 


Stil 


Boyner Kozmetik Direktörü 

Dilek Çağlayan Değirmenci, Boyner mağazalarında satılan makyaj ve cilt bakım ürünleri arasından en çok sevdiklerini seçti. 


FAVORİ GÜNEŞ KREMİM 
Shiseido Sports BB SPF 50* WetForce “Shiseido'nun yenilikçi formülü WetForce, özellikle ter ve su ile temas ettiğinde etkisini artırıyor, cildimi güneş ışınlarından maksimum derecede koruyor. BB krem özelliği ile de her an bakımlı görünmek için ideal.” 

>159TL 


FAVORİ OJELERİM 


Dior Optic White ve Coral Crush “2017 yaz makyajı koleksiyonu 

Care & Dare ile birlikte yaratılan eğlenceli ve cesur ojelerin, sezon renklerine oldukça uygun bu tonlarına bayılıyorum.” 
>Her biri 127 TL 


FAVORİ PARFÜMÜM 


Marc Jacobs Divine Decadence “Enerji, mutluluk ve ferahlık hissi veren o kendine has kokusuyla çantamın olmazsa olmazları arasında.” 

>100 ml., 550TL 


Alberto Guardiani 


KOZMETİK ÜRÜNLERİ: SENEM SİNEM 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ZANAATINI EVRENSEL BİR markaya dönüştürmeyi başarmış isimlerden biri Alberto Guardiani. 
60 yıllık ayakkabıcılık tecrübesini 
modern tasarımlarla günümüze taşıyan markanın Türkiye'deki ilk şubesi Ankara'da açılmıştı. İkinci şube ise Akasya AVM'ye kısmetmiş. 
Alberto Guardiani tasarımı “ ayakkabılar zıtlıkları şık bir şekilde aynı potada eritmeyi başarıyor. Hem zarif hem spor, hem geleneksel 
hem de deneysel görünümlü 1 
ayakkabılar bulabilirsiniz 


koleksiyonlarda. Lily Allen ve Katy Perry gibi ünlülerin ayağında görmüş olabileceğiniz, topuk kısmı bir ruj şeklinde olan ama diğer her açıdan klasik ve şık bir topuklu ayakkabıdan farksız Alberto Guardiani tasarımlarını gözünüzün önüne getirirseniz, ne demek istediğimizi anlayacaksınız. 
Benzeri sıra dışı tasarımların yanı sıra, hem tarz hem de fiyat açısından günlük kullanıma uygun erkek ve kadın ayakkabı modelleriyle, geniş bir seçki var Alberto Guardiani'nin a, İstanbul şubesinde. 
> Akasya Acıbadem 
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ARCADE FİRE: ANTON CORBLJN 


Stormzy 


şimdilik) en iyi parçaları 


Yılın ilk yarısında yayınlanan parçaların en iyilerini bir araya getirdik. Ralf Cebeci 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YILIN BÜYÜK BİR kısmı göz açıp kapayıncaya kadaruçup gitmişken, biraz durgun görünen popüler müzik dünyasına yakından bakarak yılın eniyi parçalarını seçmeye çalıştık. “MFÖ nerede?” diye soranlarayalnızca Amerika 

ve Avrupalistelerini gözden geçirdiğimizi hatırlatalım. 
Aynısoruyu Drake için yöneltenlere ise “Drake burada daolmayıversin,” diyoruz. 


Kendrick'in kibarca 'iki dakika insan olun çağrısı yaptığı “Humble' yalnızca 'Damn' albümünün değil, yılın da kesinlikle en iyi şarkılarından biri. Şarkıdan çıkarılacak sonuçlar: Kendrick hip hop'ın sınırlarını zorlamayı iyi biliyor ve Photoshop'tan hoşlanmıyor. 


Lorde henüz 20 yaşında olsada kendi tarzını yaratmayı, ikinci albümü 'Melodrama'ile birlikte debutarzı herkese kabul ettirmeyi başardı. “Green Light, albümünadının hakkını veren tatlı bir melodram hissiyle dolu. Melodik olarakakıyor, düzenlemeleri kıvamında. 


LORDE: ANDREW WHITTON 


Grime sessiz sedasızilerledi, geçtiğimiz yıl Skepta ilede dünya sahnesinde yerini aldı. 
Amerika'nın hip hop'u varsa, İngiltere'nin de grime'ı var. Bu yılınen sağlam çıkış yapan ismi iseşüphesiz Stormzy. “Shut Up'ınardından “Bu ölçekte 

bir hit çıkarabilir mi?” diye soruyorduk. Yanıt gecikmedi. 


Varlığından “Hell or High 
Water / İki Eli Kanda (2016) filminin müzikleri sayesinde haberdarolmuştuk. Bu yıl yayınladığısingle'1 “Kate McCannon'ileColter Walla hayranlığımız bir katdaha arttı. 
Kanadalı olmasına rağmen 
Güney gotiğinin bayraktarı gibi. Folk meraklıları es geçmesin. 


Cypress Hill, Public Enemy 

ve Rage Againstthe Machine güçlerini birleştirince elbette ortayayılınen gaz protest şarkısı çıkacaktı. Tabii Michael Moore'un çektiği Adam Curtis'vari videonun katkısını daunutmamak gerek. Bu şarkı siziayağa kaldırmıyorsa hiçbir şey kolay kolay kaldıramaz. 


İlkbirkaç dinleyişte 'meh” dedirtse de kısazamanda akla kazınan bir şarkı. House, ucuz pop, elektronika... Hepsinden azbirazvar. İlla atarlı giderli bir yazşarkısına maruz kalacaksak bunutercih edelim lütfen. 


Benjamin Clementine'ıpiyano başındaizlediğimizde bir zamanlar metrolarda şarkı söyleyen birsokak müzisyeni olduğunainanmakta zorlanıyoruz. Yeni şarkısı 'God Savethe Jungle*daiğneli sözleri ve Marin Marais parçalarını andıran piyano melodisiyle aklımıza kazındı. 


“BlackLives Matter? hareketinin yankılarınıdahauzun süre duyacağız muhtemelen. Gospel ve post-punk'ı biraraya getiren Algiers'ın yenialbümü 'The Underside of Power'ın odağında dasiyah hareketi var. Şarkı sert, karmaşık ve deneysel, fakat aynı zamanda güçlü birruhu var. Tam dabirgospel'in vadettiği gibi. 


Gönlümüzün sultanı Laura 
Marling'in enelektrikli işlerinden biri. İçten, umut verici, yatıştırıcı 


birşarkı. Marling'e özgü karamsarlık yerini birtür kabullenişe bırakmış. 


İngiliz müziksahnesininen heyecan verici ve akıllara zarar grubu Fat White FamilyileThe Eccentronic Research Council elemanlarının kurduğu The Moonlandingz 'SweetSaturn Mine'ilesıkletini belli etmişti. 
“The Strangle of Anna'ileise istediklerinde ne kadarlirik olabildiklerini ispatlıyorlar. 
Rebecca Lucy Taylor'ın tatlı sesi de cabası. 


Arcade Fire'ın karanlık diskohitiniesgeçmekolmaz tabii. “Creature Comfort” grubun eski şarkılarını andırsadasorun değil, çalmışlarsa da kendilerinden çalmışlar. Şarkının didaktikliğini bir kenara bırakıp nefis düzenlemelerinin tadınıçıkarın. 


Jay-Z'den yana pek 

umudumuz yoktu aslında. Kendisini devbirmuhasebeci gibigörüyorduk artık. Fakat'The 

X StoryofO.J.ile 

Nİ mikrofonun 

başına geçtiğinde 

nasıl harikalar 

yaratabildiğini 

hatırlattı. 


Juan Atkins 


GECE MESAİSİ 


8O0'lerde Kraftwerk'ten aldığı Ayın elektronik müzik ve parti gündemi ilhamla kendi parçalarını yarattı ve yaptığı müziğin adını 'tekno' koydu Juan Atkins. “Clear”, “Techno City? gibi kült parçaların yaratıcısı, o gün bugündür teknonun yaratıcısı olarak anılıyor. 1962 doğumlu üstad Atkins eşliğinde partilemek 

bu yazın unutulmazlarından 

biri olacak kuşkusuz. Atkins'e tekno konusunda bir başka bilirkişi olan Alman Freddy K ve Türkiye'den Mr. Sür eşlik ediyor. 
Teknoya gerçek bir saygı duruşu. 
Cumartesi 5, Suma Beach, 22.00, ön satış: 80 TL, kapıda: 100 TL 


Ustatla buluşma 

Groove dergisi ve plak 

şirketi Get Physical... Bu iki elektronik müzik efsanesinin de arkasındaki isim, sektörde 
30 yılı geride bırakan DJ T.'den 
başkası değil. Kendisi bu ay Mrloverlee, Hello Alien, Sinan Çatak gibi isimler eşliğinde şehirde. 

Cuma 4, İstiklal Terrace, 18.00, 50 TL 


Organize ettikleri etkinlikler ile Newspeak, şehrin elektronik müzik 


— sahnesinin gelişimine önemli : katkıda bulundu bugüne dek. Bu 
74 ay ise kuruluşlarının beşinci yılını 
KEGEL kutlamak üzere bizi deniz kenarına davet ediyorlar. Sıkı da bir program Şehrin göbeğinde dans hazırlamışlar: Melankolik danslara Pera'da yazlık mekânmı açan eşlik eden tınıların kralı Christian Klein'da Parisli DJ ve prodüktör öH k leri d ikilisi Birds of Mind set başına Löfiler, New Yor : gece erine damgasını geçiyor. Organik seslerle arası iyi vuran partilerini dünyaya yayan Wolf Be ve a ilahilere göz eri * Lamb, tür yelpazesi niteliğindeki 
ans parçaları yaratan Birds o R ; , ŞE NE 3 
Minciin spiritilel geti edliğinde, Insides” albümünü çok sevdiğimiz İstanbul'a tepeden bakan bir Fort Romeau, house ve teknonun noktada dans etmek eminiz güzel bir harmanını sunan Silvie Loto, li Meme DR İspanya'nın gururu Pional ve Alman Onlara eşlik eden isim ise Lost e De ikili Just Emma çalıyor. Kaçmaz. 
Perşembe 24, Klein Garten, detaylar Cumartesi 5, Kafes, detaylar: facebook.com/newspeakevents 


facebook.com /kleingartenistanbul 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HATTIN UCUNDA 
Ali Kuru 


Geçtiğimiz ay Londra menşeli Leng Records'tan harika bir albüm çıktı. Ali 

Kuru'nun 'Egzotik'i. 


Albümün açılışında vapur sesleriyle ve Kapalıçarşı'da kaydedilmiş esnaf konuşmalarıyla karşılaşıyoruz. 
Istanbul'a özgü bu sesler senin için ne ifade ediyor? 
Maalesef son yıllarda eskisi gibi haz almasam da çocukluğumu, ergenliğimi ve gençliğimi geçirdiğim, beni ben yapan, tüm anılarımı 


biriktirdiğim şehir İstanbul. 
Son bir senedir Alaçatı'da yaşıyor olsam da yeri her zaman ayrıdır. 


Oryantal ritimlere, Anadolu 

ve Orta Doğu'nun müzikal mirasına ilgin nasıl başladı? 
Dünya müziklerine karşı merakım hep vardı. 
Senelerdir plak, kaset 

veya kayıpsız formatta 

dijital müzikleri, bölge, ülke, kıta gözetmeksizin araştırıyor ve topluyorum. Yeni bir şey bulduğumda aldığım hazzın tarifi yok. Sanırım bu bir çeşit hastalık. Albümde sadece oryantal ve Orta Doğu ritimleri var diyemem 

zira Güney Amerika, Balkanlar gibi bölgelerden etkileşimler de mevcut. 


“Tangerine Dream' parçası ile aynı adlı Alman gruba bir selam göndermek istemiş olmalısın. 
Tangerine Dream'in sende nasıl bir yeri var? 

Hayretle dinlediğim ve edindiğim ilk plaklardan biri Tangerine Dream'e aitti. Ona gönderme yapmak istedim. 
—>'Egzotik' dijital platformlardan dinlenebilir. 


Mar. 
İN v 


Fe ENERGYDRINK 
| | , | 
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az, partilerle, 

B Kay, BOĞ im Veysal da KişB EEE öreyDrnk etki iliki eridi MişiyOrz 


Ne 


Bu yaz Ege sahillerinin en çok konuşulan ve en kalabalık gece kulübü Bodrum'daki Eva Klein'dı kuşkusuz. Bu ay da Bodrum'da olanların kaçırmaması gereken bir performansla karşımıza çıkıyor Eva Klein; Marco Niemerski ya da bildiğimiz adıyla Tensnake'in performansı. 2009 yılında “In the End (I Want You to Cry) adlı EP'si ile adını duyuran Alman DJ 
ve prodüktör Tensnake'in 2014 
tarihli ilk albümü Glow” house ve diskonun hâlâ eskimeyen kayıtlarından biri olmayı sürdürüyor. Karşınıza Ege sahillerini alıp Tensnake'in seti eşliğinde dans etmeye hazır mısınız? 
> Cuma 11, Eva Klein 


m 


Bodrum'un Eva Klein'ı varsa, İstanbul'un da Klein Garten'ı var! Kışlık mekânını kapayıp, Tepebaşı'ndaki İstanbul manzaralı yazlık yerine geçiş yapan Klein Garten'ın bu ayki en heyecan verici etkinliklerinden biri Burn Energy Drink desteğiyle gerçekleşiyor. 
Performansıyla groove dolu dakikalar vaat eden Hollandalı Unders'ı “Syria” parçasıyla mutlaka hatırlayacaksınız. 
Unders'ın müziğinde yer yer karşınıza çıkacak oryantal tınılara tav olmamanız işten bile değil. Bu ayki performansını kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederiz. 
—> Perşembe 17, Klein Garten 


Satori 


Eva Klein Ağustos ayını Hollandalı DJ Satori'nin performansıyla kapatıyor. 
Berlin'deki meşhur Katerblau'dan Montreux Caz Festivali'ne dünyanın pek çok farklı noktasında çalan Satori, bu kez Bodrum'da elektronik müzik tutkunlarını ihya ediyor. 
Müziğinde türlerin getirdiği kısıtlamalara asla kulak asmayan Satori gitar, piyano, kalimba gibi çeşitli enstrümanlardan da faydalanıyor melodilerini yaratırken. Zen meditasyonu yapan Satori'nin sahne ismi de Budistlerin kullandığı, “kısa süreli aydınlanma? anlamındaki kelimeden geliyor. 
Çarşamba 30, Eva Klein 


Bulanık sularda yüzmek 


. o Alternatif müzik sahnemizin aykırı ve kendine has isimlerinden biri Nejat Dimili. 
Ilk albümü 'Ambivalans' ise adının vadettiği gibi zıt duyguları bir arada yaşatan bir albüm. 
Albümün hikâyesini Dimili'den dinledik. Mehmet Ak 


Sanırım beş-altı yaşlarındaydım. 
Küçükbir org vardı evde, onunla kendikendimetelevizyonda, radyodaduyduğum müzikleri çalmaya başladım. Sonrasında çocukkorolarında şarkılar söyledim. Dokuz-on yaşlarına geldiğimde müzisyen olan dayımın hediye ettiği gitarla başladı serüven. Ailem her zaman sanatlailgiliydi.O konudaşanslı biriyim. Evde hep güzel müzikler çalardı. 


Konservatuvar hayatım İstanbul'da geçti. Klasik müzik ile BursaZeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde tanıştım. 
Klasik müziktüm hayatımı etkileyen bir anlayış oldu. Bu nedenle tabii ki kendi müziğimi deetkiledi. Profesyonel anlamda keman eğitimi aldığım akademik hayatım, senfoni orkestralarıyla provalar, yurtiçi ve yurtdışında yoğun konser programları, turnelerderken her şeyi bir kenara bırakıp, geçmiş hayatıma “Bana kattığıtüm güzellikler içinteşekkürler,” diyerek kendi müziğime doğru yola çıktım. 
Klasik müzikile olanilişkim, kendi müziğimintemellerinde varlığını sürdürecek. 
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Kendimeaitbir şeyler yaratacağımı biliyordum ama aceleetmekya da geç kalmak istemiyordum. Kendimi bekledim. Yıllarsonrada açtığımda dinleyebileceğim şeyler olmalıydı yapacaklarım. 
Bunun dışında birdenge varsaeğer, bunu beynim 

ve kalbim sağlıyor sanırım. 
Kalbimden geçenlerbeynimde deformasyona uğruyor, beynimde dolaşanlar kalbime süzüldüğünderomantikleşiyor. 
Bazense tam tersi. 


Dört-beşyıldır kendi şarkılarımı yapıyorum. Bu külliyat dao zamanlardan itibaren oluşumunu sürdürdü. 
“Ambivalans' birbirinden farklı zamanlarda ortaya çıkmışama genetikaçıdan birbirine zincirleme olarak bağlı şarkılardan ibaret. 
Kendimi zoraki biratmosfere yönlendirmedim. Şarkılarne söylüyorsaatmosferde o oldu. 
Biraz karanlık, biraz bulanık... 


“Şimdiiçimden bu geldi,” deyip yazıp çizenlerden değilim. 
Ayrıntılar önemli benim 

için. Hattabazen konunun kendisinden daha önemli. Aylar sürebilirtekbirkelimenin yerini bulması. Bazense yarım saatte koca birşarkı bitergözümün önünde. Kısacasıbu konuda bir rutinim yok. Şarkılarım biraz mutsuz. Bilinçli bir mutsuzluk değilbu. Ki maalesefbu daha gerçekkılıyor belki de her şeyi. 


“Şarkılarım 


biraz mutsuz” 


Evet, birtenhalık söz konusu. 
Ama bunu geçici olarak görmek istiyorum. Alternatifakım, artık dinleyicisiyle ve müzisyeniyle eskisinden daha güçlü. Bunun dışında, albümün hazırlanış süresince mola verdiğimiz konserlere sonbaharda yeniden başlayacağız. 
'Ambivalans'ı sahnede dinleyicilerimle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. 


Çokkolayolduğunu söyleyemem. Ama üstesinden gelebildiğini gördüğünde, yaptığın işe olaninancın artıyor.Budaseni mutlu etmeye yetiyor sanırım. 
Dönüşen, şehirden çokinsanlar bence. Vebu yüzden şehre her seferinde başka bakıyoruz. 
Bazen seviyoruz, bazen nefret ediyoruz. Yaşadığım yerle çok duygusal bağ kuran biri değilim yadaenazından kurmamaya çalışıyorum. Buna rağmen Kadıköy'ün yeri bende biraz dahaayrı.Bu şehirde kendimi bildim bileli burada yaşıyorum ve bundan mutluyum. 
—'Ambivalans' piyasada. 


HAYATA RENK VER 
DERNEĞİ 


Hayata Renk Ver Derneği, uzun süreli tedavi gören tüm çocuklara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla projeler üretip hayata geçirmektedir. Dernek kurul üyelerinin ve gönüllülerin her biri farklı meslek gruplarından ve farklı statülere sahip kişiler olup, tedavi gören çocuklar için gönüllü olarak çalışmaktadırlar. 


Bağışta bulunarak hastanede tedavi gören çocuklar eğitim hayatlarından geri kalmasın diye sınıf açabilirsiniz. 


Kronik hastalık sebebi ile uzun süreli tedavi gören çocuklar hakkında kamuoyunu bilinçlendirerek, 

hasta çocuk haklarına dikkat çekmek; ortak çözüm yolları üreterek olası tehlikelere 

önleyici tedbirler almak, 

aa ln 

süreçlerine destekte . uv. — bulunmak, kolaylaştırıcı Kırtasiye desteği sağlayarak GİKİ yaratmaktır. eğitime devam edilen sınıflara 


Amacımızı yüreğinde bulan katkıda bulunabilirsiniz. 
siz gönüllülerimizle her 

geçen gün daha da 

büyüyoruz. Biliyoruz ki, 

hayata renk verebilmek 

için herkesin yapabileceği 

bir şeyler vardır. 


Hayata Renk Ver Derneği 


Gönüllü olarak hastanede yürüttüğümüz çalışmalara katılabilirsiniz. 


£ /HayataRenkVerDernegi 


P 


(6) (İİ /HayataRenkVer 


v /HayataRenkVer 


Müzik 


AJANDA 


Hazırlayan: Mehmet Ak 


Çarşamba 2 

Moğollar 

Türkiye rock tarihinin medarı iftiharlarından biri Moğollar. 
Yarım asrı devirseler de hâlâ enerjileri zerre eksilmemiş. Cem Karaca'dan Barış Manço'ya nice büyük isme eşlik eden grup bu akşam klasiklerini seslendiriyor. 
>Sanat Performance Açık Hava Sahnesi, 21.00, 28,50TL 


Göksel 

Yerli pop müziğin başarılı ismi Göksel'i Boğaz'da bir teknede dinleyebilirsiniz. 

> Müzik Boğaz'dan Gelir Teknesi, 20.00, bilet fiyatları ve diğer detaylar: biletix.com 


Bülent Ortaçgil 

Büyük usta Bülent Ortaçgil bir kez daha klasikleşmiş şarkılarını seslendiriyor. 

> If Performance Hall Ataşehir, 20.00, 60,50TL 


Cuma 4 

Pilli Bebek 

90'ların kült rock gruplarından Pilli Bebek, “Behzat Ç.'nin müzikleriyle birlikte ikinci baharını yaşıyor. Bu akşam eski ve yeni şarkılarıyla sahnedeler. 
> KadıköySahne, 22.30, 50TL 


Birsen Tezer 

Boğaz'da tekne ile gezerken Birsen Tezer'i canlı dinlemek ister misiniz? 2009 tarihli “Cihan'ın ardından 'İkinci Cihan albümünü 2013 yılının başında piyasaya süren Birsen Tezer, çoğu kişinin radarına Bülent Ortaçgil için yapılan tribute albümde seslendirdiği “Çığlık Çığlığa” parçasıyla girmişti. Huzur veren vokalini yıldızların altında dinlemek harika bir fikir. 

> Müzik Boğaz'dan Gelir Teknesi, 20.00, bilet fiyatları ve diğer detaylar: biletix.com 


Sattas, Kökler Filizleniyor 
Bu yaza dair en güzel şeylerden 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biri, Peyote'nin Burgazada'da açtığı şube oldu kuşkusuz. 
Bu akşam ise Peyote Cennet Bahçesi'nde reggae rüzgarları esiyor. Türün Türkiye'deki en önemli gruplarından Sattas ve Ankaralı grup Kökler Filizleniyor ile reggae'ye kelimenin tam anlamıyla doyacağız. 

—>Peyote Cennet Bahçesi, 19.30, 35 TL 


Triggerfinger 

Belçikalı grup Triggerfinger'ı en iyi Lykke Li'nin 'I Follow Rivers” parçasına yaptıkları cover'la hatırlayacaksınız. 
Ekip bu akşam bir kez daha İstanbullularla buluşuyor. 
Dorock XL, 22.00, 50TL 


Yeni Türkü 

Yerli müzik sahnesinin yıllardır eskimeyen gruplarını sayacak olsak, Yeni Türkü de ilk sıralarda yer alırdı kuşkusuz. 
Hepsini ezbere bildiğinize emin olduğumuz Yeni Türkü şarkılarına bu akşamki konserde eşlik edebilirsiniz. 
>Sanat Performance Açık Hava Sahnesi, 22.00, bilet fiyatları ve diğer detaylar: biletix.com 


Cumartesi 5 

Jakuzi 

Mart ayında ilk albümleri “Fantezi Müzik'i dört 

yeni parça ekleyerek 

Berlin menşeli City Slang şirketinden plak ve dijital formatlarda tekrar yayınlayan Jakuzi sahnede. Türkçe sözlü orijinal bir şeyler arayanlara duyurulur. 

—>Bomontiada Avlu, 21.30, ücretsiz 


Elektro Hafız * Grup Ses Anadolu müziklerine saykedelik bir yaklaşım getiren Elektro Hafız ve yerli funk parçaların edit”leriyle adını duyuran Grup Ses geceyi şenlendiriyor. 

—> Babylon, 23.30, 35 TL 


Çarşamba 9 

Candan Erçetin 

Türk pop müziğinin zarif yıldızı Canan Erçetin geleneksel Harbiye performansıyla sahnede. 
> Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00, 71,50-238 TL 


Perşembe 10 

MFÖ 

Uzun bir aradan sonra akustik şarkıların yer aldığı “Kendi Kendine” albümüyle tekrar sahalara dönen MFÖ'yü 

canlı izleme vakti geldi 

de geçiyor bile. Hem yeni şarkıları sahnede test edin hem de klasikleri bir kez daha dinleyip hafıza tazeleyin. 

> Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00, 71,50-238 TL 


Cuma 11 

Greenify Fest 

Adının festival olduğuna bakmayın, aslında bu bir 
Iyeoka konseri. Son yılların popüler konsepti bu, tek bir büyük konseri alt gruplarla zenginleştirip mini bir festival yaratmak. R&B yıldızı Iyeoka öncesindeyse İstanbul sahnesinin sıkı isimleri Can Gox, Adamlar ve Evrencan Gündüz var sahnede. 

> Küçükçiftlik Park, 17.30, 50 TL 


Cumartesi 12 

Duman 

Duman'ın sahne performansını anlatmaya ne hacet; duymayan, görmeyen kalmamıştır herhalde. 
Grup artık klasik haline gelmiş şarkılarıyla sahnede. 

> Marina Arena, 21.00, 40-80 TL 


Deniz ve Caz 

Fonda caz performansları, karşınızda Boğaz manzarası... 
Daha ne olsun? Üstelik aldığınız biletlerle ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkı sağlayacaksınız. 

Boğaz Turu Teknesi, 11.00, 111TL 


Şebnem Ferah 

Güçlü vokali ve şarkı yazarlığıyla hafızalarımıza “Yağmurlar”, “Fırtına”, “Sigara” ve daha birçok parçayı kazımış, aynı zamanda memleketteki kadın rock müzisyenlerinin önünü açmış olan Şebnem Ferah bir kez daha Harbiye Açık Hava'da. 

> Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00, 71,50-202 TL 


Pazar 13 

Yavuzfest 

Yavuz Çetin anısına düzenlenen Yavuzfest dört yaşında. 
Festivalin belli bir çekirdek kadrosu ve alışıldık bir damarı var. Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekspres 

gibi topluluklar yine festival sahnesinde. Günün merakla beklenen diğer konserlerinden bazıları da Flört, Büyük Ev Ablukada ve Moğollar. 

—>Unig Açık Hava Sahnesi, 12.00, 38,50TL 


Cuma 18 

Ata Demirer Gazinosu 

Ata Demirer'in alaturkaya olan merakını ve yeteneğini bilmeyen yoktur herhalde. Filmlerinde illa 


iki kuple bir şeyler okur, Türk Sanat Müziği'ne her zaman yer verir. Ata Demirer Gazinosu işte bu hayranlığın vücut bulmuş hali gibi. Bir yanda stand-up 

bir yanda alaturka, sazlı sözlü kahkahalı bir gece garanti. 
Demirer'e sahnede Taşkın 
Sabah yönetiminde bir orkestra eşlik ediyor. 

> Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00, 61-213TL 


Bülent Ortaçgil 
>Sanat Performance Açık Hava Sahnesi, 
22.00, 39,50 TL. Bkz. Çarşamba 2 


Cumartesi 19 

Sonik Chamber #2 
Gürültüden sanat çıkarma konusunda ülkemizin en usta isimlerinden olan deneysel müzik sanatçısı Batur Sönmez, Noiseistanbul projesinin ardından tekrar sahnede. Bu kez yanında Benoit Gilles, Asaf Zeki Yüksel ve Başar Ünder var. 
Joint idea, 21.00, detaylar için: (0212) 5225400 


y 


#Hashtag Festivali 
Alışılmışın biraz dışında bir festival #Hashtag. Etkinlikler, atölyeler, söyleşiler, oyunlar da enaz müzik kadar ön planda. 
Adından anlaşılacağı üzere yeni medya kültürleriyle de oldukça içli dışlı. İki gün süren festivalde MFÖ, Adamlar, Gaye Su Akyol, Can Bonomo ve yerli piyasadan daha nice isim sahne alıyor. Tuzla'da gerçekleşen festivale birçok farklı noktadan servis kalkıyor, aklınızda bulunsun. 

—> Marina Arena, 12.00, 30-140 TL 


Candan Erçetin 

> Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.00, 61-238 TL. 

Bkz. Çarşamba 9 


Pazar 20 

#Hashtag Festivali 

—> Marina Arena, 12.00, 30-140 TL. Bkz. 
Cumartesi 19 


Cuma 25 

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 

Cem Mansur'un çabaları sonucunda kurulan orkestra yalnızca 16-22 yaş arası gençlerden oluşuyor. 2007'den bu yana dünyanın en prestijli salonlarında izleyiciyle buluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası uzun 

bir Avrupa turnesi öncesinde Türkiye'de tek bir konser daha veriyor. Programda Strauss ve Borodin gibi ustaların yanında Ali Ekber Çiçek'in efsanevi “Haydar Haydar'ı da var. 

Zorlu PSM Ana Tiyatro, 20.30, 30-60TL 


Müzik 


Cumartesi 26 

Teoman 

“Teoman müziği bırakmamış mıydı?” esprisi yapmıyoruz, bundan sonra böyle. 
Kendisinin bu akşam konseri var; dileyen gider, kulak kabartır. 

> Marina Arena, 21.00, 40-250 TL 


Nilipek 

Türünü “mıy mıy pop” olarak nitelendirdiği ilk albümü “Sabah' ile çıkış yapan Nilipek, indie ve akustik pop sularında dolaşan şarkılarını seslendiriyor. 

—>Bomontiada Avlu, 21.30, ücretsiz 


Pinhani 

“Kavak Yelleri? dizisinin müziklerine el attıkları dönemde Pinhani adını duymayan kalmamıştı kuşkusuz. Grup huzur dolu parçalarını seslendirmek üzere sahnede. 

> If Performance Hall Beşiktaş, 20.00, 38,50TL 


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Royal Academy of Dance sertifikalı öğretmenlerden 
4 yaşından itibaren klasik bale eğitimi. 


ÖZEL YILDIZ ALPAR BALE OKULU Sakızgülü Sokak, 16A/18, Kadıköy - Telefon: (0216) 337 46 96 www.yildizalpar.com 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OKJA: NETFLİX'İN İZNİYLE. BONG JOON-HO: KIMBERLY FRENCH / NETFLIX'İN İZNİYLE. 


' 


“Arkadaşım Okja 


Bong Joon-Ho'nun geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nin gündemine oturan filmi 'Okja' Netflix'te yayınlandı. 
Cannes'da Altın Palmiye için yarışan filme dair Bong Joon-Ho'ya sormak istediklerimiz vardı... Röportaj: Tom Huddleston 


BONG JOON-HO'YU 'Snowpiercer / Kar Küreyici' (2013), “Gwoemul / Yaratık” (2006) ve 'Madeo / Ana' (2009) gibi filmleriyle hatırlayanlarınız olacaktır. 
“Gwoemul' ile canavar filmleri türüne yeni bir soluk getiren Güney Koreli yönetmen, bir Netflix orijinal filmi 

olan son numarası 'Okja'da günümüz dünyasına dair hiciv dolu bir öykü anlatıyor. Filme adını veren Okja, çok sevimli ve devasa bir hayvan. Ona yıllarca bakıcılık yapmış olan Mija adlı küçük kız, Okja'yı elinden alan ve çıkar malzemesi yapmaya çalışan çok uluslu şirkete savaş açar. Güney Kore dağlarından New York'a uzanan bu duygusal filmde Bong Joon-Ho, komedi ve aksiyon ögelerine de sırtını çevirmemiş. 


“Okja'da ucuz et elde edebilmek amacıyla domuzların genetik yapısını değiştirmek isteyen bir şirketle karşılaşıyoruz. 
Vejetaryen misin? 

Hayır! Ama vejetaryen sayılırım. 'Okja'nın yapım sürecinde daha az et tüketmeye başladım. Büyüdüğüm ülke olan Kore, tam bir barbekü cennetidir. Seul'de bir vegan lokanta bulmanız çok zor. Bu 

filmi izleyenlerin vegan beslenmeye başlamalarını istemiyorum. Yedikleri hayvanın bir tabakta önlerine sunulana dek hangi aşamalardan geçtiğini düşünmeleri yeterli. 
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Okja, bilgisayarda yaratılmış bir karakter. 
Yaratım sürecinde hangi hayvanlar üzerinde araştırma yaptın? 
Hipopotamlar, gergedanlar ve domuzlar üzerinde tabii ki. Bir de denizayıları. 
Dünyanın en sevimli hayvanları denizayıları. Sanki kendileriyle 

dalga geçiliyormuş ya da haksız yere suçlanmışlar gibi bir ifadeleri var. 
Birbirimize hayvanların gözlerinin fotoğraflarını gönderip durduk. Okja'nın gözlerinin harika olması için sıkı çalıştık. 


Sence tabaklarımızda Okja gibi genetiği değiştirilmiş hayvanlar göreceğimiz günler yakın mı? 

Filmdeki The Mirando Corporation adlı şirketin çıkış noktası gerçek bir firma, ama avukatım şirketin adını söylemekten sakınmamı tembihledi! Sadece ilk harfinin aynı olduğunu söyleyebilirim. Ve evet, Okja gibi hayvanların yemek olarak servis edilmesine çok az zaman kaldı. Bir şirket genetiği değiştirilmiş somon yaptı bile. Yiyecek krizini bahane ediyorlar ama kâr etmek dışında bir amaçlarının olmadığını düşünüyorum. 


gü 
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(İTİ 10) kj a - oldukça incel ve 


Filmde Jake Gyllenhaal ve Tilda Swinton gibi yıldızlar rol alıyor. Onlarla çalışmak eğlenceli miydi? 

Setteyken sanki okuldaymışız ve Tilda 

da benim ablammış gibi hissettim. 
Diyaloglar konusunda çok başarılı, harika doğaçlamalar yaptı. Jake ise yaptığı işe kendini tamamen veren biri. Performansı abartılı gibi duruyor ancak filmi kurgularken ara ara bazı küçük anlarda ne kadar kırılgan bir karakter çizdiğini fark ettim. Çok etkileyici. 


Neden senaryoyu beraber 
| yazmak için İngiliz gazeteci 
Jon Ronson'u tercih ettin? 
Kimileri bu filme bilim kurgu diyebilir ama aslında oldukça güncel ve politik bir yapım. Bu nedenle bir gazetecinin dokunuşu önemliydi. Jon, “Psikopat Testi” ve “Onlar? gibi kitaplarında çok uluslu şirketleri ele alıyor. Bir yandan da çok iyi bir mizah anlayışı var ve oldukça iğneleyici. İngilizce benim ana dilim değil, dolayısıyla diyalog ve karakterlerdeki ince detaylar için tamamen ona güvenmek zorundaydım. 
—'Okja' Netflix'te. 


Bong Joon-Ho 


THE DARK TOWER: JESSICA MIGLIO, © 2016 CTMG, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 


Les fantömes d'Ismağl / İsmail'in Hayaletleri 


BU YIL CANNES 
Film Festivali'nin açılışını yapan “Les fantömes d'Ismağl”, bir film yönetmeni olan 
Ismağl'in yaklaşık 20 
sene önce kaybettiği karısının geri dönüşü ile alt üst olan hayatını konu ediniyor. Fransız sinemasının önemli auteur'lerinden Arnaud Desplechin'in yönettiği film bir yandan da sanat, ilham, üretmek ve ilişkiler üzerinden karmaşık bir anlatı kuruyor. Daha önce 'Un conte de Noğl / Bir Noel Masalı” (2008) ve Jimmy 
P. / Düş ve Gerçek” 
(2013) gibi filmleri ile Cannes'da Altın Pamiye ödülüne aday gösterilen Desplechin, bu filmi ile ise eleştirmenlerden ortalama yorumlar aldı. 
Filmin oyuncu 


kadrosunda iki ünlü isim var. Ismağl'in ölen karısını 

Marion Cotillard canlandırırken, yeni sevgilisini Charlotte Gainsbourg ete kemiğe büründürüyor. Tam yeni bir filmin ve yeni bir ilişkinin başındayken hayatı darmaduman olan 
Ismağl rolünde ise 


“Le scaphandre etle papillon / Kelebek AA ve Dalgıç'tan (2007) er TK ui tanıdığımız Mathieu KE Bi n Amalric'i görüyoruz. ortaya çıkan ” “Les fantömes d'Ismağl? bir e Desplechin'in en besi iyilerinden biri olarak gösterilmese de, m yönetmenin kendi se a sanatıyla olan ilişkisine yönetmenliği ve dair ilginç bir anlatı güçlü vela sunuyor. kadrosu için. 
Yönetmen: 
Arnaud Desplechin 
4 Ağustos / Başka 
Sinema 


The Dark Tower / Kara Kule 


HAYRANLARININ 
UZUN SÜREDİR heyecanla beklediği 
“The Dark Tower”, korku romanlarının kralı Stephen King'in aynı adlı serisinden uyarlanmış fantastik bir film. Idris Elba'nın canlandırdığı Roland 
Deschain karakterinin tüm gerçekliği bir arada tutan kara kuleyi korumaya çalışmasını konu alan film, westem, bilim kurgu, korku ve aksiyon gibi farklı türlerin de bir karışımı aynı zamanda. 
Roland Deschain'in can düşmanı olan 
Siyah Giyen Adam'ı ise 
Oscar ödüllü Matthew McConaughey canlandırıyor. 

Film toplamda sekiz kitaptan oluşan seriden farklı bölümleri bir 


araya getirirken, 

aynı zamanda 

seride gerçekleşen olayların devamını da beyaz perdeye taşıyor. Mekân olarak günümüz 
New York'u ile 
Roland karakterinin kuleyi koruduğu bir paralel evren olan 
Orta Dünya'da geçen film, farklı mizansen tasarımı ile seyircisini 


Stephen King imzalı roman serisinin uyarlaması. 


İlginç konusu ve etkileyici görsel dünyası için. 


Yönetmen: 
Nikolaj Arcel 
4 Ağustos 


tatmin edecek gibi görünüyor. Filmin çekimleri ise Güney 
Afrika ve New York'ta gerçekleştirilmiş. 
Filmin yönetmenliğini üstlenen Danimarkalı 
Nikolaj Arcel'in “En kongelig affeere / 
Yasak Aşk” (2012) 

filmi ile Berlin Film Festivali'nde iki ödül kazandığını da not düşelim. 
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Film 


Hazırlayan: Aslı Ildır 


TIME OUTUN 
SEÇİMİ 


LES FANTÖMES 
D'ISMAEL 
Arnaud Desplechin'in yönettiği film bu yıl Cannes Film Festivali'nin açılışını yapma şerefine erişmişti. 
4 Ağustos 


FINAL PORTRAIT 
Stanley Tucci imzalı filmin odağında, yazar James Lord'un portresini yapmaya çalışan sanatçı Alberto Giacometti var. 
> 18 Ağustos 


LOGAN LUCKY 
Steven Soderbergh'den yıldız oyuncularla dolu bir soygun filmi. 

25 Ağustos 


MANIFESTO 
Cate Blanchett bu filmde tam 
13 farklı karakteri ete kemiğe 
büründürerek bir oyunculuk dersi veriyor. 
>11 Ağustos 
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EVERYTHING, EVERYTHING: DOANE GREGORY, © 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURESİINC. 


Film 


Everything, Everything / Her Şey 


Hastalığı nedeniyle evinden dışarıya çıkamayan bir genç kızın hikâyesi. 


Sınırları aşabilmeyi farklı açıdan işleyen bir büyüme öyküsü anlattığı için. 


Yönetmen: 
Stella Meghie 
11 Ağustos 


Manifesto 


NICOLA YOON'UN AYNI adlı romanından uyarlanan “Everything, Everything”, bağışıklık sistemindeki bir rahatsızlıktan dolayı hayatı boyunca evden dışarı adım atamamış bir genç kızın hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini daha önce SXSW Film Festivali'nde yarışan ilk uzun metrajı Jean of the Joneses' (2016) ile tanınan Kanadalı Stella Meghie üstleniyor. 
Amandla Stenberg'in canlandırdığı Maddy, rahatsızlığından dolayı sadece annesi, bakıcısı ve bakıcısının kızı ile görüşmektedir. Yeni taşınan karşı komşunun oğlu Olly ile aralarında beklenmedik bir aşk başlar. Maddy bu aşkı deneyimlemek için risk almaya hazırdır ve ikili birlikte Hawaii'ye giderler. 
Başrolünde Jake 
Gyllenhaal'un 
olduğu 2001 
yapımı “Bubble 
Boy'u akıllara getiren film, ebeveynlerin fazla korumacı tavırlarının ne gibi sonuçlara yol açabileceğine de değiniyor. 


13 karakterin 
13 sanat 
manifestosunu seslendirdiği bir sanat filmi. 


Cate Blanchett'in etkileyici performansı için. 


Yönetmen: 
Julian Rosefeldt 
11 Ağustos / Başka 
Sinema 


BELGESELDEN KURMACAYA FARKLI 

video yerleştirme teknikleri kullanan Alman sanatçı Julian Rosefeldt'in oldukça heyecan uyandıran son çalışmasında, Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett'i 13 farklı rolde görüyoruz. İlk olarak Melbourne ve Berlin'deki müzelerde gösterilen “Manifesto”, 
bu yıl Sundance Film Festivali'nde 90 
dakikalık uzun metraj versiyonu ile de seyirciyle buluşmuştu. 

Oldukça deneysel bir yapıya sahip olan film, farklı dönemlerden 13 farklı sanat manifestosunu bir araya getiriyor ve günümüz dünyasında sanatçının nasıl bir yerde durduğunu sorguluyor. Manifestoları seslendiren 13 farklı karakter arasında bir işçi, bir haber spikeri, bir koreograf, evsiz bir adam ve bir kukla oynatıcısı da var. Rosefeldt'in tüm bu manifestoları tasarlarken etkilendikleri arasında Dadaizm ve Sitüasyonizm'in yanı sıra “Komünist Manifesto' ile Jim Jarmusch imzalı “Film Yapımının Altın Kuralları” da bulunuyor. 
Rosefeldt, Blanchett'in Tm Not There / Beni Orada Arama'daki (2007) Bob Dylan yorumundan etkilenerek oyuncuya teklif götürmüş. “Manifesto”, deneysel üslubu ve Blanchett'in etkileyici oyunculuğu ile ayın en ilgi çekici yapımlarından. 
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VİZYONDA 


BAŞKA NE VAR? 


LASCIATI ANDARE / 
BIRAK KENDİNİ 
AAğustos 

Birspor eğitmeni, yeni tanıştığı bir psikanalistin hayatını nasıl değiştirebilir? 
Cevabı, bu eğlenceli 
İtalyan filminde saklı. 


47 METERS DOWN / 
DENİZDE DEHŞET 

A Ağustos 

İki kız kardeş, tatil için gittikleri Meksika'da okyanusun altındaki bir köpekbalığı kafesinde sıkışır. 
Yönetmen Johannes 
Roberts geçtiğimiz yıl “TheOtherSide ofthe 
Door / Kapının Diğer Tarafı'adlı korkufilmi ileseyirci karşısına çıkmıştı. 


PLANB:SCHEİSSAUF 
PLANA / BPLANI 
4AAğustos 

Almanya yapımı film dövüşsahneleriyle dikkat çeken sıra dışı biraksiyon.Türkve 
Alman oyuncuların rolaldığıfilmin yönetmenlerinden biride Ufuk Genç. 


KIDNAP / ANNE 
AAğustos 

Halle Berry'nin başroldeolduğu filmde, oğlu kaçırılan bir kadının başından geçenler anlatılıyor. 


BALLERİNA / BALERİN 
VEAFACAN MUCİT 

A Ağustos 

Balerin olmakisteyen bir kızın ve mucit olmanın hayallerini kuran birçocuğun dostluk öyküsü. 


OVERDRİVE / BAS 
GAZA 

11Ağustos 
İkisoyguncu kardeşin Fransa'ya 


Ballerina 


4 


yolculuklarına ve orada başlarına gelen olaylara odaklanan bir aksiyon. 


SCIENCEFICTION 
VOLUMEONE: 
THEOSIRISCHILD 
/ BİLİM KURGU 
BÖLÜM 1:SON 
SAVAŞÇI 
11Ağustos 
Gelecekte geçen filmde distopik birdünyayla karşılaşıyoruz. 
Global bir krizi önlemekiçin uğraşan iki kahramanın öyküsünün anlatıldığı bir bilim kurgu ve aksiyon filmi. 


THEMODEL / 
MODEL 

11Ağustos 
Danimarkalı yönetmen Mads 
Matthiesen'in yönettiği filmde gençbirmodelin 
Paris'etaşınması vebir fotoğrafçı ile yaşadığı çalkantılı ilişki konu ediliyor. 


MEZARCI 
11Ağustos 

Kişiye özel mezarlar konusunda uzmanlaşan 
Ejder'in komedi vedramsoslu öyküsünü anlatan filmde başrolü 
Emre Altuğ üstleniyor. 


THEHUNTER'S 
PRAYER / AVCI'NIN 
İNTİKAMI 

18 Ağustos 
Başrolde Sam 
Worthington'ın olduğu filmde bir suikastçı, genç bir kadınaailesinin intikamını alması için yardım eder. 
Filminyönetmeni 
“Terminator 3: Rise ofthe Machines 
/Terminatör 
3-Makinelerin 
Yükselişi'nden 
(2003) tanıdığımız 
Jonathan Mostow. 


DANGAL 

18 Ağustos 
Hindistan'da gişe rekorları kıran 
“Dangal” biyografik birsporfilmi. 
Filmde babaları tarafından eğitilen iki güreşçi kız kardeşin hikâyesi anlatılıyor. 


EYEONJULLET 
18 Ağustos 
“Rebelle / Savaş 
Cadısı” (2012) 
iletanınan 

Kim Nguyen'in yönettiği filmde biradamın, zorla evlendirilmeye çalışan bir kıza yardım edişi anlatılıyor. 


CAGEDİVE / AÇIK 
DENİZ: KAFESDALIŞI 
18 Ağustos 
Üçarkadaş, bir realityşov için video çekmektedir. 
Köpekbalıklarının kol gezdiği bir okyanusa dalan vebir kafesin içinde mahsur kalanarkadaş grubunu oldukça gergin birsüreç beklemektedir. 


ANNABELLE: CREATION: WARNER BROS. PICTURES'IN İZNİYLE. MANCHESTER BY THE SEA: CLAİRE FOLGER, K PEROD MEDİA. 


Annabelle: Creation / Annabelle: Kötülüğün Doğuşu 


Lanetli bebek 
Annabelle'in ikinci filmi. 


Kaliteli prodüksiyonuyla öne çıkan bir korku filmi olduğu için. 


Yönetmen: 
David F. Sandberg 
18 Ağustos 


“ANNABELLE: CREATION', “THE Conjuring / Korku Seansı” serisinde yer alan lanetli bebek Annabelle'in ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor. Lanetli bebek daha önce yine serinin bir yan hikâyesi olarak 2014'te Annabelle filmiyle karşımıza çıkmıştı. Los Angeles 

Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından ilkine oranla çok daha iyi bir film olduğu yönünde yorumlar aldı Annabelle: Creation. Yönetmen David F. Sandberg ise bir önceki filmi “Lights Out / Işıklar Sönünce” (2016) ile oldukça ses getirmişti. Filmin yapımcıları arasında ise “The Conjuring' serisinin de yönetmenliğini üstlenen James 

Wan var. 

Kızlarını kaybetmiş olan bir oyuncakçı ile karısı evlerini bir rahibeye ve bir grup yetim kıza açar. Ancak karı kocanın yarattığı lanetli bebek misafirlerinin peşini bırakmayacaktır. Annabelle: Creation”, “The Conjuring” ve Insidious / Ruhlar Bölgesi” serileri ile beraber günümüz korku sinemasının başarılı yapımları arasında yerini alacak gibi görünüyor. 


Final Portrait / Son Portre 


Heykeltıraş Alberto Giacometti'nin hayatından bir kesit. 


Farklı bir biyografi filmi olduğu için. 


Yönetmen: 
Stanley Tucci 
18 Ağustos / Başka 
Sinema 


OYUNCU KİMLİĞİ İLE tanıdığımız Stanley Tucci'nin yönettiği 'Final Portrait” İsviçreli ressam ve heykeltıraş Alberto Giacometti'nin son yapıtı üzerinde çalıştığı dönemin hikâyesini anlatıyor. Giacometti'yi canlandıran isim ise uzun yıllara yayılan kariyeriyle hayranlık uyandıran oyuncu Geoffrey Rush. Prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali'nde yapan film aynı zamanda Tucci'nin 10 yıl sonra yönetmenliğe döndüğü yapım olma özelliğini taşıyor. 
Tucci klasik biyografi filmlerinde olduğu gibi bir karakterin tüm hayatını derli toplu anlatma çabasına girmemiş ve Giacometti'nin spesifik bir dönemine odaklanmayı tercih etmiş. Film, Giacometti'nin Amerikalı yazar James Lord'un bir portresi üzerinde çalıştığı, 
1964 yılında geçen birkaç 
haftaya odaklanıyor. 
Tüm yaşamına dair bilgi sahibi olmadan sanatçıya dair pek çok şey öğrenebildiğiniz bu zaman dilimi tercihi ile 
Tucci biyografi türünün kalıplarını yıkmayı başarıyor. 


Film 


AÇIK HAVA 
SİNEMALARI 


Yaz sıcaklarına katlanmanın yolu, kesinlikle açık havada film izlemek! 


il Kanctestsrvy nö8edi 
. .. 


İ 
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BOMONTIADA FILM GÖSTERİMLERİ Bomontiada'nın gösterim programında izlemeden geçmemeniz gereken filmler var. Sıra dışı bir aşk öyküsünü kara mizah ögeleriyle harmanlayan Teströl &s lglekröl / Beden ve Ruh” (16 Ağustos) ile Jim Jarmusch'un sıradan hayatların şiirini yazdığı 'Paterson' (23 Ağustos) kaçırmamanız gereken filmlerin başında geliyor. 
Programdaki diğer yapımlar ise 'Neruda' (2 Ağustos) ve 'Franiz' (9 Ağustos). 
—>23 Ağustos'a kadar, Bomontiada avlusu, 21.30, ücretsiz 


ENKA KULTUR SANAT AÇIK HAVA BULUŞMALARI Enka'nın gelenekselleşen açık hava film gösterimlerinde bu ay “Snowden” 
(3 Ağustos), 'La La Land / Aşıklar Şehri' (8 Ağustos), 'Manchester by the Sea / Yaşamın Kıyısında” (9 Ağustos), “Moonlight / Ay Işığı” (10 Ağustos) gibi filmler var. 
10 Ağustos'a kadar, Enka Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, 21.15, 10TL 


GAGGENAU ILE BOĞAZ'DA SİNEMA KEYFİ Açık havada Boğaz'a nazır film izlediniz mi hiç? Yaz bitmeden bu deneyimi yaşamanızı ve Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki gösterimleri kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. 2 Ağustos'ta 'Collateral Beauty / Gizli Güzellik', 9 Ağustos'ta 'Keeping 
Up with the Joneses / Komşum Bir Ajan', 15 Ağustos'ta 'Gifted / Deha' ve 24 
Ağustos'ta The Hitman's Bodyguard / Belalı Tanık” programda yerini alan filmler. 
—>24 Ağustos'a kadar, Sait Halim Paşa Yalısı, 21.00, 150-250 TL 


RESTORE FİLM GÜNLERİ 
Beykoz Kundura'daki açık hava gösterimleri vizyon filmleri klişesini yıkıyor ve bizi restore edilmiş klasik yapımlarla, canlı müzik eşliğinde gösterilen sessiz filmlerle buluşturuyor. Gösterimler 5 Ağustos'ta Lumiğre Kardeşler Seçkisi ile başlıyor. 
Charlie Chaplin'den John Cassavetes'e, Orson Welles'den Alain Resnais'ye uzanan program hayli zengin. 
5-13 Ağustos, Beykoz Kundura, detaylar için: ww.restore.film 


SINEMA GECELERİ 
Anadolu Yakası'nda oturuyorsanız, açık hava film gösterimleri için istikametiniz Akasya Park olmalı. 4 Ağustos'ta 'La La Land / Aşıklar Şehri, 11 Ağustos'ta Trolls / Troller, 18 Ağustos'ta Smurfs: The Lost Village / Şirinler. Kayıp Köy” ve 
25 Ağustos'ta “İstanbul Kırmızısı” gösterimde. 
> Akasya Park, 21.00, ücretsiz 


UNIO AÇIK HAVA FILM FESTİVALI Unig'i bir açık hava film festivali alanına çeviren gösterimler, yazı İstanbul'da geçirenlere ilaç gibi geldi. Bu ay da yine pek çok film açık havada gösteriliyor. 
“Tereddüt' (6 Ağustos), 'A Bigger Splash / Sen Benimsin' (13 Ağustos), “Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman' (20 Ağustos) ve “Personal Shopper / Hayalet Hikâyesi” (22 Ağustos) tavsiye ettiğimiz filmlerden sadece birkaçı. 
> 16 Eylül'e kadar, Unig Açık Hava Sahnesi, 21.00, 25 TL, www.unigistanbul.com 
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MEGAN LEAVEY: JACOB YAKOB, © DOGS OF WARLIC. 


Film 


The Hitman's Bodyguard / Belalı Tanık 


Bir özel ajanın ünlü bir tetikçiyi koruma macerası. 


Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı aksiyon sahneleri için. 

Yönetmen: 


Patrick Hughes 
18 Ağustos 


Megan Leavey 


iğ, 


# 


YILIN BAŞARILI AKSİYON-KOMEDİ filmlerinden biri olmaya aday “The Hitman's Bodyguard? dünyanın en tehlikeli tetikçilerinden biri olan Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ve onu mahkemeye sevk edilirken korumakla görevli özel ajan Michael Bryce'ın (Ryan Reynolds) hikâyesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Salma Hayek gibi isimler de yer alıyor. 

Özel ajan Michael azılı düşmanlarından biri olan Darius'un korumalığını üstlenir. 
Darius'un İngiltere'den Uluslararası Adalet Divanı'na götürüldüğü süreçte başlarına pek çok olay gelen ikili, kendilerini takip eden suikastçılardan kaçmaya çalışırlar. Kana susamış bir Doğu Avrupa diktatörü olan Vladislav Dukhovich'i (Gary Oldman) alt edebilmek için de beraber hareket etmek zorunda kalacaklardır. Çekimleri Londra, Amsterdam ve Sofya'da gerçekleşen filmin yönetmeni Patrick Hughes daha önce “Red Hill (2010) ve “The Expendables 
3 / Cehennem Melekleri 3' (2014) gibi 
aksiyon soslu büyük filmlerin yönetmen koltuğunda oturmuştu. 


Logan Lucky / Şanslı Logan 


ABD'Lİ ONBAŞI MEGAN Leavey'nin gerçek olaylara dayanan hikâyesini anlatan bir savaş / biyografi filmi. Irak Savaşı'ında köpeği Rex ile beraber pek çok hayat kurtaran, Felluce'de ve Ramadi'de savaşan Leavey, ABD'de bir savaş kahramanı haline gelmişti. 

Başrolü “127 Hours / 127 Saat” (2010) ve “The Martian' (2015) gibi filmlerde rol alan Kate Mara üstlenmiş. Filmin yönetmeni ise yapımcı kimliğiyle tanınan Gabriela Cowperthwaite. Beyaz perdede birçok kez işlenen Irak Savaşı'nı ele alan 'Megan Leavey”, bireyleri kahramanlaştıran hikâyesiyle klasik bir biyografi filmi. 
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Megan Leavey ve 


köpeğinin gerçek hikâyesi. 


Duygusal yönü güçlü bir biyografi izlemek için. 


Yönetmen: 
Gabriela Cowperthwaite 
25 Ağustos 
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1989'DA KÜLT FİLMİ “Sex, Lies, 

and Videotape / Seks Yalanları” 

ile Cannes'da Altın Palmiye 

kazanan, Amerikan sinemasının önemli yönetmenlerinden Steven Soderbergh'in son filmi “Logan Lucky”. 
“Ocean's Trilogy” serisi ve “Traffic / Trafik” (2000) gibi filmlerinin yanı 


sıra “Kafka (1991) ve “The Girlfriend Experience” (2009) gibi daha bağımsız ve daha az konvansiyonel yapımlara da imza atan Soderbergh son filminde dünyaca ünlü oyuncularla çalıştı. 
Channing Tatum'dan Adam Driver'a, Katie Holmes'ten Daniel Craig'e, tanıdık pek sima karşınıza çıkacak film boyunca. 

Filmde Jimmy ve Ciyde Logan adlı iki kardeş, ailelerinin üzerindeki laneti kaldırmak için büyük bir soygun planlar. İki kardeş bu amaçla Coca-Cola 
600 yarışına gider. Başarılı isimlerle 
dolup taşan oyuncu kadrosu ve yüksek enerjili hikâyesiyle 'Ocean's Trilogy” serisinin hayranlarını tatmin edecek bir Soderbergh filmi. 


İki kardeşin bir araba yarışına düzenlediği soygunun hikâyesi. 


Yönetmenin farklı tarzı ve oyuncu kadrosu için. 


Yönetmen: 
Steven Soderbergh 
25 Ağustos 


Terminator 2: Judgement Day / Terminator 2: Mahşer Günü 


Film 


Kimino na wa (Your Name) / Senin Adın 


EFSANEVİ BİLİM KURGU klasiği “The Terminator'ın (1984) devam filmi “Terminator 2: Judgement Day” (1991), 3D seçeneği ile tekrar vizyonda. Altı dalda Oscar'a aday gösterilen ve En İyi Makyaj ile En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere dört dalda ödülün sahibi olan filmi beyaz perdede izlemenin fikri bile heyecan 


Kültleşmiş serinin ikinci filmi. 


Görsel yönü güçlü bir klasiği beyaz perdede izlemek 


verici. Yönetmen koltuğunda 'Aliens / için. 
Yaratığın Dönüşü (1986), “Titanic / Titanik” 

(1997), “Avatar? (2009) gibi kültleşmiş Yönetmen: filmlerin yönetmeni James Cameron'ın James Cameron oturduğu filmde başrolleri ise Arnold 25 Ağustos 


Schwarzenegger ve Linda Hamilton paylaşıyor. 

Bir önceki filmde Sarah Connor'ı öldürmeyi başaramayan robotlar, bu sefer Sarah'nın oğlu John'ın peşindedir. 
Schwarzenegger'in canlandırdığı Terminatör ise John'ı korumakla görevlidir. Yenilikçi CGI kullanımıyla video oyunlarından filmlere kadar pek çok alanı etkileyen, makine-insan tartışmasına bir yenisini ekleyen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan filmi beyaz perdede, yeni teknolojinin olanaklarıyla izleme şansı kaçırılmamalı. 


Despicable Me 3 / Çılgın Hırsız 3 


JAPON SANATÇI 
MAKOTO Shinkai, on parmağında on marifet bir isim. Yönetmen, manga sanatçısı ve yazar derken daha pek çok unvan yer alıyor 
CV'sinde. Shinkai şimdi de “Kimi no na wa' adlı, bizzat kaleme aldığı romanını sinemaya uyarladı. 

Japonya'nın kırsal kesiminde yaşayan bir kız ve Tokyo'da hayatına devam eden bir çocuğun, birbirlerinin yerine geçişi anlatılıyor filmde. Hem duygusal hem de görsel açıdan oldukça güçlü bir yapım olan 


Japonya'dan bir anime. 


Hem Japonya'da hem de dünyada 


“Kimi no na wa'yı harika bir gençlik filmi ve Ts gö b olarak da tanımlamak mümkün. Japonya animasyon olduğu kırsalında ve şehirde büyümek arasındaki için. 

farklılıklara da değinen bu başarılı 

animasyon, Makoto Shinkai'nin adını daha Yönetmen: 

çok duyacağımızın sinyalini veriyor. Merak Makoto Shinkai edenler yönetmenin filmografisinde geriye 25 Ağustos / Başka giderek “Hoshi o ou kodomo (Children Sinema 


Who Chase Lost Voices)' (2011), “Kotono ha no niwa (The Garden of Words) (2013) gibi yapımları da keşfedebilir. 


“Despicable Me” 


filmi. 


Eğlenceli bir animasyon olduğu için. 


Yönetmenler: 
Kyle Balda, Pierre 
Coffin, Eric Guillon 
25 Ağustos 


SIRA GELDİ, MEŞHUR 
Ww serininüçüncüfilmine... 
“Despicable Me 3'de Gru karakterinin, uzun zamandır kayıp olan ikiz kardeşi ile tekrar buluşmasına tanık oluyoruz. İkilinin artık ortak bir amacı vardır: Balthazar Bratt adlı düşmanlarını alt etmek... 

Yeni fikirlerden ve yaratıcı şakalardan yoksun olmakla eleştirilse de “Despicable Me $, gösterildiği ülkelerde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Filmin yaratıcılarının herhangi bir yenilik peşinde koşmamasının sebebi, belki de seyircinin ne olursa olsun bu filme ilgi göstereceğini farz etmeleridir. 
Ki bu varsayımlarında pek de haksız sayılmazlar. Uzun lafın kısası, “Despicable Me 3 iyi vakit geçirmek için ideal bir seyirlik. 


Ağustos 2017 Time Out İstanbul 


D mastercard. 


YAZ. 'TATİLİNE. 


İSTANBUL MOLASI 


Mastercard”'lılara özel deneyimlerle 


BEMADE ATÖLYESİNDE 
TASARLAYIN, EVİNİZDE 
SERVİS YAPINI 


Günlük kullanıma uygun, el yapımı ürünler tasarlayan BeMadein porselen atölyesinde yerinizi alın. 


Bileşimi bakımından camla benzerlik gösteren, seramikten daha dayanıklı ve su geçirmez olan porselen hiç şüphesiz sofraların en zarif parçası. Seri üretim yerine, el yapımı parçalar kullanmaya tutkun olanlar ise bu ay Galata'da gerçekleşen porselen atölyesine bekleniyor. Atölyede dilediğiniz rengi ve deseni seçerek BeMade ekibi eşliğinde el yapımı porselen tabaklar tasarlayabilirsiniz. Porselen atölyesinin tarihleri pahabicilemezistanbul.com'da. 


Yararlanmak için hemen kaydolun: 


şehirde alışılmışın dışına çıkın! 


HİLTON ISTANBUL 
BOSPHORUS'UN HAVUZU 
GECE SADECE SIZIN İÇİN AÇILIYOR! 


Şehrin ilk beş yıldızlı otelinde, yıldızların altında yüzmeye davetlisiniz. 


Taksim'e ve Nişantaşı'na yürüme mesafesindeki 

konumuyla şehir merkezinin tam kalbinde yer alan Hilton İstanbul Bosphorus'un havuzu, 20.30-23.30 saatleri arasında sadece Paha Biçilemez İstanbul üyelerini ağırlıyor. 
Hafta içi stresini havuzda atmak veya hafta sonu konforunu ayrıcalığa dönüştürmek için pahabicilemezistanbul.com'u ziyaret edin. 


pahabiçilemez istanbul 


VEGAN BİR MENÜ 
YARATIP TATMAK İÇİN 
İSTİKAMET EATALY! 


Hayvansal gıda içermeyen birbirinden leziz tarifleri Eataly'nin vegan mutfak atölyesinde keşfedin. 


Veganlık, son dönemin en çok ilgi gören beslenme modellerinden biri. Eataly şeflerinden vegan lezzetlerin yapımını öğreneceğiniz atölyenin 

menüsünde yer fıstığı soslu, filizlendirilmiş karabuğdaylı kırmızı lahana salatası, avokado kreması eşliğinde pırasalı nohut köftesi yer alıyor. Beslenme alışkanlıklarınıza yeni bir soluk getirecek atölyeye dair ayrıntılı bilgi 'da. 


MAKARON YAPIMINI 

LE CORDON BLEU'DE 
OGRENİNİ 

Master şefler, Fransız pastacılığının en güzel örneklerinden makaronun yapımına dair incelikleri size özel bir atölyede paylaşıyor. 


Zahmetli tarifi ile mutfakta gramajın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan, yıllar geçse de popülaritesinden hiçbir şey yitirmeyen bir Fransız klasiğidir makaron. Fransız 

ve İtalyan merengli makaronların yapımını ve süsleme yöntemlerini şimdi master şeflerden öğrenin. Makaron pişirme teknikleriyle ilgili tüm sırları keşfederek, özel günlerde sevdiklerinize lezzetli bir hediye verebilirsiniz. 
Makaron atölyesinin detayları 'da. 


SAĞLIKLI TARİFLER 
EATALY'NIN EAJ-ELİ 
ATÖLYESİNDE! 


Eataly şefleri, sağlıklı ve besleyici malzemelerin kullanıldığı fit lezzetlerin sırlarını paylaşıyor. 


Faydaları dillere destan chia tohumuyla neler yapabileceğinizi ya da maş fasulyesiyle nefis bir salatayı nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Eataly'deki atölyede hem besin değerleri hem de lezzetleri ile vücudunuza iyi gelecek tariflerin tüm detaylarına hakim olacaksınız. Pancar ve elma ile filizlendirilmiş maş fasulyesi salatası; chia tohumlu, badem parçacıklı ananaslı smoothie ve benzeri lezzetleri, şehrin sevilen İtalyan restoranı Eataly'nin şefleriyle birlikte hazırlayın. Leziz ve hafif tariflerden oluşan Eat-Fit atölyesine katılmak için 

'u ziyaret edin. 


İmedıt iş birliği ile 


İsTANRUL 


MANASTIR BİNASI, 2017: VOLKAN ASLAN. GODZILLA SELAHATTİN: ERKAN ÖZDİLEK ARŞİVİ. HAKAN AKÇURA: HAKAN AKÇURA ARŞİVİ. YA DA TİYATRO: YILDIRIM ARICI, ŞULE ATEŞ ARŞİVİ. 


OLİVER LAKE DÖRTLÜSÜ'YLE BOB MARLEY'YE SAYGI GECESİ: CEM AKKAN, POZİTİF MÜZİK ARŞİVİ. İNCİ EVİNER: ERKAN ÖZDİLEK ARŞİVİ. 
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SALT ve sanatçı Volkan Aslan tarafından yürütülen sözlü tarih projesi, Manastır binasına dair tanıklıkları birinci ağızdan dinlememizi sağlıyor. Kültigin Kağan Akbulut 


TARLABAŞI'NDA, SAKIZAĞACI CADDESİ üzerinde görkemli bir bina. 1843-1982 yılları arasında Beyoğlu Anarad Hığutyun Okulu olarak faaliyet gösteren bu yapı, 1988'de bambaşka bir amaç için kullanılmış. TRT yapımı, Cahide Sonku'nun hayatını konu alan 'Cahide' dizisinin sanat yönetmeni Nihal Geyran Koldaş ile yapım sorumlusu Ziya Ilgaz, bizim zamanla Manastır olarak tanıdığımız bu binayla karşılaşmış. Set dekoratörü olarak çalışan Adnan Vurdemir, binanın kıymetini fark edince Manastır'ı Anarad Hığutyun Vakfı'ndan kiralayıp film çekimleri ve sanatçı atölyeleri için uygun 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bir ortama dönüştürmüş. Sonrası ise 9O'lar Taksim sanat ve eğlence dünyasının fitilini ateşleyen bir şenlik. Bir yanda karanlık, darbenin etkisini üzerinden atamamış bir şehir; diğer tarafta da 9O'ların günümüze kadar ulaşan enerjisinin ilk sinyalleri. 
2006'da son kiracılarını uğurlayan ve bugün Tarlabaşı'nın yaşadığı dönüşümün çatısı altında kalan İstanbul'un biricik “Sanat Merkezi'ni, yolu oradan geçenlere göz atarak hatırlıyoruz. 

Manastır (İstanbul Sanat Merkezi) Sözlü Tarih Projesi'ne www.saltonline.org/ projects/manastir adresinden ulaşabilirsiniz. 
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GodzillaSelahattin ve Kransız koleksiyoncular 


Godzilla Selahattin lakaplı film emekçisi Selahattin Geçgel, Manastır'a ilk adım atanlardan. 
Yıllarca filmlerde set amiri olarak çalışan ve ne gerekiyorsa bulup getiren, dinamit patlatılacak sahnelerin bile üstesinden basit malzemelerle gelen Geçgel, Yeşilçam film yapım tekniklerinin son temsilcilerinden biri. Projenin web sitesindeki kayıtları dinlerken, Manastır'ın en büyük ve güzel atölyesinin Geçgel'e ait olduğuyla ilgili yorumlar duyuyorsunuz. Bu atölyede Türkan Şoray'ın ayakkabılarından, Yeşilçam'ın altın çağından kalma teknik ıvır zıvıra kadar her şey var. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'inden Murat Kekilli'nin “Bu Akşam Ölürüm' klibine kadar, 90'ların en tuhaf işleri Manastır'da çekilmiş. 'Eşkıya', “İstanbul Kanatlarımın Altında', "Ağır Roman' filmleri için de plato olarak kullanılmış Manastır. Bütün 

bu çekimlerde kim bilir Godzilla Selahattin'in atölyesinden neler çıkarılıp kullanılmış... 


Ezel Akay'dan Hüseyin Bahri Alptekin'e, Mustafa Altıoklar'dan Defne Koryürek'e, Yavuz Turgul'dan Vahit Tuna'ya, Manastır'dan yolu geçen kişilerin uzun bir listesi var. Henüz öğrenciyken Manastır'da küçük bir atölye tutan sanatçı Hakan Akçura da bunlardan biri. Beş-altı yıl boyunca haftada üç-dört gecesini orada geçirmiş. İstiklal Caddesi'yle Tarlabaşı'nı iki farklı dünyaya ayıran Tarlabaşı Bulvarı'nın açılmasından, transların Cihangir'den Tarlabaşı'na sürülmesine kadar birçok dönüşümün de tanığı olmuş. Dönemin akademik eğitimiyle didişen (ve bu nedenle zorlu bir mezuniyet süreci geçiren) Akçura için Manastır, işlerini özgürce yapabileceği bir alan olmuş. Bienal için hazırladıklarından kişisel sergisinde yer verdiği eserlerine kadar birçok işini atölyesinde üreten Akçura ve başka sanatçılar için Manastır'ın belki de en önemli özelliği böylesine özgür bir ortam sunması. 


Oliver Lake Dörtlüsü'yle Bob Marley'ye Saygı Gecesi 


Atıf Yılmaz, düzenlediği davetlerle tanınan Arhan Kayar'a “Hollywood'da yıldız isimlerin toplandığı yılbaşı 


partileri oluyor, biz de yapalım,” 


önerisinde bulunmuş. Kayar da 1500 kişinin katıldığı kostümlü bir parti düzenlemiş ve tabii ki devamı da gelmiş. 
Hiçbir fotoğrafın çekilmediği bu partilere özel isimler telefonla ya da faksla davet edilmiş, kostümler haftalar öncesinden hazırlanmış. “İnsanlar orada bir hayat buldu,” diyen sanatçı İnci Eviner de 40. yaş partisini ressam Deniz Bilgin'le birlikte Manastır'da vermiş. Çılgın bir bienal partisi de düzenlenmiş burada. Hatta Pozitif de 

ticari olmayan ilk konserini Manastır'da düzenlemiş, 

yani Babylon'un temelleri bir nevi burada atılmış. 90'ların efsaneleşen barlarının açılma sebebi belki de buradaki enerjiyi ve potansiyeli gören işletmeciler. 
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80 darbesinin gölgesinde, bütün 
sanatçılar bir yerlere savrulmuş. 
Bu sırada İnci Eviner de sanatçı Şirin İskit'in davetiyle Manastır'a gelmiş ve bir odasında hapishane dekoru, başka bir odasında hastane düzeneği olan büyülü bir yerle karşılaşmış. Manastır'ı son terk edenlerden Eviner, atölyesini yalnızlıktan kurtulduğu bir yer olarak görüyor. “Hem kendimi gerçekleştireceğim umudunu veriyordu, hem de benim gibi düşünen ve çalışan insanlarla 


Manastır, kişisel sanatçı atölyelerinin yanı 

sıra dernekler, meslek kuruluşları, tiyatro 

ve dans topluluklarına da kucak açan bir 

yapı. Binanın bir kısmı mimar eliyle tiyatroya dönüştürülmüş ve Kum-Pan-“Ya açılmış. Bugün alternatif tiyatrolarda gördüğümüz, oyuna göre değişen portatif sahne tasarımları da burada kullanılmış. Amatör topluluklar için hem prova, hem de gösteri yapılan bir mekân olmuş. 
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya gelen çağdaş dansçılar, “Yeşil üzümler yenmez zannetmiştik” adlı performanslarını gerçekleştirdikleri Manastır'a yerleştiklerinde ise Yeşil Üzümler Dans Tiyatrosu kurulmuş. Başka bir ekip de Yeşil Üzümler'in atölyesini kullanarak Dans Fabrikası grubunu oluşturmuş. Mahir Günşiray ve arkadaşları Tiyatro Oyunevi'ni kurarken; Şule Ateş, Hüseyin Katırcıoğlu ve Zişan Uğurlu ise hayata geçirdikleri Ya da Tiyatro ile Manastırın havasını solumuş. İstanbul Sanat Merkezi ismine geçiş de bu süreçte gerçekleşmiş. 


karşılaşma olanağı sağlıyordu.” 
Manastır'ı tanımlarken ise “Gerçeklikle ilişkisi son derece şüpheliydi, tıpkı sanatçıların o dönemki durumu gibi,” diyor. 
Atölyesi sayesinde kendi kimliğini bulabildiğini ekliyor ve Tarlabaşı sakinleriyle kurdukları iyi ilişkilerin önemini vurguluyor. “Manastır, soyutlanmış bir yer değildi benim için, daima sokakla var oluyordu. 
Eviner'in bazı işlerinde Manastır'ın ve Tarlabaşı'nın atmosferini görmek mümkün. 
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OTANTİK: GABOR DUSA 


Sanat 


AJANDA 


Hazırlayan: Eda Erdoğan 


42 Maslak Art!SPACE Gallery 
Maslak. 

İstanbul'dan İzler 

Dört sanatçı ve İstanbul üzerine işleri... Fransız sanatçılar Dominigue Barreau ve Eric Peyret, resimlerini üretmeden önce Gama Art Gallery'nin davetiyle İstanbul'da vakit geçirme fırsatı da bulmuştu. 
Esra Meral Demircan ve Murat İrtem ise sergide işleri yer alan diğer isimler. 

> 15 Ağustos'a kadar 


Akmerkez 

Etiler. www.akmerkez.com.tr 
Art Maze 

Akmerkez'in yeni sanat labirenti Art Maze'de genç sanatçıların illüstrasyonlar ve fotoğrafları sergileniyor. İpek Kerse, Eymen Aktel, Can Önder, Simge Canbek gibi isimlerin toplam 40 adet eserini burada görebilirsiniz. 
31 Ağustos'a kadar 


Anna Laudel Contemporary Karaköy. annalaudel.gallery Rooms & Walls 

Resim, heykel, enstalasyon gibi tekniklerle çalışan dokuz sanatçı bu sergide buluştu. Katılımcılar Almanya'dan Detlef Waschkau, Hollanda'dan Brigitte Spiegeler ve Türkiye'den Arzu Başaran, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Gazi Sansoy ve Serpil Yeter. 

25 Ağustos'a kadar 


Arter 

Beyoğlu. www.arter.org.tr 
Görme Biçimleri 

Chapman Kardeşler sergisinin ardından Arter bir grup sergisiyle karşımızda. John Berger'ın “Görme Biçimleri? 
metninden yola çıkan sergiye resim, heykel, fotoğraf, ses 

ve film yerleştirmeleriyle 27 
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isim katılıyor. Onları ortak noktada buluşturan ise dünyayı algılayış biçimlerimiz. Sergideki isimlerden bazıları Dali, Grayson Perry ve Mona Hatoum. 
13 Ağustos'a kadar 


Borusan Contemporary 


Rumeli Hisarı. www. 
borusancontemporary.com Uvertür: Borusan 

Çağdaş Sanat 
Koleksiyonu'ndan Yeni 
Eserler 

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na yeni katılan eserlerden oluşan bir 

sergi. Angela Bulloch, Ali Kazma, Rachel Rossin gibi sanatçıların videolarını, dijitalleştirilmiş peyzajlarını, sanal gerçeklik videolarını, interaktif portrelerini sergide görebilirsiniz. 

—>3 Eylül'e kadar 


Otantik 


Altın programı artık bağımsız sahne sanatları girişimi A Corner in The World'e emanet. Ayın programında da iki performans var. Dansçı Cansu Ergin ile müzisyen Gülşah Erol'dan “Otantik” (6 Ağustos, 18.30) ve geleneksel yorumların sınırlarını zorlayan müzik performansı “Hafıza ve Değişim' (27 Ağustos, 18.30). 


altbomonti.org 
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Bozlu Art Project 

Nişantaşı. bozluartproject.com Sosyomanya 

Gün geçmiyor ki, sosyal 

medya kullanımının bireyleri nasıl etkilediğine değinen bir makaleyle karşılaşmayalım. 
“Sosyomanya' da bu makalelerle benzer dertlere sahip. Sosyal medyada karşılaştığımız 'ne yapıyorsun”, 'ne düşünüyorsun?” 
gibi soruları gündemine alan sergiye Beyza Boynudelik, Utku Dervent, Çağatay Odabaş gibi sanatçılar katılıyor. 

26 Ağustos'a kadar 


D'art Galeri 

Galata. www.d-artgallery.org Pekişme 

Seramik sanatçısı Prof.Dr. 
İsmail Yardımcı ile Hakan Öcel, Metin Ertürk, Selim Çınar gibi Yardımcı'nın kariyerlerine katkıda bulunduğu isimlerin eserlerini buluşturan bir sergi. 
Farklı bakış açılarına sahip olan sanatçılar, eserlerinde bir ahenk yakalamayı başarmış. 

20 Ağustos'a kadar 


Elgiz Müzesi 

Maslak. www.elgizmuseum.org Heykel Sanatının Ustalarına Saygı 

Teras Sergileri'nin beşinci yılı şerefine, bugüne dek gerçekleşen 
Teras Sergileri'nde yer alan 14 
sanatçı karşımıza çıkıyor. Arif Çekderi, Caner Şengünalp, Çağdaş Erçelik gibi isimlerin farklı tekniklerle yapılmış heykelleri sergide görülebilir. 
28 Ekim'e kadar 


Gaia Gallery 

Dolapdere. www.gaiagallery.com Avrupa'da durum daha da mı vahim? 

Feminist aktivist sanatçı grubu Guerrilla Girls'ten bir İstanbul çıkarması... Sanat dünyasında iplerin kimin elinde olduğunu sorgulayan sergi için grup Avrupa'daki 383 müzenin direktörüne mektup yazarak çeşitlilik konusunda 14 soruyu yanıtlamalarını istemiş. Bu soruların yanıtları ve sanat dünyasını analiz etmenize fırsat veren pek çok istatistik bu sergide karşınıza çıkıyor. 

13 Ağustos'a kadar 


Bu sergide, kendinizi bir 

kadın sanatçının evinde gibi hissedebilirsiniz. 2015'te TÜYAP Sanat Fuarı'nda açılan, Ursula K.Le Guin'den ilham alan “Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar'ın devamı niteliğindeki sergide Ayşecan Kurtay ve Ayşegül Sağbaş gibi isimler kendi deneyimlerinden yola çıkarak kadınların sanat dünyasındaki duruşuna dair birdurum değerlendirmesi yapıyorlar. 

13 Ağustos'a kadar 


Galeri 5 


Ümraniye. www.galeri5.com.tr 


Daha önce O'Art Sanat 
Yarışması Sergisi ve İpek-Ahmet Merey Resim Yarışması gibi karma sergilere katılan Burçak Gezeroğlu, yağlı boya resimlerinde rüyalarını ve kaygılarını en çok vakit geçirdiği mekânlara aktarmış. 

—>23 Ağustos'a kadar 


İFSAK Galeri 


Beyoğlu. www.ifsak.org.tr 


Fotoğraf sanatının gelişmesine büyük katkıları olan İFSAK'ın arşivindeki pek çok eser gün yüzüne çıkıyor. Fotoğraf sanatıyla ilgileniyorsanız Sabit Kalfagil, Nusret Nurdan Eren, Arif Hikmet Koyunoğlu gibi isimlerin eserlerini yakından 


görmek için bu sergiye uğrayın. 


—>28 Eylül'e kadar 


Kare Art Gallery 


Nişantaşı. kareartgallery.com 


Farklı jenerasyonlardan sanatçıların kara kalem desen, özgün baskı ve gravür eserleri sergileniyor. 

> 7-29 Ağustos 


S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi Emirgan. 
www.sakipsabancimuzesi.0rg 


Ressam ve heykeltıraş Selim Turan'ın 100'ü aşkın eseri bu 


sergide. Doğu ve Batı arasında bir köprü kuran sanatçı, 

uzun yıllar yaşamına Paris 

ve İstanbul hattında devam etmişti. Sergide Turan ile aynı dönemde Paris'te bulunmuş olan Fahrelnissa Zeid, 

Nejad Devrim, İlhan Koman gibi isimlerin işleriyle de karşılaşabilirsiniz. 

13 Ağustos'a kadar 


1911'de resim eğitimi almak için gittiği Paris'te empresyonist ressamların etkisinde kalan Feyhaman Duran'ın eserleri 

bir arada. Sergide sanatçının ressam eşi Güzin Duran'la yaşadığı evinin bir replikası da yer alıyor. 

13 Ağustos'a kadar 


SALT 


Galata. www.saltonline.org 


Berlin merkezli sanat kolektifi Slavs and Tatars üretimlerinde, değişik coğrafya 


Sanat 


ve dönemlerde kültürel yorumlamalardaki dönüşüm, müşterek dil mirası gibi konulara eğiliyor. 

27 Ağustos'a kadar 


Turkmall Sanat 
Unig İstanbul, Maslak. www. 
turkmall.com/turkmall-sanat 


Genç sanatçılar keşfetmek istiyorsanız bu sergiye bekleniyorsunuz. Anadolu'nun farklı kentlerinde bulunan sanat okullarında okuyan öğrencilerin işlerini görücüye çıkaran sergiye toplam 16 isim katılıyor. 

8 Eylül'e kadar 


Unig Gallery 


Maslak. www.uniggallery.ist 


Imad Habbab ve Tan Cemal desen ve yağlı boya ağırlıklı işlerinde hem kent yaşamının geçmişi ve geleceği, hem de ortak hafızalarımız üzerine eğiliyor. 
13 Ağustos'a kadar 


# Fotoğraflar gil —N 


wwwsaliarifersen.com 
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Bu ay radarımıza takılan haberler imi 


Maden suyu ferahlığı 
Uludağ Premium Cilt Bakım 
Sprey serisi ile cilt bakımında yeni bir dönem başladı. Doğal maden suyu kullanılan spreyler, zengin mineralleriyle cildi besliyor ve nemlendiriyor. 
Uludağ Premium Güneş 
Koruyuculu Sprey 30 SPF 

ise vücudunuzun tamamını güneşin zararlı etkilerinden korumak için ideal. 
>www.uludagicecek.com.tr 


Cakes&Rakes 

Ba pakelar içi lk deli 
> lamalar 7 
rr 


SUADA ii 


Ee be 524 


GakesBBakes 
Bu gülün 6 yyl ik dolu 


İLDİZ, Möizon ONAN TARİ O 
. “SELANİK GEVREĞİ Şe 7 


Leziz havadisler 


>www.bta.com.tr 


Devrilen devrilene 

Sosyal medyada paylaşılan devrilme fotoğraflarına 

denk gelmiş olabilirsiniz. Bu fotoğrafların çıkış noktası Özlem Alkan K'nın 'Ağır Bir Şeyin Fazla Gürültü Çıkarmadan Devrilişi” adlı romanı. Alkan, evlilik ve cinsellik gibi konuları Mine karakterinin yaşadıkları üzerinden ele alıyor. 
Doğan Kitap, 312 sayfa, 27 TL, www.dogankitap.com.tr 
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Hem mavi hem yeşil 
Tatil planlarını hâlâ yapamayanlar 
Titanic Deluxe 
Belek'te harika z 2 vakit geçirebilir. 
Otelin en büyük kozu, çevresindeki çam ormanları ve masmavi deniz. 
Otelde rüzgâr sörfü ve su kayağı da yapabilirsiniz. 
>www.titanic.com.tr/titanicdeluxebelek 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Adım adım bağış 

Eylül ayında takdir edilesi bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olabilirsiniz. Dokuz ülkede aynı anda düzenlenen Steptember adlı proje ile cerebral palsy hastası çocuklar için bağış toplanıyor. 
Yapmanız gereken, projeye kaydınızı yaptırmak ve günlük 

10 bin adımdan oluşan parkuru 
tamamlamak. 

>www.steptember.org.tr 


İSTANBULKITE FESTIVAL: ONUR ÇAM 


BAŞKA 


Kiteboard tutkusu 


SON YILLARDA POPÜLARİTESİ giderek artan kiteboard sporuna adanan bir festival gerçekleşiyor bu ay: İstanbul Kite Festival. 

12 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda Cross 
Bosphorus Race etabı ile başlıyor festival heyecanı. Sonrasında ise istikamet Avrupa 

ve Türkiye Kiteboard Şampiyonası yarışları 

için Kilyos. Sporla sınırlı kalmayan festival, 

DJ performansları ve partilere de ev sahipliği yapıyor. Bu festival sizin de kiteboard tutkusuna 


kapılmanıza sebep olabilir. 


> 12-20Ağustos, Kilyos Tırmata Beach, detaylar: facebook.com/ 


istanbulkitefestival 


MÜZEDE YOGA 
FARKI 
Denizenazır birmüzenin yeşillikler içindeki bahçesindesiniz ve saat henüz sabahın 08.00'i. Sakıp Sabancı Müzesi'nin Müzede Yoga etkinliğinden bahsediyoruz. 
Cihangir Yoga eğitmenlerinin önderliğinde gerçekleşen bu etkinliğe katılmak için belli birseviyeye ulaşmış olmanız gerekmiyor. Tekşart, kendi matınızı getirmeniz. Çarşamba sabahlarınızı farklı kılmak için aysonunadek devam eden 
Müzede Yoga etkinliklerini ıskalamayın. 

2,9, 16,23 Ağustos, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 08.00, ücretsiz, Ww.sakipsabancimuzesi.org 


Ayın diğer etkinliklerinden seçmece 


a a 


FABRİKA 
DEYİP GEÇME 
Cibali Tütün 
Fabrikası'nın ruhu, artık 
Rezan 

Has Müzesi'nde yaşıyor. 
Fabrikadan günümüze 

ulaşan tütün ve sigara makineleri ile çeşitli belgeleri müzede açılan 'Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı” sergisinde görebilirsiniz. 
Butopraklarda vuku bulan ekonomik vetoplumsal değişimleri tetikleyen fabrikadan kalan eserler, Osmanlı İmparatorluğu'nun sondönemleriile Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi üzerine düşünmenize vesile olacak. 
—>30Aralık'a kadar, Rezan Has Müzesi, 5TL, öğrenci: 3 TL, www.rhm.org.tr 


AÇIKHAVADA 
OPERA 

Her yıl 
Temmuz'da 
Güney 
Fransa'da düzenlenen opera festivali Aix- en-Provence'ın programında yeralan eserlerin kayıtları Zorlu PSM'nin amfisinde gösteriliyor. Stravinsky'nin “The Rake's Progress'ini 

(2 Ağustos), Mozart klasiği “Don Giovanni'yi (8 Ağustos) 
ve Cavalliimzalı 'Erismena'yı 
(16 Ağustos) yıldızların altında izleme fırsatı kaçmaz. Orijinal dilinde, alt yazısız gerçekleşen gösterimler, Fransız 

Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenleniyor. 

>ZorluPSM Amfi, 20.00, ücretsiz, www.zorlupsm.com 


63 


NE VAR? 


Modern'in atölyelerine katılan minikler hem hayal güçlerini geliştirip güzel zaman geçiriyorlar, hemdesanat tarihine dair bilgi ediniyorlar. 
Resimler ve Kostümler başlıklı atölyede 7-12 yaş arası çocuklar usta ressamların resimlerinden örneklerin anlatıldığı birsunum izliyor ve gördüklerini baz alarak 

bir kostüm tasarlıyorlar. 
Sonrasında ise bu kostümü giyen figürün yer aldığı bir resim çiziyorlar. 

>7,14,21 Ağustos, İstanbul Modem, 10.00,fiyatbilgisi ve diğer atölyeler: www.istanbulmodem.org 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FAVORİLERİNİZ 


Time Out İstanbul takipçileri, en sevdikleri çiğ köftecileri açıklıyor. 


ALİ HAYDAR - İKİNCİ 


BAHAR e 
SAMATY/ KAVUK ÇIĞ KÖFTE 
“Çiğ köftede tek.” N AKS ©zeynepcelikli, Instagram Lezzeti muhteşem, aracılığıyla mutlaka deneyin. 


©seyhaneker09, Instagram aracılığıyla 


DEDECAN OCAKBAŞI 


“Şanlıurfa'da da <a 


z 

: > 

E faaliyette olan 

ğ restoranda, çiğ köfte 

ğ sadece hafta sonları ÇIG KÖFTECİ GAKKOŞ USTA E yapılıyor. Hakiki Urfa PE 

E çiğ köftesi lezzeti “Her zaman taze ve 

z arayanlar gidebilirler. değişmeyen lezzetinin 

: Urfalı olarak dışında temiz ve güler yüzlü 
3 tavsiyemdir. bir işletme olduğu için.” 

z ©tanercetintas, Instagram Galpfb, Instagram aracılığıyla 

Z aracılığıyla 

E 

3 

: (Gelecekay” 
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SİNEMAMA 
TATLDEN DE 


Gm. SAHİP ÇIKIYORUM! 


beyoglusinemesikarti.com 


bis 


# 


NE DEMİŞTİK? 
“HİÇBİR SUV BU KA 


İLERİ GİTMEDİ” 


e 


YENİ SUV PEUGEOT 3008 Kr N YILIN OTOMOBİLİ v 


YENİ SUV PEUGEOT 3008 ş 


MOTION gEMOTION PEUGEOT 


